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Ah,  bütün  kalbimle  inanıyorum  ki, insanların  kardeşliği  ve  dayanışması  bir  gün, savaşın  ve  yıkımın  kanlı  çizgilerini uhıktan  silecektir. 


Emma  ÇoCcCtnan 


Cesaretini  al  da  gel! 


Kadınlar,  kadın  düşmanı  iktidara  karşı  cesaretlerini  yüklenerek  HDP  ile  yeni  bir  yaşamın  kapısını  aralıyor.  7  Haziran  seçimlerine büyük  bir  iddia,  kararlılık  ve  coşkuyla  hazırlanan  kadınlar,  "tüm  erkek  barajları  yıkacağız  ve  egemenlerin  kabusu  olacağız"  diyor. 


Erkekliğin  barajlarını  aşalım 


Siyaseti  kendine  dair  söz  söyleme  ve  karar  almayla  özdeşleştiren  ve  yaşamın  her  alanına  dair  sözü eylemle  birleştiren  cesur  kadınların  geliştirdiği siyaset,  kadınları  bu  gün  eşit  temsilyetle  meclise taşımaya  hazırlanıyor.  Siyasette  kadının  temsil  düzeyi  aşama  aşama  gelişerek,  örgütlendirilerek  büyüme  sağlamıştır.  Şimdi  7  Haziran seçimlerineeşit  temsiliyeti  esas  alan  listelerle 
gidiyoruz.  0  Elif  Kaya-Sayfa  3 


Bir  damla  olup  barajları  yıkmak 


HDP'nin  kadın  bakış  açısı  ile  deklere  ettiği  bildirgesi  tarihsel  bir  birikim,  bir  siyasi  kültür,  bir duruş,  ahlaki  ve  politik  yaklaşımdır. 
HDP  barajları  yıkıp  meclise  girdiğinde, Türkiye  halkları  ve  kadınlar  artık  barış, eşitlik  ve  özgürlük  temelinde  birlikte yaşamanın  somut  pratiğine  tanık  olacaklar..  Şiddete,  tecavüze,  emeğin  sömürülmesi¬ ne,  kadın  kimliğinin  çarpıtılmasına  karşı  kadınların bir  araya  geldiğinde  ne  kadar  güçlü,  moralli,  inançlı 
olduğunu  göreceğiz.  0  Ruken  ARAŞ/ Sayfa  14 
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Kobane’ye  saldıran  ile 
Özgecan’ı  katleden zihniyet  aynıdır 


Ronahi  SERHAD  /  sayfa  15 


Ji  Leyla  Qasim heta  Şîrînan 
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Nevvaya  Jin 


Tarihte  bu  ay 

•1792:  Mary  VVolIstonecraft, 

Kadın  Hakları  Bildirgesi'ni ilk  kez  kaleme  aldı. 

•1840:  Dünya  Köle  Karşıtı 
Kongresinin  tek  kadın  delegesi 
Lucretia  Mott,  kongre  salonundaki bir  balkonda,  perdenin  arkasında oturmak  zorunda  kaldı. 

•1849:  Amerika'da  kadın doktorlara  ilk  kez  yasal çalışma  izni  verildi. 

•14  Mayıs  1940'da  anarşist  feminist  Emma  Goldman  Toronto'da hayatını  kaybetti. 

•1  Mayıs 

1988'de  Türkiye'deki  ilk  sosyalist feminist  dergi  Kaktüs  yayın  hayatına  başladı.  Eylül  1990'a  kadar 
12  sayı  yayınlandı. 

•13  Mayıs  1974'de  Leyla  Qasım  ve dört  arkadaşı  Irak  rejimi  tarafından  idam  edildi. 

•11  Mayıs  1992'de  Huner-Kom'un kurucularından  Gurbet  Aydın 
(Mizgîn),  Tatvan'da  yaşanan  çatışmada  yaşamını  yitirdi. 

•Mor  Çatı 
Kadın  Sığınağı 
9  Mayıs  1990'da  kuruldu. 

•27  Mayıs  1 995'te  Cumartesi 
Anneleri,  Galatasaray 
Meydanı'nda  oturma eylemine  başladı. 

•31  Mayıs  2005'te  Kürt  Kadın 
Hareketi  üyeleri  Ekin  Ceren 
Doğmak  (Amara)  ve  Uta 
Schneiderbanger  (Nudem),  Güney Kürdistan'da  yaşanan  trafik  kazasında  yaşamını  yitirdi. 


Sivrisineklerin  sim çözülüyor 

Yeni  yapılan  bir  araştırma,  sivrisineklerin  kimi  ısırıp  ısırmadığında  insanların  gen  yapısının  etkili  olduğunu ortaya  çıkardı.  Aynı  ortamda  ve  koşullarda sivrisineklerin  neden  bazı  insanları  daha çok  ısırdığına  dair  halk  arasında  çeşitli iddialar  ortaya  atılır.  Sivrisinek  saldırısına maruz  kalanlar  "Senin  kanın  tatlı"  gibi yorumları  sık  sık  duymuştur. 

İngiliz  araştırmacılar  konuya  açıklık  getirdiler  ve  sivrisineklerin  kimi  ısırıp  ısırmadığında  o  kişinin  genlerinin  büyük  rol  oynadığını tespit  ettiler.  Araştırma  için  tek  ve  çift yumurta  ikizleri  üzerinde  kapsamlı  testler yapıldı.  Zira  tek  yumurta  ikizleri  özdeş  genetik  yapıya  sahipken,  çift  yumurta  ikizleri  çok büyük  genetik  farklılıklar  gösteriyor.  Yapılan testler  kan  emicilerin  tercihlerinde  hemfikir olduğunu  ortaya  çıkardı:  Tek  yumurta  ikizlerinde  eşit  sayıda  sivrisinek  ısırığı  sayılırken çift  yumurta  ikizlerinde  sivrisineklerin  daha ziyade  bir  kardeşi  tercih  ettiği  tespit  edildi. 
Ancak  araştırmacılar,  hangi  kromozomla- 


Yan  beyinle  yaşayabilir  miyiz? 


Beynimizin  ne  kadarına  gerçekten  ihtiyaç duyuyoruz?  Beyninin  bir  kısmı  olmayan ya  da  hasara  uğramış  olan  insanlarla  ilgili  haberler  son  zamanlarda  medyada  yer  aldı.  Bu vakalar  beynin  nasıl  çalıştığını  tam  olarak  anlamadığımız  gibi  onu  yanlış  ele  alıyor  olabileceğimizi  de  gösteriyor. 

Birkaç  ay  önce,  bir  kadının  beyninin  arka  kısmındaki  beyincik  bölgesinin  olmadığına  dair bir  haber  çıktı.  Yani  bu  kısım  hasar  görmüş değildi,  hiç  yoktu.  Bazı  tahminlere  göre  toplam beyin  hücrelerimizin  yarısı  beyincikte  bulunuyor.  Ama  24  yaşındaki  bu  kadın  normal  bir yaşam  sürüyordu.  Eğitimini  tamamlamış, evlenmiş  ve  normal  bir  hamileliğin  ardından bir  çocuk  sahibi  olmuştu. 

Ama  bu  durumun  kadın  üzerinde  tümüyle etkisi  yok  denemezdi.  Ömrü  boyunca  tereddütlü,  hantal  hareket  etmişti.  Ama  asıl  şaşırtıcı olanı,  beyninin  bir  kısmı  olmayıp  da  hareket edebilmesiydi.  Beyincik  beynin  öylesine  temel bir  bölgesidir  ki  ilk  omurgalı  canlılarda  ortaya çıkmıştır.  Dinozorların  hayatta  olduğu  dönemde bile  köpekbalıklarının  beyincikleri  gelişmiş durumdaydı. 

Basit  bir  şema  yok 

Bilim  sahası  bu  konuda  hala  yoğun  bir  tartışma  içerisinde.  Beyincik  gibi  bazı  önemli  bölgelerin  işlevi  konusunda  bile  fikir  ayrılıkları  var  hala. 
Hastanelerdeki  beyin  taramaları,  beyin  yapısının kişiden  kişiye  farklılık  gösterebildiğini  ortaya koyuyor.  Bu  farklılıkların,  yakından  gözlendiğin¬ 


de  davranışlarımız  üzerinde  etkili  olduğunu  görmek  de  mümkün  olabilir. 

Beyinciği  olmayan  kadın  vakası,  beyinle  ilgili basit  bir  şemanın  bulunmadığını  gösteriyor. 
Beyni,  görme  bölgesi,  açlık  ya  da  sevgi  hissi  bölgesi  gibi  bölümlere  ayırarak  basitleştirmek  cazip gelse  de  aslında  beyinde  böyle  bölgeler  yoktur. 
Çünkü  o,  her  işlevden  sadece  bir  bölgenin sorumlu  olduğu  teknolojik  bir  aygıt  değildir. 

Beyninde  şeritle  yaşamak 

Bir  başka  vaka  ise  bir  süredir  beyninde  şerit paraziti  ile  yaşayan  bir  adamla  ilgili.  Dört  yıldan beri  beyne  yuvalanmış  olan  bu  şerit,  epilepsi krizlerine  benzer  nöbetlere,  hafıza  sorunlarına ve  ilginç  koku  duyumlarına  yol  açmış.  Aslında beyinde  canlı  bir  varlığa  rağmen  az  denebilecek yan  etkiler  bunlar. 

Beyin  gelişmiş  bir  teknolojik  aygıt  olsaydı  işlemeye  devam  etmesi  mümkün  olmazdı.  Beynin dayanıklılığının  nedenlerinden  biri  onun  'esnek' olması,  bulunduğu  ortama  uyum  sağlama  özelliği.  Bir  başka  neden  ise  Nobel  Ödülü  sahibi  nörolog  Gerald  Edelman  tarafından  geliştirilen  bir konseptle  ilgili  olabilir.  Edelman  biyolojik  fonksiyonların  çok  sayıda  yapı  tarafından  desteklendiğini  fark  etmişti;  örneğin  bir  tek  fiziksel  özelliğin birçok  genin  kodlaması  sonucu  olması  gibi. 
Böylece  bir  tek  genin  ortadan  kalkması  o  özelliğin  ortaya  çıkmasını  engelleyemiyor.  Bir  tek fonksiyonun  çok  sayıda  farklı  yapılar  tarafından desteklenmesi  özelliğini  Edelman  'soysuzlaşma' olarak  adlandırdı. 


Bir  fonksiyon,  birçok  bölge 

Aynı  şey  beyin  için  de  geçerli.  Beynimizin  tek tek  fonksiyonları  belli  bölgelerde  toplanmış olmayıp  birçok  bölgenin  desteğiyle  gerçekleşiyor;  bunların  işleyişi  benzer  olsa  da  küçük  farklılıklar  da  içeriyor.  Bir  tarafta  meydana  gelen aksaklık  diğer  bölgeler  tarafından  telafi  ediliyor. 

Beynin  işleyişini  inceleyen  bilişsel  nörologların beyindeki  farklı  bölgelerin  ne  iş  yaptığını  tespit etmeye  çalışırken  karşılaştığı  sorun  da  bu  işte. 
Bir  bölgeye  sadece  bir  fonksiyonu  atfederseniz yanlış  sonuçlara  varırsınız. 

Beyincik  tek  tek  özel  hareketleri  kontrol  eden bölge  olarak  biliniyor.  Fakat  bazal  gangliya  ve motor  korteksi  adı  verilen  bölümler  de  vücut hareketlerimizle  yakından  ilgilidir.  Hepsi  de  aynı şeye  katkıda  bulunduğunda  her  bir  bölgenin tam  olarak  işlevini  belirlemeye  çalışmak  yanlış bir  yaklaşım  olur. 

Hafıza  da  çok  sayıda  beyin  sistemlerinin  kontrolünde  olan  temel  bir  biyolojik  fonksiyon.  Daha önce  bir  kez  gördüğünüz  birine  rastladığınızda  o kişinin  iyi  biri  olduğunu  ya  da  yaptıkları  iyi  bir şeyi  hatırlıyor  olabilir,  ya  da  sizde  iyi  duygular uyandırdığını  düşünebilirsiniz.  Bunların  tümü  o kişiye  güvenebileceğinizi  farklı  şekillerde  size hatırlatan  hafıza  biçimleridir. 

Edelman  'soysuzlaşma'  özelliğini  doğal  seleksiyonun  kaçınılmaz  bir  ürünü  olarak  görüyor.  Bu olgu  beyne  ilişkin  olağandışı  durumların  neden felaketle  sonuçlanmadığını  açıklıyor  aslında.  Bir de  bilim  insanlarının  neden  beynin  işlevlerini anlamakta  zorluk  çektiğini..  •Bbc 


İsviçre’nin kelebek  cenneti 


İsviçre'nin  Valais  Kantonu,  nesli  tükenme  tehlikesiyle  karşı karşıya  olan  ve  dünyanın  her  tarafından  ziyaretçi  çeken  A  jgf kelebeklerle  dolu.  4*lj* 

Ren  Nehri  Vadisi  üzerinde  kurulu  olan  bu  kanton  ayrı-  t  L* ca  kayak  merkezleri,  dağ  eteklerindeki  dikey  üzüm  •  yf 

bağları  ve  kaplıcalarıyla  da  ünlü. 

Güneşli,  kurak  iklimiyle  Valais  Avrupa'nın  en  büyük kelebek  habitatına  sahip.  Milli  parkta  kantonun  *  -  ~  i 

Almanca  ve  Fransızca  konuşan  bölümlerini  birbirinden  ayıran  ormanlık  doğal  bir  sınır  da  bulunuyor. 

Burada  çok  sayıdaki  kelebek  türlerinin  yanı  sıra kertenkele  ve  Afrika  kuşlarına  da  rastlamak  müm-  j 

kün.  Canlılara  iki  dilden  isim  verilmesi  arada  bir  karmaşa  yaratsa  da  ortak  Latince  isimlere  başvurularak sorun  çözülüyor. 

Kelebeklerin  türünü  tespit  etmek  için,  ziyaret  ettikleri çiçekleri  de  bilmek  gerekebilir.  İsviçre'de  toplam  195  kelebek türü,  on  binlerce  de  gece  kelebeği  olduğu  biliniyor. 

İsviçre'deki  195  kelebek  türünün  yüzde  60'ı  bugün  nesli  tükenme tehlikesi  olan  canlılar  kapsamında  iken  52'si  de  ülkenin  kendi  kırmızı  listesinde  yer  alıyor.  Fakat  çiftçilerin  ve  bağ  sahiplerinin  de  yardımlarıyla  bu bölge  kelebekler  için  koruma  merkezi  haline  gelmiş  durumda. 


olduğunu,  ayrıca  kan  emicilerin hamile  kadınların  ve  vücut ısısı  yüksek  insanların kanına  düşkün olduğuna  işa ediyordu.. 


I"  mplantlar  omurilik  zedelenmelerinde  umut  verici  bir  araştırma alanı.  Ancak  sert  ve  esnek  olmayan  implant  tasarımları  omuriliği  çevreleyen  dokulara  zarar  veriyor  ve sonuç  başarısızlık  oluyor. 

İsviçre'deki  Ecole  Polytechnique 
Federale  de  Lausanne  Üniversitesi'nden  bir  araştırma  ekibi,  aylarca  işlev görebilen  esnek  implantlar  geliştirdi. 

Uzmanlar  esnek  implantları  '  teknolojide  çığır  aşan  bir  başarı'  olarak niteliyor.  Omurilik  bilim  insanları tarafından  bir  otoyola  benzetiliyor. 
Bu  otoyolda  elektrik  sinyalleri  arabalar  gibi  çift  yönde  sürekli  olarak hareket  halinde. 


Omurilikte  oluşan  bir  hasar,  bacaklardan  beyine  gönderilen  elektrik  sinyallerinin  bir  noktada  tıkanmasıyla felce  sebep  olabiliyor. 

Aynı  araştırma  grubu,  oluşan  hasardan  sonra  omurilikleri  kimyasallar  ve elektrikle  uyarılan  farelerin  "koşabildiğim,  merdiven  çıkabildiğini  ve  hatta engellerden  atlayabildiğim"  gösterdi. 

Ancak  gereken  elektrot  kabloları doğrudan  omuriliğe  bağlanıyor  ve uzun  vadeli  bir  çözüm  sağlamıyordu. 

İmplantların  ise  yeterince  esnek yapılmalaları  halinde  sürtünerek  çevredeki  dokularda  iltihaplanmaya  yol açabileceği  ve  düzgün  çalışmayabileceği  belirtiliyor. 


Ancak  yeni  geliştirilen  bu  implant vücutla  birlikte  hareket  edebiliyor  ve omuriliğin  sorunsuz  çalışabilmesi  için gerekli  olan  uyaranları  iletebiliyor. 

Üzerinde  implant  denenen  fareler yeniden  hareket  etmeye  başladı. 

Araştırmaya  katılan  uzmanlardan 
Prof.  Stephanie  Lacour,  "Bu  implant tamamen  esnek  ve  yumuşak  yapıldı. 
İmplantın  insanlarda  kullanılması konusuna  gelince  bunun  hemen  yarın gerçekleşeceğini  söyleyemeyiz. 
Geliştirdiğimiz  özel  materyallerin onaylanması  için  zamana  ihtiyaç  var. 
Ancak  biz  bunun  insanlar  için  somut ve  sağlam  bir  teknoloji  olacağına  inanıyoruz"  dedi.  •Science 


rın  sivrisineklere  cazip  geldiğini  ise  henüz saptayamadılar. 

Şimdiye  dek  yapılan  araştırmalar,  sivrisineklerin  tercihinde  ten  kokusunun  önemli 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Erkeğin  inşa  ettiği  tüm  barajları  aşalım 


Seçimlerden  güçlü  çıkan  bir  HDP  çözüm  sürecinde  özgürlükler,  halklar  lehine  gelişmelerin  ifadesidir.  Barajların,  engellemelerin  yıkıldığı,  halkların  farklılıklarıyla  eşit  muamele  gördüğü,  cinsiyetçi  politikaların  aşıldığı  yeni  bir  yaşam  demektir.  Bu  nedenle  kadınlar  olarak  "erkeğin  inşa  ettiği  tüm  barajları  aşma"  hedefiyle  bu  seçimlere  hazırlanıyoruz. 


Kürt  Özgürlük  Hareketi  insanlık  değerlerini  esas  alan  muazzam  mücadele  ve direniş  geleneğiyle,  yıllardır  Kürt  halkı üzerinde  uygulanan  tekçi  ulus-devlet  politikasını  işlevsizleştirmeyi  başarmış;  farklılıkların eşit  ve  özgür  tarzda  bir  arada  yaşayabileceği¬ nin  mümkün  olduğu  örneğini  ortaya  koymuştur.  Varlığı  yok  sayılan,  en  ufak  özgürlük  istemi katliam  ve  sürgünle  sonuçlanan  Kürt  halkının son  kırk  yıllık  amansız  mücadelesi,  sadece  Kürt halkı  için  değil  ezilen,  yok  sayılan,  sömürülen, ötekileştirilen  tüm  kesimlere  umut  kaynağı olmuş;  mücadelelerine  yol,  yöntem  ve  imkân sunmuştur. 

Kürt  Özgürlük  Hareketi,  toplumsal  özgürlüğün  temeline  kadın  özgürlüğünü  koyan  Reber APO'nun  felsefesiyle  sorunun  kaynağına inmiştir.  Yaşanan  deneyimlerle  toplumun  yitik yarısı  olan  kadının  özgür  iradesi  açığa  çıkmadan;  siyasal,  toplumsal  alanda  kadın  iradi  güç olmadan,  özgür  bir  toplumun  mümkün  olmayacağı  tespitiyle  çalışmaya  başlanmıştır. 

Amansız  yaşanan  otuz  yıllık  bir  savaş  dönemi¬ nin  ardından,  bu  gün  müzakere  koşullarının  tartışılıyor  olduğu  bir  düzeye  gelmek  kesinlikle yürütülen  mücadelenin  haklılığı,  izlenen  yol  ve yöntemin  doğruluğuyla  bağlantılıdır.  Tüm  inkâr ve  imha  politikalarına,  kadını  dört  duvar  arasına kapatan  ataerkil  yaklaşımlara  rağmen,  bu  gün çözüm  ve  müzakere  sürecinde  Kürt  halkının  iradesinin  muhatap  alınıyor  ve  masada  kadın  temsilyetinin  bulunuyor  olması,  mücadelenin  geldiği  düzeyi  ifade  etmektedir.  Bu  kesinlikle  kendiliğinden  ve  de  kolay  elde  edilen  bir  sonuç  değildir.  Büyük  bedeller  ödenerek,  amansız  bir mücadele  verilerek  gelinen  bir  aşamadır. 

Toplumsal  ilişkilerin  özgürleşmesi 

Özgürlük  mücadelesine  tüm  sömürü  biçimlerini  sorgulayarak  yola  çıkan  Kürt  Özgürlük Hareketi,  çözüm  sürecinde  de  aynı  yaklaşımı esas  almıştır.  Halkların,  inançların,  cinsiyetlerin  kendini  özgürce  ifade  ettiği  bir  ortam;  her kesimin  farklılığıyla  kendini  ortaya  koyduğu, birbirinin  haklarını  gözettiği  ve  bu  anlamda ortak  yaşamı  birlikte  oluşturduğu  bir  sistemle mümkündür.  Kürt  Özgürlük  Hareketimin  geliştirdiği  çözüm  modeli  ve  her  kesimi  katma çabası,  özünde  özgür  bir  toplumu  yaratma amaçlıdır.  Kuzey  Kürdistan'da  Türkiye  devleti ile  yapılan  bu  müzakereler  kuşkusuz  sadece  bu  coğrafya  ile sınırlı  kalmayıp,  tüm 
Kürdistan  ve  dolayısıyla  Ortadoğu 


* 
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coğrafyasını  kapsamına  alacaktır. 

Çünkü  Kürt  sorununun  uluslararası özelliği  ve  Ortadoğu'nun  temel  bir sorunu  olması,  çözümün  de  aynı geniş  alanı  kapsamasını  gerektirir. 

Bu  sorunun  doğası  gereğidir.  Ayrıca belirtmek  gerekir  ki;  evrensel  insanlık  değerlerini  daha  bir  üst  aşamaya taşıyan  felsefesiyle  Kürt  Özgürlük Mücadelesi,  başta  kadınlar  olmak  üzere  tüm ezilenlerin,  sömürülenlerin  umut  kaynağı olmuş  durumdadır.  Gelişen  çözüm,  toplumun bu  kesimlerinin  dinamik  gücünü  harekete geçirerek,  toplumsal  ilişkilerin  özgürleşmesin¬ de  önemli  rol  oynayacaktır.  Çözüm  süreci,  Kürt sorununa  dönük  siyasal  düzeyde  bazı  kararları almanın  ötesinde,  toplumsal  ilişkileri  özgürleştirme  yönünde  derinliğine  ve  yaygın  bir  dönüşüme  uğratma  özelliğiyle  önemli  sonuçlara  yol açması  kaçınılmazdır. 

Eşit  temsiliyet 

barışın  olmazsa  olmazıdır 

Kaçınılmaz  olan  başka  bir  şey  daha  vardır; kadın  eşit  temsilyetinin  sağlandığı,  tüm  inanç ve  kültürel  kimliklerin  kendini  ifade  ettiği  HDP siyaseti,  Türkiye'nin  demokratikleşmesi  ve özgür  toplumun  inşasına  ciddi  katkı  sunacaktır.  Ataerkil  yapılanmanın  hâkim  olduğu, kadınların  ve  farklılıkların  yok  sayıldığı Türkiye'de;  siyasette  de  erkekler  hâkimdir.  Bu siyaset;  çatışma,  savaş,  yıkım,  yoksulluk  üretmekten  öteye  gidememiştir.  Bu  nedenle  toplumun  yarısını  temsil  eden  kadınların  eşit  temsille  siyasette  yer  alması  toplumsal  barışın olmazsa  olmazlarındandır.  Türkiye  siyasetini toplumsallaştıracak  ve  demokratikleştirecek olan  da  budur.  Çünkü  kadınlar  "sömürgenin sömürgesi"  konumundadır.  "Sömürgenin" başkaldırısı  ve  özgür  katılımı,  beraberinde  tüm toplumsal  ilişkileri  de  özgürleştirecektir. 

Bu  nedenle  bu  seçimleri  önemsiyoruz.  %48 kadın  temsiliyle  Türkiye  siyasetinde  bir  ilki  gerçekleştiriyoruz.  Kuşkusuz  gelinen  aşama, Kürdistan  Özgür  Kadın  mücadelesinin  deneyimi  ve  özgün  örgütlülüğünün  sonucudur. 

Eşbaşkanlık  devrimsel  niteliktedir 

Siyaseti  kendine  dair  söz  söyleme  ve  karar almayla  özdeşleştiren  ve  yaşamın  her  alanına dair  sözü  eylemle  birleştiren  cesur  kadınların geliştirdiği  siyaset,  kadınları  bu  gün  eşit  temsilyetle  meclise  taşımaya  hazırlanıyor.  Siyasette 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kadının  temsil  düzeyi  aşama  aşama gelişerek,  örgütlendirilerek  büyüme  sağlamıştır.  Öncelikle  "kadına kota"  uygulamasıyla  başlayıp,  daha sonra  %40  cinsiyet  kotasına  dönüştürüldü  bu 
temsilyet  oranı.  2014 
yerel  seçimlerinde eşbaşkanlık  sistemiyle tüm  alanlarda  kadın-erkek  eşit  temsilyetini esas  alan  devrimsel  nitelikte  yeni  bir  aşamaya geçiş  sağlandı.  Eşbaşkanlık  kadın-erkek  eşit temsilyetinin  ötesinde  toplumun  yarısını  oluşturan  kadın  ve  erkeklerin  yaşamı  birlikte  kurması,  yönetmesi,  paylaşmasını  ifade  etmektedir.  7  Haziran  2015  yılı  seçimlerine  ise  eşit temsiliyeti  esas  alan  listelerle  gidiyoruz. 
Kongreya  Jinen  Azad  (KJA)  olarak  eşit  temsiliyetle  siyasette  yer  almayı  önemsiyoruz. 
Belirtmek  gerekir  ki;  sadece  siyasette  değil, yaşamın  tüm  alanlarında  eşit  düzeyde  yer almayı,  gerek  kadına  gerekse  topluma  dair kararlarda  iradi  güç  olmayı  önemsiyor  ve hedefliyoruz. 

Kendi  yaşam  alanlarımızı oluşturalım 

Yapılan  istatistiklerden  biliyoruz  ki  her  gün eşi-sevgilisi,  kardeşi,  babası  tarafından  onlarca kadın  katlediliyor,  intihara  sürükleniyor. 
Kadınların  emeği  sömürülerek,  emeğine  yabancılaştırılarak,  şiddet  uygulanarak  iradesi  kırılmaya,  erkeğin  iktidarı  altında  tutulmaya  çalışılıyor.  Erkek,  malı-mülkü  olarak  gördüğü  kadını öldürmek  dahil  her  türlü  şiddet  uygulama  hakkını  kendinde  görebiliyor.  Bu  durum  sistemin tüm  normlarına,  değer  yapısına  sirayet  etmiş durumdadır.  Yasalar,  yargı  erki  kadın  katillerini iyi  hal  uygulamasına  alarak  koruyor.  Kadını  tehdit  etme  ve  baskı  altında  tutmanın  en  yaygın aracı  olarak  taciz  ve  tecavüz  erkek  sistemi  tarafından  kışkırtılıp,  kullanılmaya  devam  ediliyor. 
Kadın  Özgürlük  Mücadelesi  karşısında,  ataerkil sistem  özellikle  AKP  hükümeti  şahsında  muhafazakârlaşarak  kadını  eve  hapsetmeye,  erkeğin gölgesi-  kölesi  konumuna  getirmeye  çalışmaktadır.  Tüm  bu  nedenlerden  dolayı  kadınların siyasete  katılımları,  kendine  dair  söz  söylemeleri  önemlidir,  hayatidir.  Kadınların  siyasette  aktif olduğu  bir  ülkede  kadınlar  yaşam  alanlarını kendileri  kurabilir,  erkeğin  saldırılarına  karşı kendini  koruma  mekanizmalarını  oluşturabilir. 
Böyle  bir  sistemde  erkek  de  bu  denli  pervasızca hareket  edemez. 


Baraj  koyma  ideolojik  bir  yaklaşımdır 


Denilebilir  ki;  yüz  yıllık  kapitalist  ulus-devlet mantığının  halkları,  inançları  yok  sayan  politikaları,  beş  bin  yıldır  kadını  yok  sayan  ve  her türlü  sömürünün  nesnesi  konumuna  getiren ataerkil  sistem  politikalarıyla  özünde  aynı  şeyi ifade  etmektedir.  Biz  kadınlar  beş  bin  yıldır erkeğin  koymuş  olduğu  barajlara,  engellere takılmış  bir  vaziyette  toplumsal  yaşama  katılım sağlayamıyoruz,  kendimizi  özgür  bir  şekilde ifade  edemiyoruz.  Kendi  varoluşumuzu  tanımlama  imkan  ve  olanakları  elimizden  alınmış durumda.  Çünkü  engelleme,  baraj  koyma ideolojik  bir  yaklaşım  olup;  sömürü  sistemini kurma  ve  sürdürme  amaçlıdır.  Kadın  üzerinde ilk  deneyimlenen  bu  barajlama,  engelleme uygulamaları  tüm  topluma  yaydırılarak  sömürü  sistemi  bunun  üzerinden  geliştirilerek derinliğine  kurumsallaştırılmıştır.  Bu  gün  bu sömürü  ilişkilerinin  kapsamına  girmeyen,  hiyerarşik  ve  iktidarcı  ilişkilerle  tahakküm  altına alınmayan  toplumsal  ve  hatta  doğasal  yapı  kalmamış  gibidir.  Bu  nedenle  kadınların  özgür  iradelerini  gerçekleştirebilecekleri  toplumsal alanlara  açılması  aynı  zamanda  tüm  kesimlerin eşit  ve  özgür  ortamlara  katılımını  sağlayacaktır.  Kadının  özgürleşmesi  tüm  tahakkümcü  ve sömürücü  ilişkileri  temelinden  sarsacaktır. 
Çünkü  kadının  özgürleştiği  bir  ortamda  erkeğin iktidarını  sürdürmesi  mümkün  olmayacaktır. 


Erkek  barajları  yıkılmalı 


Tüm  bunlardan  hareketle  7  Haziran  seçimleri  kadının  ülke  siyasetinde  söz  sahibi  olması açısından  önemlidir.  Gerek  aday  olan  kadınların  seçilmeleri,  gerekse  kadınların  sandık  başına  gidip  sözünü  söylemesi  bakımından  önemlidir.  Seçimlerden  güçlü  çıkan  bir  HDP  çözüm sürecinde  özgürlükler,  halklar  lehine  gelişmelerin  ifadesidir.  Barajların,  engellemelerin  yıkıldığı,  halkların  farklılıklarıyla  eşit  muamele  gördüğü,  cinsiyetçi  politikaların  aşıldığı  yeni  bir yaşam  demektir.  Bu  nedenle  kadınlar  olarak "erkeğin  inşa  ettiği  tüm  barajları  aşma"  hedefiyle  bu  seçimlere  hazırlanıyoruz.  Ve  KJA  olarak  da  tüm  kadınlara  çağrımızdır;  kadın  siyasi iradesinin  açığa  çıkması  ve  ülke  siyasetinde  söz sahibi  olması  için  seçim  sürecinin  her  aşamasında  yer  almalı,  mücadele  etmeliyiz.  Erkeğin elinde  savaş  silahına  dönüşen  siyaset,  ancak kadının  katılımıyla  demokratikleşip,  özgürleş¬ me  şansını  yakalayabilir. 


Eşbaşkanlık  sistemi  kuşkusuz  son  yılların  en önemli  gelişmelerinden  biri  olarak  daha  fazla  ele alınmayı  hak  ediyor.  Eşbaşkanlık  sistemi,  dünyanın  çeşitli  ülkelerinde  de  Parti  eşbaşkanlığı  olarak  uygulanıyor.  Kendi  coğrafyamızda  ise  eşbaşkanlık  sistemi  başta  KCK  olmak  üzere,  demokratik  konfederalizmin  uygulandığı  bütün  alanlarda  sistemin  temel ilkelerinden  biri  olarak  karşılık  bulmaya  çalışıyor.  Üstelik  sadece en  üst  temsiliyet  alanıyla  sınırlandırılmıyor  ve  toplumun  bütün örgütsel  dokularına  da  yayılıyor.  Bir  sokak  komününde  de  esas olan  eşbaşkanlıktır,  sistemin  en  üst  temsiliyetinde  de... 

Daha  önceleri  kadın  birimleşmesi,  özgün  örgütlenme,  kadın kotası,  pozitif  ayrımcılık  olarak  aşama  aşama  gelişen  kadın  özgürlük  arayışı,  günümüzde  eşit  temsiliyet  olarak  somut  bir  alana kavuşmuş  durumdadır. 

Kuşkusuz  eşbaşkanlık  veya  eş  sözcülük  sisteminin  savunulması salt  politik  bir  argüman  değildir.  Aksine,  ideolojik  bir  anlayış  üzerinden  savunulmaktadır.  Eşbaşkanlık  kaba  bir  kadın-erkek  eşitliği¬ nin  de  ötesinde  toplumsal  özgürlüğe  dair  bir  model  arayışının somut  ifadesidir.  Burada  “bir  kadın-bir  erkek”  derken  toplumun genelinden  bahsedilmektedir.  Üstelik  insanlığın  yarısını  oluşturan kadınların,  toplumsal  sorumluluk  üzerinden  yeniden  tarihsel  hakikatiyle  buluşturulması  gibi  derin  bir  anlamı  da  bulunmaktadır. 

Çokça  sanıldığı  gibi  bu  durum,  kadın  ve  erkeği  eşitlemek  adına değildir.  Erkeği  kendi  egemenlik  anlayışına  karşı  mücadele  etmeye, egemenliğini  kırmaya  ve  aşmaya  dönük  bir  çağrı  niteliğini  taşımaktadır.  Aynı  şekilde  kadınlara  nesne  olma  pozisyonundan  çıkıp, özgür  iradesiyle  siyasetin  öznesi  olmasına  dönük  radikal  bir  müdahale  anlamına  gelmektedir.  Dolayısıyla  bu  yaklaşım  kadın  ve  erkeğin  kaba  bir  eşitlenmesi  değil,  geleneksel  kadın  ve  erkeklik  anlayışının  özgürlüğe  çekilmesidir.  Bir  nevi  farklılıkları  her  iki  cins  açısından  görünür  kılmayı  hedeflediği  gibi  farklılıkların  özgür,  eşit  uyumunu  ve  birlikteliğini  ifade  etmektedir. 

Bu  anlamda  eşbaşkanlık  sistemi  kadını  erkeğin  seviyesine çıkarmak  değil;  bilakis,  her  iki  cinsi  de  özgürlük  sınırlarına  çekmeyi  esas  almaktadır.  Ancak  burada  ayırt  edici  nokta  kadın eksenli  bir  toplumsallaşmanın  yeniden  sistemsel  olarak  kendini var  edebilmesidir.  Dolayısıyla  eşbaşkanlık  sistemi,  sorumluluğu paylaşmak,  ortaklaşmak,  kendinden  başlamak  üzere  toplumu özgürlüğe,  demokratik  yaşama  duyarlı  kılmak  ve  toplumu  ahlakipolitik  gerçekliğiyle  yeniden  buluşturmanın  çekirdek  halini  de ifade  etmektedir.  Bu  sebeple  “bir  kadın-bir  erkek”  olarak  adlandırdığımız  iki  cins  aslında  iki  kişinin  de  ötesinde  yaratılmak  istenen  demokratik  ulus  gerçekliğinin  rüşeym  halidir.  Yeni  toplum doğuşunu  önce  burada  gerçekleştirmektedir.  Buradaki  paylaşım, ortaklaşmacı,  birbirini  tamamlama  üzerinden  gelişecek  olan  üretimsel  tarz,  özgürlük  kültürünün  de  temeli  olacaktır. 

Kadın  hareketinin  yıllara  varan  tecrübe  ve  birikim  düzeyi,  kendini  eşbaşkanlık  sistemi  olarak  ete  kemiğe  büründürmektedir.  Ancak son  üç  yıllık  pratiğimize  baktığımızda,  sistemin  anlayış  olarak  oturtulmasında  ciddi  sancılar  yaşadığımız  açıktır.  Eşbaşkanlık  sistemi henüz  öze  ilişkin  değil,  biçime  yöneliktir.  Erkek  egemen  yaklaşımlar,  eşbaşkanlık  sisteminde  erkek  ağırlığı  ve  görünürlüğüyle  sonuçlanmaktadır.  Erkek  eşbaşkanlar  kadınlarla  sorumluluk  ve  yetkiyi paylaşmaya  açık  değildir.  Kadını  öteleyen,  görmezden  gelen,  benmerkezci  yaklaşımlar  halen  hakim  eğilim  konumundadır.  Kadına fırsat  vermeyen,  sürekli  “asıl  olan  benim”  mesajını  veren  bir  erkek anlayışının  etkilerini  görmek  mümkündür. 

Kadınlarda  ise  bu  anlayışlara  zemin  sunan,  neredeyse  erkeğin  bu egemen  yaklaşımlarını  ‘haklı’  çıkaran  eğilimler  mevcuttur.  Kendini ikinci  sırada  gören,  bu  ikincil  konumu  normal  karşılayan,  kendine rol  biçmeyen  geleneksel  bir  kadın  algısının  da  olduğunu  söylemek gerekiyor.  Demokratik  siyasetin  öznesi  olmaya  kendini  talip  görmeyen  bir  kadın  duruşu  hakimdir.  “Erkek  daha  iyi  yapar,  bilir” anlayışı  aşılmış  değildir.  Yöneticiliği  erkeğin  doğal  özelliği  olarak gören,  erkek  egemen  anlayış  ve  dayatmalarıyla  yeterince  mücadele etmeyen  geleneksel  kadın  duruşu  aşılmış  değildir. 

Oysaki  eşbaşkanlık  sistemini,  öncelikli  olarak  bir  özgürlüksel gelişme  alanına  dönüştürmesi  gereken  kadının  kendisidir.  Çünkü toplumsal  sorumluluğun  dışına  itilen  kadındır.  Politikanın  temel öznesi  olduğu  halde,  bunun  dışında  nesne  haline  getirilen  kadındır. 
Sistemin  dışına  atılan  kadındır.  Erkeğin  bu  anlamda  bireyci  ve  bencil  davranması,  bundan  hoşnut  olması  devletçi-ikridarcı  özelliğiyle barışık  olmasından  kaynaklıdır.  Egemenlikten  vazgeçmek  istememesinin  sonucudur  ve  kendi  mantığı  içinde  anlaşılırdır.  Ancak  “ezilenin  ezileni”  olarak  kadın  için  anlaşılır  değildir.  Eşbaşkanlık  sistemi içinde  erkeği  özgürlük  sınırlarına  çekmesi  gereken  kadındır. 
Demokratk  siyaset  ölçülerini  dayatması  ve  yaratması  gereken kadındır.  Dolayısyla  kadın  ve  erkek  eşbaşkanların  sorumlulukları aynı  olmakla  birlikte,  muhtevaları  her  iki  cins  açısından  aynı  değildir.  Aynılaştırmak  ise  başka  bir  yanılgıdır.  Kadının  özgün  misyonunu  muğlaklaştırmaktır. 

Eşbaşkanlık  sistemi  bu  anlamda  kadın  için  özgürlük  kültürünün yaratılması  ve  dayatılması  gereken  bir  zihinsel  alan  konumundadır. 
Bir  kadın  o  sorumluluğu  üstlendiğinde  sadece  kaba  anlamda  bir yetki  paylaşımına  gitmemektedir.  Bunun  da  ötesinde  demokratik ulus  kültürü  burada  kök  salmaktadır.  Topluma  demokratik,  eşit, özgürlükçü  bir  felsefe  ve  yaşam  tarzının  iddialı  bir  sunumu  yapılmaktadır.  Dolayısıyla  kadın  hareketi  olarak  eşbaşkanlık  sistemini biçimsel  bir  alandan  çıkarmak  için  işin  felsefesini,  bilincini,  toplumsallığını  daha  fazla  tartışmaya  ihtiyacımız  var.  Eşbaşkanlık  sistemini erkek  ve  kadın  arasında  felsefik  bir  ilişki  düzeyine  getiremezsek, kendi  elimizle  kadını  vitrinlik  bir  pozisyonda  tutmuş  oluruz. 
Dolayısıyla  eşbaşkanlık  modeli;  özgürlük  bilincinin  ve  felsefesinin yoğunlaştığı,  biriktiği,  kendini  ürettiği  ve  topluma  taşırıldığı  bir kaynak  işlevi  görmek  durumundadır. 


Rojda  Yıldırım 


‘Jin  Jiyan  Azadî’nin  yaratıcıları 


•  Hanım  ORUNCAK 

Yıl  1996.  Dersim'de  Zeynep  adında MalatyalI  bir  kadının  fedai  eylem  yaptığına  dair  haberler  hızla  yayılmış  ve kamuoyunda  büyük  bir  sarsıntı  yaratmıştı. 
Gerek  siyasi  çevreler,  gerekse  de  toplumun farklı  kesimleri  olayı  anlamaya  ve  kendi  cephelerinden  yorumlamaya  çalışmışlardı. 

O  yıllar,  Kürt  Özgürlük  Hareketi  gerillaları ile  devlet  güçleri  arasında  yaşanan  savaşın doruk  noktasına  ulaştığı  yıllardı.  Kürt  inkarı had  safhadaydı.  Yönelimler,  işkenceler, tutuklamalar  Kürt'ten  geriye  bir  şey  bırakmama  adına  bütün  yoğunluğuyla  sürüyordu. 
Devlet  fedai  eylem  için  "terörist  bir  saldırı" diyordu  ve  "sağlıklı  olmayan  bir  düşünce  ve duygu  yapısına  sahip  olan  bir  kadının  gerçekleştirdiği  intihar!"  diye  ekleyerek  saldırmayı da  ihmal  etmiyordu. 

Zilan,  eylemini  gerçekleştirmeden  önce kaleme  aldığı  mektuplarında  halkına,  yoldaşlarına  ve  tüm  kadınlara  çok  güçlü  mesajlar bırakmıştı.  "Anlamlı  bir  yaşamın  sahibi  olmak istiyorum"  diyordu. 

Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan,  gerçekleştirdiği  çözümlemelerde  "Gerçeğin  ruhuna inmeyi  başaran  insanlar  özgürlüğe  gerçek anlamda  aşık  olan  insanlardır.  Zilan,  özgürlüğe  aşık  bir  kadındır.  Özgür  yaşamı,  uğrunda ölecek  kadar  seven  bir  kadındır"  diyerek, "Zilan  bir  manifestodur"  tespitini  yapıyordu. 

Devletin  yaptığı  saldırı  ile  Kürt  Halk Önderi'nin  Zilan'ı  ele  alışı  iki  çizginin  ideolojik mücadelesine  dayanıyordu. 

Yıl  2015.  Yer,  Rojava'nın  küçük  ama  tarihi direnişiyle  tüm  dünyanın  tanıdığı  Kobane şehri.  Zilan'ın  adı  Arin,  Dersim'in  adı  Kobane. 

Savaş  yine  iki  ideolojik  çizgi  arasında;  biri ulus  devlet  sisteminin  halklara,  farklılıklara  ve tüm  topluma  dayattığı  iktidar  anlayışı.  Diğer çizgi  ise;  emperyalist  güçler  karşısında,  halkların  kendi  kaderini  belirleme  iradesini  göstermelerine  dayanan  "Demokratik  Özerklik" adını  taşıyan  sistem. 

Dersim'den  Rojava'ya,  Zilan'dan  Arin Mirkan'a  uzanan  köprünün  direnişle  adım adım  örülmüş  bir  tarihi  var.  'Jin  Jiyan  Azadî' gerçeğini  hayatlarında  somutlaştıran,  adım adım  yaratılan  bu  direnişin  öncelikle  koşullarına  bir  kez  daha  bakmak,  değerlendirmek önemli  olacaktır. 

1996  yılı  Ortadoğu  topraklarında  ortaya 
çıkmış  olan  PKK  ideolojisinin  geliştiği  ve savaşta,  örgütlenmede,  siyasette  ifadesini bulduğu  ve  sadece  Türk  devletinin  değil,  tüm uluslararası  güçlerin  PKK'yi  bir  güç  olarak kabul  etmek  zorunda  kaldığı  yıllardır.  Kabul etmek,  ciddiye  almak  aynı  zamanda  bu  güçlerin  PKK  hareketiyle  korkunç  bir  savaş  içerisine girmesi  demektir.  Tarihten  de  şunu  biliyoruz; muhalif  ya  da  alternatif  olarak  ortaya  çıkmış olan  tüm  sınıfsal,  ulusal  talepli  hareketlerin hepsi  öncelikle  kökten  bitirilmek  istenmiştir. 
Saldırı  konseptleri  buna  göre  uygulanmıştır. 
Önce  saldırmak,  bitirmeye  çalışmak,  olmazsa 


güçten  düşürmek  ve  güçten  düşmüş,  zayıf, kontrol  edilebilir  bir  hareketle  anlaşmaya varmak! 

İşte  1996  yılında  Kürt  Özgürlük  Hareketi Önderliğine  dayatılan  ve  bir  komplo  olarak ortaya  çıkan  durum  bu  konseptin  bir  ürünüdür.  Bu  sadece  bir  yorum  değil,  somut  bir gerçekliktir.  Türk  devleti,  Kürt  sorunu  karşısında  büyük  bir  tıkanmayı  ve  çözümsüzlüğü yaşıyor,  bunu  da  topyekün  bir  imha  ve  savaş konseptiyle  'aşmaya'  çalışıyordu. 

Kürt  sorunundaki  tıkanma  gerilla  sahasın¬ da  da  başka  yönleriyle  yaşanmış,  gerilla  tarz ve  taktiklerinde  yetersizlikler  baş  göstermeye başlamıştı.  Kürt  Halk  Önder'i  bu  tıkanmaya dönük  birçok  çözümleme  de  geliştirmiştir. 
Karşılıklı  yaşanan  bu  tıkanmayı  aşmak, Zeynep  Kınacı'nın  içerisine  girdiği  ve  bir  manifesto  olarak  Kürdistan'da  bir  yaşam  çizgisine dönüşen  eylemiyle  mümkün  olmuştur. 
Zeynep  Kınacı  çok  değil  bir  buçuk  yıllık  bir 


savaşçıdır.  Ona  böyle  bir  eylemi  yapması  herhangi  bir  kimse  tarafından  söylenmemiştir. 
Bıraktığı  mektuplarda  nedenlerini  ortaya koymaktadır.  Bir  halkın  kimlik  olma  ve  varolma  mücadelesinin  tarihi  önemini  derinden hissetmiştir.  Önderliğini  bu  halk  açısından büyük  bir  şans  olduğunu  ve  bu  şansın  bir daha  yakalanmayacağı  gerçeğini  kavramıştır. 
Bir  kadın  olarak  'Jin  Jiyan  Azadî'  sloganının manifestosu  olmuştur.  Süreci,  Kürt  halkının tarihi  şansını  Zilan  (Zeynep  Kınacı)  yakalamıştır.  Siyasetin,  savaşın,  örgütlenmenin  en önemlisi  de  özgür  kadın  kimliğinin  başarısı olmuştur. 

Aradan  geçen  18  yıllık  sürecin  ardından Arin  Mirkan  Kobane  direnişinde  Zeynep Kınacı'nın  yarattığı  çizgide  yürümenin  kazandıran,  başaran  çizgi  olduğunu  bir  kez  daha ortaya  koymuştur.  Çünkü  özgürlüğü  olmayan bir  yaşam,  yaşam  değildir.  Böyle  bir  yaşamı yaşamak,  köleliği  kabul  etmek  demektir.  Bu da  kadın  ideolojisi  temelinde  yaşayan  dev¬ 


rimcilere  göre  değildir.  Kadın  ideolojisinin ilkesi  olan  yurtseverliğin  yüzyılımızdaki  sembolü  Arin  Mirkan'dır.  Neden  mi?  Çünkü,  13 
Temmuz  2012  yılında  Rojava'da  bir  halk kendi  kaderini  tayin  etme  şansını  yakaladı. 
Ulus  devlet  yaklaşımına  alternatif  bir  sistem olan  demokrat  ulusun  yaratılması  imkanını buldu.  Fakat  Ortadoğu'ya  çöreklenen  iktidar güçlerinin  bunu  kabul  etmeyecekleri  açıktı. 
Bu  nedenle  bölgenin  en  temel  çelişkisi  olan din  çelişkisi  de  kullanılarak  ortaya  ucube  bir çete  olan  IŞİD  çıkartıldı.  İnsanlığa  dair  ne varsa  yok  eden  IŞİD  Kobane  şehrine  de  saldırarak  kenti  kuşatmaya  aldı.  Ancak  burada ortaya  çıkan  fedai  ruh,  insanüstü  irade  tüm dünyanın  hayranlığını  kazandı  ve  Kobane direnişin  kenti  oldu.  Direnişin  sembolü  ise Arin  Mirkan  adındaki  genç  Kürt  kadını  oldu. 

Kadınların  özgürlüğe  olan  tutkusu,  özlemi ve  bu  uğurda  verdikleri  destansı  mücadeleler dün  Zilanlar  bugün  ise  Arinler  şahsında  daha fazla  güçleniyor,  ilerliyor  ve  ses  getiriyor.  Kürt Kadın  Hareketi  bugün  artık  bütün  dünyanın gündemi,  ilgi  merkezi.  Kürt  kadınları  sadece elinde  silahları  ile  savaşan  bir  güç  olarak  hayranlık  uyandırmıyor,  tükenmekle  yüzyüze kalan  insanlık  değerlerini  yeniden  canlandırdıkları  için  de  ilgi  odağı  oluyorlar. 

Günümüz  sistemlerinde  halklara  ve  kadınlara  dair  değerler  çürütülmüş  ve  toplum maneviyatını  yitirerek  soluksuz  bırakılmıştır. 
Kadın  çok  yönlü  bir  sömürü  yaşamaktadır. 
Bedensel  ve  düşünsel  olarak  parçalanmakta ve  kırımdan  geçirilmektedir.  Bu  gerçek  karşısında  kadınların  örgütlenmesi  kaçınılmazdır. 
Özsavunma,  biz  kadınlar  için  en  temel  savunma,  korunma  ve  yaşama  refleksi  olmalıdır. 
Bu  refleks  için  iki  temel  şeye  çok  büyük  ihtiyacımız  var:  Örgütlenme  ve  eylem! 

Örgütlenmenin  ve  eyleme  geçmenin özgür  yaşamın  en  temel  iki  ayağı  olduğunu bizlere  Zilanlar,  Arinler,  Özgür  ve  Viyanlar binlerce  kez  kanıtlamıştır. 

Bize  özgür  yaşamın  bilincini  kazandıran Zilan  ve  Arinlere  bağlılığın  gereği  olarak mücadeleyi  büyütmek,  direnişi  geliştirmek, biz  kadınların  en  temel  sorumluluğudur. 
Özellikle  Avrupa'da  yaşayan  Kürt  kadınları olarak  daha  donanımlı,  daha  örgütlü  ve  daha eylemsel  buluşmalar  gerçekleştirmeliyiz. 

Avrupa'da  10  yıldır  Zilan  anısına  kadın  festivali  düzenlemekteyiz.  Bu  festival Avrupa'daki  Kürt  kadınlarının  en  büyük buluşma  zeminlerinden  biridir.  Taleplerin yoğunlaştığı,  isyanın  büyütüldüğü,  mücadele azminin  bilendiği  bir  buluşmadır  bu. 

Bu  yıl  11.  "Zilan  Kadın  Festivalini  gerçekleştireceğiz.  Dortmund  şehrinde  13 
Haziran'da  düzenlenecek  olan  festival,  bu  yıl 'Şengal'den  Kobane'ye  Yaşasın  Kadın Direnişi'  ,  'Özgür  Kadın,  Özgür  Önderlikle Demokratik  Ulusu  İnşa  Ediyoruz'  sloganları temelinde  gerçekleşecektir.  Kendi  özgürlüğünü  Şengal  ve  Kobane  direnişinde  gören  bütün kadınları  festivale  katılmaya  ve  buluşmaya çağırıyoruz. 
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Öfkeli’  kadınların  pembe  devrimi 


beyannamesi 


^  1  Nisan’da  HDP  Eşbaşkanları  Figen 
JL  Yüksekdağ  ve  Selahattin  Demirtaş,  7 
Haziran  genel  seçim  beyannamesini  açıkladılar. 
Açıklanan  seçim  beyannamesi  HDP  nin  diğer  sistem  partilerinden  farkını,  değerini  ve  anlamını  bir kez  daha  net  bir  şekilde  ortaya  koydu. 

Türkiye  siyaseti,  insanları  ve  toplumu  ‘baskı,  köleleştirme,  uydulaştırma’  yöntemleriyle  şekillendirme¬ ye  dayalı  olan  ulus-devlet  sisteminin  temsili  olarak şekillendi.  Türkiye’de  siyaset  demek,  egemenlerin  işi ve  alanı  olarak  algılandı.  Toplum  özgür  siyaset  yapmak  istediğinde  anarşist-terörist’  denilerek  baskı altına  alındı.  Ulus-devlet  sistem  zihniyetinde  toplum  siyaset  yapamaz.  Siyaseti  ancak  egemen  sınıfın veya  kesimlerin  izin  verdiği  çerçevede  yapabilir,  siyasetin  çerçevesini  ise  tabii  ki  egemenler  belirler. 

Bu  zihniyette  kadın,  doğa,  engelli,  çocuk,  genç, yaşlı  yoktur.  Tüm  bu  toplum  üyeleri,  yönetilecek nesneler  olarak  görülür.  Bu  nedenle  ulus-devlet  sis- 
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•  Meral  ÇİÇEK 

"ııindistan'da  toplumsal  merdivenin  en Halt  basamağında  durmak  lanetlidir. 
Ama  kadın  olmak  da  en  az  bu  kadar  zordur." 
Kadın  aktivist  Sampat  Pal  Devi,  ağırlıkta  erkeklerin  çarkı  döndürdüğü  bir  ülkedeki  kadınların toplumsal  durumunu  bu  sözlerle  özetliyor. 
Sampat  Pal  Devi,  çevresinde  gördüğü  şiddet olaylarına  karşı  durmak  için  bir  avuç  kadınla, daha  sonra  on  binlerce  kişinin  katılacağı  bir  öz savunma  hareketi  başlattı.  Hareketin  adı Gulabi  Gang,  Türkçesi  ile  Pembe  Çete. 

Sampat  Pal  Devi  şimdi  55  yaşında.  Badausa köyündeki  üç  odalı  evinde  toplam  on  üç  kişiyle kalıyor:  Eşi,  beş  çocuğu,  gelini  ve  altı  torunu. 
Aralıksız  yağan  yağmurdan  ötürü  evin  arka kısmı  su  altında  kalmış.  Hiç  olmazsa  elektrik var.  Durmadan  telefonu  çalıyor.  "Sampat orada  mı?  Yardımına  ihtiyacımız  var." 

Yardım,  Devi'nin  işidir.  Ve  bu  iş  başlı  başına  bir  mücadeledir.  Bu  mücadeleyi  on  yıllardan  beri  yürütmekle  birlikte,  son  dokuz senedir  yoldaşlarıyla  birlikte  omuz  omuza, örgütlü  bir  şekilde  savaşıyor.  Onlara  Gulabi Gang,  yani  Pembe  Çete  deniyor.  Sampat Devi  çetenin  başıdır.  Hindistan'da  yaşayan herkes  onları  bilir. 

40  bin  üyeli  Pembe  Çete 

Onlar  suç  örgütü  değil.  Devi  bu  noktayı  çok önemsiyor.  O  ve  yoldaşları,  sadece  onlara  haksızlık  eden  kanunlara  karşı  savaşıyor.  Sahip olmaları  gereken  haklarını  kullanıyorlar. 
Hindistan'ın  ortasındaki  Bundelkhand  eyaletinde  40  bini  aşkın  kadın  Pembe  Çete'ye üye.  Köy,  semt,  şehir  ve  bölge  komutanları bulunuyor.  Bundelkhand  kırsal  bir  bölge olup,  Almanya'nın  Bavyera  eyaleti  büyüklüğünde.  Başkent  Delhi'ye  mesafesi  yaklaşık 
500  kilometre.  Eyalet,  ülkenin  en  büyük 
suç  oranına  sahip.  Pembe  Çete  burada  fizi¬ ki  şiddet,  cinsel  taciz  ve  tecavüz,  sosyal adaletsizlik,  yolsuzluk  ve  çocuk  evlilikleri¬ ne  karşı  mücadele  ediyor. 

Alışılmadık  yöntemlerle  oldukça  etkili bir  mücadele  yürütüyorlar.  Güçlerini  kitleselliklerinden  ve  simgeleri  olan  pembe renginden  alıyorlar.  Pembe  renkli  sari giymiş  yüzlerce  kadın  ellerinde  pembe bambu  sopaları  ile,  bir  bacılarının  gayrimeşru  bir  şekilde  gözaltına  alınmasını  protesto etmek  için  karakolun  önünde  toplandığında, büyük  etki  yaratıyorlar. 

Çok  güçlüler,  çünkü  kararlılar 

Pembe  Çete'nin  kadınları  sadece  ellerindeki sopalar  veya  sırf  varlıklarından  ötürü  karşı tarafı  korkutmuyor.  Görevlerini  yapmayan polislere,  yolsuzluğa  batmış  siyasetçilere  veya suç  işleyen  erkeklere  diz  çöktüren  çok  önemli 


bir  silaha  sahipler:  Herkes  onları  tanıyor  ve  izliyor.  Sadece  yerelde  değil;  ülke  çapında,  hatta uluslararası  alanda. 

Bununla  birlikte  kadınların  suç  işleyen erkeklere  karşı  durma  kararlılığı,  çetenin  temel güç  kaynağını  oluşturuyor.  Sopalarla  silahlanmış  kadınların  başkaldırıp  geleneksel  rol  algısını  kırması  hem  toplumda  hem  de  basında geniş  ve  pozitif  bir  yankı  buluyor.  Çünkü  ilk defa  kadınlar,  sadece  mağdur  olmayı  kabullenmeyip  yaşamlarının  öznesi  olmayı  seçiyor. 
Sadece  eşlerine  şiddet  uygulayan  erkekler değil,  en  üst  düzeyli  siyasetçiler  de  bu  kararlılık ve  iddia  karşısında  geri  adım  atmak  durumunda  kalıyor.  Zira  Pembe  Çete  şimdiye  kadar  birçok  milletvekilinin  siyasi  hayatını  sona  erdirmeyi  başardı. 

Çete  üyelerinin  çoğu  okuma  yazma  bilmiyor. 
Büyük  bir  kısmı,  kast  sisteminin  dışında  kalan Dalit  grubuna  mensup.  Okula  gitmemiş  olabilirler  ancak  eğitim  alanındaki  açıklarını  dayanışma  ve  örgütlülük  ile  kapatıyorlar.  Hindistan ile  ilgili  hakim  resmin  kadına  yönelik  şiddet tarafından  belirlendiği  bir  dönemde,  öz  savunmaları  ile  ataerkilliğe  karşı  güçlü  bir  simge oluşturuyorlar. 

Bambu  sopalarla  öz  savunma 

Üniforma  niyetine  giydikleri  pembe  renkli sarilerle  ve  ellerinde  pembe  sopalarla  adale¬ te  doğru  yola  koyulurlar.  Örneğin  bir  kadın şiddete  maruz  bırakıldığında  kadınlar  toplu bir  biçimde  suçu  işleyen  erkeğin  evini  basıp kendisini  uyarırlar.  Pembe  Çete  ve  onun 


başındaki  Devi,  aslında  yöntem  olarak  şiddeti  pek  benimsemeyip  uzlaşıyı  tercih  ediyorlar.  Ama  eğer  uyarıya  rağmen  erkek  yanlışta ısrar  edip  şiddet  uygularsa,  o  zaman  bambu sopalarla  cezalandırılır.  Ve  sadece  şiddet uygulayan  erkeklere  yönelik  değil  Pembe Çete'nin  kadın  öz  savunması.  İşlerini  yapmayan,  şiddet  mağduru  kadınların  şikayetlerini işleme  koyup  suçluları  cezalandırmayan  polis ve  yargıçlar  da  aynı  şekilde  çetenin  hışmına 


uğrar.  Yüzlerce  kadının  karakol  veya  mahke¬ me  binası  basması  sık  görülen  bir  olaydır buralarda. 

Pembe  Çete'nin  kurucusu,  bugün  mücadele ettikleri  olguları  bizzat  kendisi  erken  yaşta yaşamak  zorunda  kalmış.  12  yaşındayken, tanımadığı  ve  kendisinden  11  yaş  büyük  olan bir  erkekle  evlendirilmiş.  "Bana  yaklaştığında benden  ne  istediğini  anlamamıştım.  Öylece devam  etti.  O  zaman  bütün  erkeklerin  hayvan olduğunu  düşündüm.  Ve  anladım  ki  biz  kadınların  hakları  yok,  yalnızız"  diyor. 

3  kadından  40  bin  kadına... 

Şimdi  40  bin  kadından  oluşan  Gulabi  Çetesi, ilk  başlarda  elbette  bu  denli  kalabalık  değildi. 
2006'da  Devi'nin  yanında  sadece  üç  kadın vardı.  O  dönemler  pek  tanınmıyorlardı. 
Tanınmalarını  sağlayan  olay  ise  2007  yılında yaşandı.  Dalit  kastına  mensup  bir  kişi  10  günden  beri  haksız  yere  emniyette  gözaltında tutuluyordu.  "Sadece  bizim  haklarımızı  savunmak  için  bir  yürüyüşe  katıldığı  için"  diyor  Devi. 
İlk  başta  kendisi  polisleri  ikna  etmeye  çalışır. 
Çiftçinin  haksız  yere,  hukuksuz  bir  biçimde emniyette  tutulduğunu  anlatır:  "Ama  öylece bir  el  kol  hareketi  yaparak,  beni  hiç  dinlemeden  oradan  gönderdiler." 

İki  gün  sonra  tekrar  gelir.  Bu  kez  yanında yaklaşık  40  kadın  vardır.  Çiftçinin  serbest  bırakılmasını  isterler.  Polisin  üzerine  yürürler.  Polis ne  yapacağını  bilemez,  Devi'yi  tehdit  ederler. 
Ancak  Devi  susmayıp  polise  bağırır.  Tam Devi'ye  tokat  atacakken  polis  kendisini  yerde bulur.  "Aslında  kendimi  sadece  savunmak  istemiştim"  diyor  Devi.  Çiftçi  serbest  bırakılır ama  Devi  gözaltına  alınır. 

Adalet  arayışında pembeli  kadınlar... 

Çete'nin  eylemleri  çoğalır.  Zira  yeterince  vesile  var:  Tecavüz  olaylarını kayda  geçirmeye  direnen  polisler,  yoksullar  için  verilen  devlet  destekli  pirinci 
para  karşılığında  satan  siyasetçiler,  10 
yaşındaki  kızlarını  zorla  evlendirmek isteyen  babalar  vs...  Hepsi  de  yanlışta ısrar  etmeleri  durumunda  sopa  ile  tanışmak  durumunda  kalıyor. 

Pembe  Çete,  kelimenin  bilinen  anlamıyla  bir  "çete"  olmadıklarını,  adalet  arayışında olan  çete  olduklarını  bildiriyorlar.  Çete,  cezasız bırakılan  baba,  koca,  kardeş  şiddetinden  hesap sormak,  aile  içi  şiddetle  mücadele  etmek, çocuk  yaşta  evlilikleri  engellemek,  kız  çocuklarının  eğitimlerine  devam  etmesini  sağlamak, kadınlara  öz  savunma  eğitimi  vermek,  kadınların  ekonomik  özgürlüğünü  sağlamak  ve  kadına yönelik  her  türlü  eşitsizlikle  mücadele  etmek için  hızla  örgütleniyor. 


teminin  en  ileri  demokrasisi  temsili  demokrasidir. 
Yani  toplum  üyeleri  siyasette  oy  verenler  olarak görülür.  Egemenler  parti  propagandalarında  ‘bize oy  verin,  gerisine  karışmayın,  bu  kadar  demokrasi size  yeter’  demektedirler. 

İşte  HDP  açıkladığı  seçim  beyannamesiyle  bu ulus-devlet  sistem  zihniyetinin  siyaset  ölçülerini  de sarstı.  ‘Bizler’  kavramı  bu  anlamda  sadece  bir  seçim propagandasının  kavramı  değil,  demokratk  siyasetin,  yani  politik  ve  ahlaki  toplumun  siyaset  kavramı oldu.  HDP  seçim  beyannamesini  dikkatli  inceleyenler  özgürlük  ve  eşitlik  talebinin  ötesinde  şeyler göreceklerdir.  Burada  talepten  öteye,  özgürlük  ve eşitliği  tabandan  başlayarak  inşa  etmeyi,  mücadeleciliği  göreceklerdir. 

Kadın  özgürlüğünü  merkezine  alan  bir  program farkını  ve  tarihi  anlamını  ortaya  koymuş  demektir. 
Yine  kültür-sanattan  spora,  gençlikten  engelli  insanlara,  yaşlılardan  çocuklara,  ekolojiden  yerel  yönetimlere,  ekonomiden  üretime,  halkların  dil-kimlik  sorunundan  ve  eğitime  kadar  birçok  alanda  yaşanan  ortak sorunlara  çözüm  perpektifi  ve  projesini  içeren  bu beyanname  sadece  bir  seçim  beyannamesi  değildir. 
Bu  kapsam  ve  içerik,  bu  programın  önümüzdeki dönemin  temel  demokratik  siyaset  mücadelesinin programı  olmayı  da  ifade  etmektedir. 

Avrupa’daki  55  kadın  örgütü  geçen  ay  HDP’yi  desteklediklerini  açıkladılar.  Bu  çok  anlamlı  bir  açıklama ve  tutum  olmuştur.  55  kadın  örgütünün  yanısıra HDP’ye  7  Haziran’da  oy  vereceklerini  açıklayan Türk-Kürt-Ermeni-Alevi-Ezidi-Asuri  Süryani-Müslüman  ve  diğer  toplumsal  kesimler  özgürlükten, eşitlikten,  barıştan  yana  olan  duruşlarını  ifade  etmişlerdir.  Mayıs  ayı  içinde  yani  8-31  Mayıs  arasında Avrupa  ülkelerinde  sandıklar  kurulacak  ve  oylar  atılacak.  Elbette  HDP’ye  destek  açıklamaları  çok  önemlidir.  Ama  bununla  sınırlı  kalmamak  gerekiyor.  Sandık başında  görevli  olmak,  sandık  başına  gitmesi,  oylarına 
sahip  çıkmak  da  çok  önemlidir.  AKP  iktidarı  7 
Haziran’da  alacakları  sonuca  göre  özellikle  Kürt sorununa  yönelimlerini  netleştireceklerdir.  Savaş mı,  demokratik  siyasete  dayalı  barışçıl  çözüm  mü gelişecek?  İşte  bu  sorunun  cevabı  7  Haziran’da HDP’nin  barajı  yıkıp  geçmesine,  AKP’nin  istediği sonuca  ulaşmamasına  bağlı  olacaktır. 

Avrupa’daki  Türkiyeli  ve  Kuzey  Kürdistanlı kadınların  bu  konuda  canla  başla  çalışması  gerekmektedir.  Her  kadının  güçlü  bir  şekilde  büyük  bir enerji,  inanç,  kararlılık  ve  heyecanla  seçim  çalışmalarına  katılması,  demokratik  siyasetin  öncüsü  olduğunu  ortaya  koyması  gerekiyor. 

HDP  seçim  beyannamesi  ile  kadınların  emeğini siyaset  alanında  güçlü  temsil  edeceğini  göstermiştir. 
O  zaman  hep  birlikte,  ‘BİZLER’  olarak  çalışalım  ve kazanalım. 

Zalime,  hak  yiyene,  zorbaya,  sömürgeciye,  kan emiciye  ‘DUR’  demek  için  geleceğimize  güçlü sahiplenelim.  Demokratik  siyasetin  temsilcileri önlerine  çıkan  her  barajı  bu  düşünce-ahlak  ve  emek temelinde  yıkıp  geçeceklerdir.  8  Haziran  2015’te  de halklar,  kadınlar,  gençler  ve  tüm  ezilenler  yepyeni bir  döneme  merhaba  diyecektir. 
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Suyu  ve  toprağı  zehirle kadının  özüne  düş 
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Erkeğin  kadın  üzerindeki  egemenliği  ile insanın  doğa  üzerindeki  egemenliği  arasında  bir bağlantı  vardır.  Doğanın sömürülmesi  insan  merkezciliğinden,  kadının  sömürülmesi erkek  merkezcilikten  kaynaklanır.  Ve  bu  paralel  ilerler.  Tarihsel-toplumsal  tüm yönleriyle  incelense  anlaşılacak  ki  doğaya  hükmetmekle  kadına  hükmetmek  eşdeğer  görülmüş  ve  her ikisinden  de  korkulmuştur.  Çünkü  iktidarlar  meşruiyetlerini  ve  devamlılıklarını  kadın  ve  doğa  üzerindeki işgal  ve  sömürülerini  arttırarak  sürdürebilmişlerdir. 

Genelde  bu  durumun  aydınlanma  dönemi  diye adlandırılan  endüstriyel  devrimle  başlandığı  söylenir.  Tam  tersine  bu  dönem;  bu  tahakkümün  ayyuka çıktığı  dönemdir,  yoksa  başlangıcını  neolitik  toplumlara  kadar  götürebiliriz.  Mitoloji  ve  dini  kaynaklar bunu  desteklemektedir. 

İlk  toplumlarda  klan  tarzı  örgütlenmede  kadın başat  rol  oynamaktadır.  Kadın  etrafında  toplumsallaşma  meydana  gelmiş  ve  'ana  ocağı'  kurulmuştur.  Kadın  toprağı  eken,  biçen,  üreten,  ekonomiyi oluşturan,  doğuran,  besleyen;  kısacası  yaşamı örgütleyendir.  Kadın,  doğayı  dikkatlice  gözlemlemiş,  sezgisiyle  doğayla  bağını  güçlendirmiş  ve özdeşleşmiştir.  'Doğa  Ana,  Toprak  Ana'  tabirleri  ilk çağ  ve  toplumlardan  günümüze  kadar  kadın  ve doğanın  müthiş  birlikteliğinin  en  sağlam  göstergelerindendir.  Şifacılık  ve  büyücülük  kadının  doğayla ilişkisinden  doğan  kadim,  köklü  mesleklerdir. 
Analitik  aklın  (eril/pozitivist  akıl)  bir  türlü  anlayamadığı  bu  durum  'gizem'  şeklinde  tasvir  edilmiştir. 
Ormanın  gizemi  veya  kadının  gizemi  aynı  çağrışımı yapmaktadır  bu  akla. 

'Ait  olma'nın  yerini  'sahip  olma'  aldı 

Neolitik  dönem  ana  kadın  çağıdır.  Bu  dönemde dildeki  dişil  öğelerin  çokluğu,  mitolojide  kadının, tanrıçaların  çokluğu  ve  ilk  heykellerin,  kent  koruyucularının  kadın  oluşu  bunu  göstermektedir.  Kadın  ve doğanın  doğurganlığı,  üretimi,  şefkati,  besleyiciliği, korumacılığı,  yaşamdaki  büyük  yeri  hatta  yaşam sebebi  oluşu  kadını  ve  doğayı  kutsallaştırmıştır. 
Aslında  aynı  görmüştür. 

Neolitiğin  ortalarına  doğru  erkeğin/erkekçiliğin güçlenmesiyle  artık  erkek  ve  kadının  rolleri  değişmeye  başlar.  Eş  yaşam,  doğal  yaşam  yerini  erkek iktidarcı,  hiyerarşik,  sınıflı  bir  yapıya  bırakır.  Bu  zihniyet  'ait  olma'  bilincini  yerle  bir  ederek  'sahip  olma' bilincini  yerleştirir.  Artık  doğanın  sahibi,  efendisi olan  erkek;  kadının  da  sahibi  ve  efendisidir.  Her  ikisi de  kendisi  için  yaratılmışlardır  ve  kendisine  hizmet etmekle  mükelleftirler.  Doğayı  istediği  gibi  biçimlendirecek,  yağmalayacak,  dönüştürecektir.  Kadını  da 


istediği  şekilde  kullanacak  ve  sömürecektir. 
Doğayı  kendi  hırs  ve  menfaatleri  için  katlederken, kadına  yönelik  her  türlü  şiddeti,  tecavüzü  ve  kıyımı  meşrulaştırmıştır.  Suyu,  havayı  ve toprağı  zehirleyen  bu  zihniyet;  kadının  kişiliğini  yok  etmiş,  nesneleştirmiş,  bedenini  sömürmüş,  'anne,  sevgili,  bacı,  namus'  gibi  kalıplara  hapsederek  varlığına  ve  özüne  düşman  kesilmiştir. 

Doğayı,  tecavüz  edilmesi  gereken bir  kadın  gibi  gören  bilimciler... 

Örneğin  modern  bilimin  atası,  'endüstriyel bilim'  kavramının  fikir  babası  Bacon  için  doğa  'doğa ana'  değil,  saldırgan  bir  eril  zihnin  istila  ettiği  dişi bir  doğadır.  Onun  zihniyeti  doğayı  tecavüz  edilmesi gereken  kadın  gibi  görmüştür /görmektedir. 

17.  yüzyılda  Henry  Vaughan  isimli  bir  şairin  dizeleri  dönemin  kadına  da  doğaya  da  bakışını  net  bir şekilde  özetliyor: 

"Teslim  aldım  doğayı,  yarıp  geçtim  her  yerini. 

Kırdım  kimsenin  dokunamadığı  mühürlerini 

Rahmini,  göğüslerini  ve  başını 

Yani  tüm  gizlerinin  saklı  olduğu  yerlerini  parçalayıp  açtım." 

Mesela  Bacon,  kanun  hükmüyle  ağaçların  ve çiçeklerin  mevsimlerden  önce  veya  sonra  açmasını,  doğal  durumlarından  daha  hızlı  ve  daha  fazla yetişip  ürün  vermesini,  hatta  meyvelerin  doğalından daha  iri,  farklı  tat,  koku,  renk  ve  şekillerde  olmasını sağlamayı  bir  ütopyanın  gerçekleşmesi  olarak  görmüş  buna  ve  buna  'bilimsel  devrim'  demiştir. 

Doğacı  filozoflar  bilimsel  uğraşıyı  esas  olarak yaratıcı  anaç  niteliğinden  arındırılmış  dişil  bir  doğanın  ele  geçirilip  teslim  alınmasını  'bekâretinin  bozulması'  olarak  görmüşlerdir.  Onlara  göre  doğa,  erkeksi  etkinliği  edilgen  bir  biçimde  karşılamaya  hazır kadın  gibidir.  Bacon'un  deyişiyle  yeni  bilim  yalnızca 'doğanın  kendi  gidisine  nazikçe  yön  verecek  bir  rehberlik'  etmekle  kalmayacak  onu  fethedip  dize  getirecek  hatta  temellerine  kadar  sarsacaktı. 

Bilim  ideolojisi  bir  taraftan  doğanın  çıplaklaştırılmasını  onaylarken,  bir  taraftan  da  erkeğin  otoritesi  altında  kadının  bağımlılığını  da  meşrulaştırmıştır.  Bilim  ve  erkeklik,  doğa  ve  kadınlık  üzerinde kurulan  tahakkümle  özdeşleştirilmiş,  bilim  ideolojisi  ile  toplumsal  cinsiyet  ideolojisi  birbirini  karşılıklı  perçinlemiştir. 


Kapitalist  patriarkal  sistem  tarafından  kadın  ve doğa  tahakküm  altına  alınmıştır.  İlk  toplumlarda görülen  kadının  ve  doğanın  uyumlu  birlikteliği  ve barışçıl  yaşam;  sınıflı,  hiyerarşik  ve  erkekçi  sistemin  pençesinde  darmadağın  edilmiştir.  Bu  yüzden kadının  mücadelesi  ekolojik  mücadeleden  ayrı  tutulamaz.  Biri  olmadan 


Doğa  ve  kadına  saldırı yaşama  saldırıdır 


Suyu,  havayı  ve  toprağı  zehirleyen  erkeklik  zihniyeti;  kadının  kişiliğini  yok  etmiş,  nesneleştirmiş,  bedenini sömürmüş,  'anne,  sevgili,  bacı,  namus'  gibi  kalıplara  hapsederek  varlığına  ve  özüne  düşman  kesilmiştik 


diğeri  özgürleşemez.  Çünkü  bir nehre,  bir  ağaca,  bir  hayvana  saldırı;  yaşama  saldırıdır, dolayısıyla  kadına  saldırıdır. 

Ormanların  yakılması,  nehirlerin  HES'lerle  işgali, tarım  arazilerinin,  bahçelerin  arsalaşması,  GDO'lu gıdalar,  betonlaşma,  katırların  öldürülmesi,  kadına şiddet,  tecavüz,  ucuz  iş  gücü  oluşu,  annelik  ve  ev hanımlığına  hapsedilişi  birbirinden  ayrı  şeyler  değildir.  Hedef  yaşamdır. 


IŞİD  vahşeti  önce  sulara ve  kadınlara  yöneldi 


Bir  savaş  durumunda  öncelik  yaşam  kaynaklarıdırve  bunlara  saldırılır.  Coğrafyamızda  yaşanan  IŞİD vahşetinin  de  hedefi  hem  sular  hem  kadınlardır.  Her ikisi  de  yaşamın  kaynağıdır  çünkü.  Musul'a  girer  girmez,  barajları  işgal  etmesi  ve  insanları  susuz  bırakarak  kendisine  mahkum  etmesi  de,  kadınları  kaçırıp cariyeleştirerek  köle  pazarlarında  satması,  tecavüz etmesi  de  aynı  amaç  içindir.  Yaşama  saldırı!  Yaşama düşman  olanlar;  her  zaman  ve  her  mekanda  aynı taktikleri  uygulamışlardır/uyguluyorlar. 

Ekoloji  mücadelesi  kadın  mücadelesiyle  eşit yürütülmedikçe,  doğayla,  erkekle,  kadınla, özgür/eş  yaşam  kurulamaz.  Ve  hiçbir  mücadele kadın  ve  doğa  mücadelesinin  önüne  geçirilemez. 
Erkek  egemen  zihniyetin  veya  Kapitalist 

Modernite'nin  kendilerini  üzerinde  inşa  ettikleri iki  önemli  sac  ayağı  doğanın  ve  kadının  sömürüsüdür.  O  halde  doğru  mücadele  ve  eylem  bu sömürünün  sona  erdirilmesi  ve  bu  zihniyetin  kalıntısını  bırakmayacak  şekilde  yok etmektir. 


Coğrafyamızda  yaşanan  IŞİD  vahşetinin  de  hedefi  hem  sular  hem  kadınlardır.  Her  ikisi  de  yaşamın  kaynağıdır  çünkü. 


likteliğinin  en  sağlam 


Musul'a  girer  girmez,  barajları  işgal  etmesi  ve  insanları  susuz  bırakarak  kendisine  mahkum  etmesi  de,  kadınları  kaçırıp cariyeleştirerek  köle  pazarlarında  satması,  tecavüz  etmesi  de  aynı  amaç  içindir.  Yaşama  saldırı! 


göstergelerindendir. 


Nevvaya  Jin  |  j 


vildandirik@hotmail.de 


Şimdi  sıra  bizde 


Vildan  Dirik 


"il  1978,  hayatımın  ilk  eylemine  katılıyorum.  Küçücük kasabamızın  ana  cadde  denilebilecek  caddesi  boydan boya  insanlarla  dolu.  Bu  aynı  zamanda  o  güne  dek  gördüğüm  en kalabalık  insan  yığını.  Annem  o  gün  evden  çıkmamamı,  çok kötü  şeyler  olduğunu  söylemişti.  Okulda  da  duymuştuk, Maraş  ta  insanlar  öldürülmüştü,  hepsi  Alevi  kökenliydiler, aralarında  kadınlar  ve  çocuklar  da  vardı.  Bu  katliama  karşı büyük  bir  protesto  düzenlenecekti.  İçim  içime  sığmıyordu. 
Sol  düşüncelerle  yeni  yeni  tanışıyordum.  Gelişmelere,  radyodaki  haberlere  ve  büyüklerin  tartışmalarına  kulak  kabartıyor,  algılamaya  ve  anlamaya  çalışıyordum  olanları.  Ama  bu  olay  o  yaşıma  dek  duyduğum  en korkunç  olaydı  ve  ben  de  mutlaka  bu  eyleme  katılmalıydım.  Eylemin saatini  biliyordum,  kulağım  dışarda,  yürüyüşçülerin  yaklaşmalarını  bekliyordum.  Evimizin  önünden  hızlı  hızlı  geçen  insanların  konuşmalarından  yürüyüş  kortejinin  yaklaşmakta  olduğunu  anladım  ve  sessizce  dışarı çıktım.  Ancak  annem  de  dışarda  idi  ve  tüm  komşularımız  gibi  o  da  kaygılı  bir  şekilde  kapı  önünde  durmuş  bekliyordu.  Benim  evden  çıktığımı görünce  “gitmeyi  sakin  aklından  geçirme”  dedi,  ancak  ben  fırlayıp  koşmaya  başlamıştım  bile.  Annemin  arkamdan  seslenişi  hala  o  gün  gibi aklımdadır.  Ana  caddeye  doğru  nefes  nefese  koştum.  Bir  iki  dakikada korteje  ulaşmıştım.  Babamın  da  katıldığını  bildiğim  için  kendimi güvende  hissediyordum.  Önce  yanlarında  yürümeye  başladım,  çok  sessizlerdi.  Kimse  konuşmuyor,  kimse  gülmüyor,  hatta  birçoğu  acı  ve  öfkeden  ağlıyorlardı.  13  yaşındaydım  ama  içimin  acıdığını  hatırılıyorum.  Bu kadar  acı  dolu  insan,  bu  kadar  öfke  dolu  bir  kalabalık  yanyana  omuz omuza  bu  acıya  dayanmaya  çalışıyor,  sessizlikleri  ile  çığlıklar  atıyorlardı. 
Hava  ağırlaşmıştı  sanki,  üstümüze  çöken  gökyüzünün  altında  ezilir gibiydik  ve  ben  ilk  eylemimi  annemin  feryatlarına  rağmen  yaparken,  bu acı  ve  ağırlığı  13  yaşımda  iliklerime  kadar  hissetmiştim... 

O  yıllar  sanırsam  isyan  yıllarımdı.  Ailemle  özellikle  de  annemle  savaş içindeydim.  Bütün  arkadaşlarım  pamuk  tarlalarında  çalışırken  annem sen  yapamazsın’  diye  bana  izin  vermiyordu.  Ben  ise  kafaya  koymuştum pamuk  toplamayı.  Çünkü  hem  arkadaşlarımla  birlikte  olmayı,  hem de  çok  istediğim  “Ecevit  mavisi”  gömleği  almayı  istiyordum.  Bunun  için de  para  biriktirmem  gerekiyordu.  O  yıllar  halkçı,  emekçi bildiğimiz  Karaoğlan  Ecevit 'in  popüler  olduğu  yıllardı.  Rengi  açık maviydi  ve  millet  o  renkte  bir  gömleği  almak  için  kendini  parçalıyordu. 
İşte  ben  de  onlardan  biriydim  ve  mutlaka  o  gömleği  almam  gerekiyordu. 
Kocaman  yaz  tatilimizin  sadece  üç  gününü  tarlada  geçirdim,  korkunç Çukurova  sıcağına  sadece  üç  gün  dayanabildim,  annem  her  zamanki  gibi haklıydı.  Bu  çalışmanın  karşılığı  ise  12  TL  idi.  Gömleği  aldım  ve  bir  iki sefer  de  giydiğimi  hatırlıyorum.  Her  giydiğimde  kendimi  korkunç  devrimci  ve  solcu  hissediyordum.  Evet,  ben  bir  çocuktum.  Yazın  kavurucu sıcakta  çalışıp,  kazandığım  parayla  Ecevit  gömleği  almış,  aynı  yılın  kışın¬ da  Maraş  katliamını  protesto  eylemine  katılmıştım.  Olayları  kavramaktan,  anlamaktan  uzaktım.  Ecevit  'in  de,  CHP’nin  de  halkçı,  emekçi  eşitlikçi  olmadığını  anlayacak  yaşta  değildim. 

Aradan  yıllar  geçti,  CHP  iktidar  oldu,  muhalefet  oldu,  koalisyon yaptı  ya  da  parçalanarak  DSP  oldu.  Başkanları  değişti,  üyeleri  değişti, durumları  değişti,  hatta  zaman  zaman  söylemleri  bile  değişti.  Ama  anlayışları,  yaklaşımları  ve  devletçilikleri  hiç  değişmedi.  Ama  asıl  değişmeyen şey  iktidarları  sırasında  yaşanan  Kürt  ve  Alevi  katliamları  oldu.  Bu  kural hiç  mi  hiç  değişmedi.  Dersim  1938  katliamı,  Maraş  katliamı  1978, Çorum  katliamı  1980  ve  Sivas  1993  katliamı.  Tüm  bu  süreçlerde CHP  ya  iktidar  ya  da  iktidar  ortağı  idi.  Başka  değişmeyen  bir  şey  ise bunca  katliama  rağmen  bu  gerçekleri  göremeyen,  Ecevit 'i  halkların umudu,  CHP’yi  ise  Alevilerin  kurtarıcısı  olarak  kabul  eden  inanış  oldu. 
Ecevit  yerini  Baykal'a,  Baykal  ise  Kılıçdaroğlu 'na  bıraktı.  Sonuncusu tam  bir  keklik  rolü  ile  kendini  inkarın  sembolü  olarak  tarihe  geçti. 
Yaptığı  bozkurt  işareti  ile  CHP’nin  gerçek  yüzünü  de  ortaya  koydu. 
Yıllarca  sol  ve  laik  söylemlerle  Alevi  ve  demokrat  kesimlere  kendisini umut  olarak  gösteren,  ezilen  sınıf  ve  kesimlerin  duygularını  sömüren  ve kendini  alternatif  olarak  sunan  bu  anlayış,  bu  şekilde  kendine  bir  taban yaratarak  yıllardır  da  sözde  ana  muhalefet  yapıyor.  Hala  bu  söylemleri  ile kitleleri  kandırmaya  çalışarak  aslında  tek  görevi  olan  demokrat,  devrimci,  Alevi  ve  Kürtlerin  oylarını  bölerek  AKP’yi  tek  başına  iktidara taşırmaktır.  CHP  hiç  bir  zaman  gerçek  bir  muhalefet  olmamış,  bunu sadece  çok  güzel  oynamıştır... 

İşte  görülmesi  gereken  gerçek  budur.  Benim  13  yaşımda  iken  doğal olarak  göremediğim,  insanlarımızın  yıllardır  göremediği  gerçeklik budur.  Şimdi  önümüzde  çok  büyük  bir  sınav  bizi  beklemektedir.  Ya  yıllardır  bize  dayatılan  bu  kandırmacadan  kurtulup,  katliam  emirleri  veren, katliamlara  göz  yuman  bu  anlayışlara  dur  diyeceğiz  ve  tüm  ötekileştirilenler  ve  ezilenler,  katliamdan  geçenler  olarak  güçlerimizi  birleştirip bunlardan  hesap  soracağız,  sözde  muhalefetlerini  yerle  bir  edeceğiz.  Ya da  bizi  kandırmalarına,  bizi  defalarca  katletmelerine  onay  vereceğiz... 

Şimdi  söz  sırası  bizde.  Kavurucu  sıcakları  kadar  sıcak  olan  Çukurova halkları,  Alevisi,  Sünnisi,  Hiristiyani,  Arabi,  Ç erkesi,  Ermenisi, Turkmeni  ile  memlekettim  Hatay'ın  sevgi  dolu  insanları  sıra  sizde. 
Dünya  medeniyetler  şehri,  hoşgörü  ve  barışın  sembolü  güzel  Hatay,  bu tarihi  rolünü  şimdi  layıkıyla  bir  kez  daha  sergilemeli  ve  halkların  harika mozaiğini  ezilen  ve  yok  sayılan  Kürt  kardeşleri  ile  buluşturmak  durumundadır.  Çünkü  Anadolu  ve  Kürdistan  halklarının  geleceği,  özgür, eşit  ve  barış  içinde  yaşamaları  ancak  ve  ancak  HDP’nin  inançlar  ve  halkların  özgür  ve  demokratik  birlikteliği  projesinde  yaşam  bulacaktır. 
Çorum,  Maraş,  Dersim  ve  Sivas  katliamlarının  hesabını  sormak,  Somali maden  isçilerinin  ölümlerinin,  Gazi  ve  Gezi  katliamlarının,  cezaevi  katliamlarının,  12  Eylüllerin  ve  her  dönem  faşist  uygulamaların  hesabını sormak  için,  halkların,  inanç  ve  kültürlerin,  cinsel  tercihlerin  barış  ve hoşgörü  içinde  birlikte  yaşamları  için  önümüzde  duran  bu  tarihi  şansı kaçırmamak  zorundayız.  Güçler  birleşmeli,  tekçi  saltanatlara  ve  sultanlara,  sözde  muhalif  keklik  soylu  yalancılara  dur  denmeli,  kaybettiklerimizin  anısına  saygının  gereği  olarak  geleceğimizi  ortak  yaratmalıyız.  Bu tarihsel  sınavı  hep  birlikte  başarıyla  geçeceğimize  olan  inancım  çok büyüktür.  Geleceğimiz  bir  mühür  uzaklında.  Şimdi  oylar  HDP  'ye. 


kültür 


•  Dilzar  DÎLOK 


Adlandırmaların  zihniyet  yapılanmasını  yansıttığı  Kürtçe  dilinde neredeyse  her  söylem  bir  kanıt olmaktadır  Mezopotamya  toplumsallığına.  Kürtler  ünlü  kişilere  "Xwedî  Nav  û Deng"  derler.  Anlı  şanlı  olmak  anlatılsa da,  birebir  çevirisi  adı  ve  sesi  olan  anlamındadır.  Sesini  duyurmuş  olmayı  anlatır.  Kişinin  sesini  duyurması,  o  kişinin adını  duyurmasının  yöntemlerinden  biri kabul  edilir.  Sesini  ve  adını  duyuranlar üzerine  türküler  söylenir.  Kimine  ağıt yakılır,  kimine  güzelleme  söylenir,  kiminin  ardından  destanlar  dizilir,  kimine destan  da  yetmez.  Kiminin  adı  bir  pınara verilir,  kimininki  bir  göğe  yükseliş  olan dağlara.  Ses  ve  ad  sahipleri,  yeni  anlamlara  ses  ve  ad  olurlar.  Ve  bu  anlam  akışı sürüp  gider. 

Kürdistan  Özgürlük  Mücadelesi  "Xwedî 
Nav  û  Deng"  olmuş  binlerce  kahramanın buluşma  mekânı  ve  zamanıdır.  Bunlardan biri  de  Gurbet  Aydın'dır  (Mizgîn).  Üzerine türküler  söylenmiş,  destanlar  yazılmış, şiirler  mısralaştırılmış  yiğit  bir  Kürt  kadınıdır  Mizgîn.  Kürdistan  Özgürlük  Mücadelesini  tanımak  isteyen  herkesin Mizgîn'i  tanıması  gerektiğine  inanıyorum. 
Kendisi,  sesiyle  bir  özgürlük  müjdesi olmuştur.  Adı  gibi  Mizgîn  olmuştur. 

Devrim  ile  sanıtı  buluşturdu 

Kadın  Özgürlük  Mücadelesinde  ilk  yıllarından  itibaren  yerini  alan  Mizgîn  arkadaş 
Batman'da  doğmuş  ve  büyümüştür.  1982 
yılında  özgürlük  mücadelesiyle  tanışmış, sempatiyle  yaklaşmış  ve  mücadele  önderlerinden  olan  Mazlum  Doğan'a  kuryelik yaparak  çalışmalara  katılmıştır.  Toprak sevgisi  ve  yurtseverlik  duygularıyla  çalışmalara  katılan  Mizgîn,  bu  çalışmalar  sırasında  deşifre  olmuş  ve  Lübnan'a  çekilmiştir.  Bir  süre  Kürt  Halk  Önderinin  yanında kalan  Mizgîn,  yaşının  küçük  olması  nedeniyle  dağlara  değil,  Avrupa  çalışmalarına gönderilmiştir. 

Avrupa'da  çalışmalara  aktif  katılan Mizgîn,  diğer  yandan  kültür  sanat  çalışmalarında  da  yer  almış,  Hunerkom'un kurulmasında  emek  harcamış,  bir  kadının yüreğinin  olağan  akışında  olan  sanatsallığı  çalışmalara  katmış,  her  yönden  katkı sunmuştur.  Mizgîn  sesiyle,  sözüyle,  eylemiyle  ve  duruşuyla  birçok  genci  etkileyerek  özgürlük  mücadelesine  çekmiş,  Kürt insanının  acılı  ezgilerini,  yanık  sesiyle  dillendirmiş  ve  özgürlük  mücadelemizin  dili olmuştur.  Koma  Berxwedan  çalışmalarında  devrimci  sanatçılığın  kimlik  ve  kişiliğini  kendi  somutunda  temsil  etmiştir.  O ses  ve  o  sesin  kaynağı  olan  yürek,  daha büyük  anlamlarla  örülerek  kendini  tarihe yazdıracaktır. 
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İlk  kadın  eyalet  koordinatörü 

Ozan  Mizgîn,  88  yılında  tekrar  Ortadoğu topraklarına  dönerek,  PKK  3.  Kongresi'ne delege  olarak  katılır.  Bir  süre  Rojava'da halk  örgütlülüğü  çalışmalarında  kaldıktan sonra,  yönünü  dağlara  çevirir. 

Ozan  Mizgîn  pratik  zekâsı  güçlü,  üslubu etkileyici,  yaşamdaki  duruşuyla  çekicidir. 
Hem  sanatçı  hem  askeri  komutandır  ve  o artık  Mardin  Eyalet  Koordinatörü'dür.  İlk kadın  eyalet  komutanı  olarak  görev  almış olmanın  ciddiyetiyle  çalışmalarına  yüklenir,  aldığı  görevin  kadınlar  adına  ve  kadın hareketi  adına  anlamının  bilincinde  olarak katılım  gösterir.  Eyalet  yönetiminde  yer alan  diğer  yoldaşlarının  şahadeti  nedeniyle  belli  zorlanmalar  yaşayan  Ozan  Mizgîn, 1990'da  Mardin  sorumlusu  olarak  4.  PKK Kongresi'ne  katılır. 

1991  yılında  Garzan  Eyaleti'ne  düzenlenen  Ozan  Mizgîn,  kadındaki  güç  potansiyelinin  farkında  olan  ve  geri  toplumsal statüsünden  sıyrılan,  cesaret  kazanan Kürt  kadınlarının  öncülük  rolü  oynayabileceklerinin  bilincinde  olan  bir  militandır.  Yaklaşımı,  ilişki  ve  paylaşımları  bu bilince  dayanmaktadır. 


Sesi  direnişte  yankılanıyor 

Mütevazı  ve  etkileyici  bir  kişiliği  olan Ozan  Mizgîn  1992  yılında,  yürütülen cephe  faaliyetleri  denetleme  amacıyla Tatvan'a  geçer.  11  Mayıs  günü  gittiği evlerden  birine  baskın  düzenlenir.  İhbar olmuştur  ve  ev  kuşatmaya  alınmıştır.  Son mermisine  kadar  savaşan  Ozan  Mizgîn, kahramanca  direnerek  şehit  düşmüş  ve Kürdistan  kadınının  özgürlük  mücadelesinde  onurlu  yerini  almıştır. 

Anısına  bağlılığın  bir  gereği  olarak Botan'da  oluşturulan  ilk  kadın  birliğine "Mizgîn"  adı  verilmiştir. 

Mizgîn'in  sesi  bugün  ağıtlarda,  türküler¬ de  ve  marşlarda  yeniden  dillendiriliyor. 

Direnen  her  kadının  çığlığında,  direnen her  özgürlük  aşığının  mermisinde  yankılanıyor  Mizgîn'in  sesi. 

Her  özgürlük  sesinde  bizler  Mizgîn'in sesini  duyuyoruz. 

Sesimizi,  "Xwedî  Nav  û  Deng" Mizgînimizin  sesine  katıyoruz. 

Ve  özgürlük  türkülerini  yaratacak anlamlara  koşuyoruz: 

"Mizgîna  leheng,  /Mizgîna  çeleng 

Xwediye  nav  û  deng:  Gurbet  Aydin" 


Keça  dilşevvat,  daket  nav  civat Destpekir  xebat#  xebata  zerîn 
Şere  me  Kurdan  silav  da  Tetvvan 
Tevî  hevalan  dikir  tekoşîn 


Mizgîna  leheng,  Mizgîna  çeleng 
Xwediye  nav  û  deng: 

Gurbet  Aydin 


Di  ve  bihare  daket  kenare 
Yazdeh  Gulane  rojek  pir  betî 
Şere  me  Kurdan  silav  da  Tetvvan 
Tevî  hevalan  dikir  tekoşîn 


Mizgîna  leheng,  Mizgîna  çeleng 
Xwediye  nav  û  deng: 

Gurbet  Aydin 


Gülle  diavetin  pesîra  dijmin 
Komen  faşîstan  berjor  difirin 
Şere  me  Kurdan  silav  da  Tetvvan 
Tevî  hevalan  dikir  tekoşîn 


Söz  ve  müzik:  Ozan  Serhad 


Mizgîna  leheng, 
Mizgîna  çeleng 
Xwediye  nav  û  deng: 
Gurbet  Aydin 
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Aslı  ERDOGAN-Özgür  Gündem 


Kelimelerin yetmediği  fotoğraflar 

Şiddet,  sadece  öldürerek  yok  etmez.  Bazen, “sağ  tutar”,  bir  tür  “rigor  mortis”  -ceset  katılaşması-  içinde  tutarak  daha  da  uzun,  bitmez tükenmez  bir  ölüşe,  yarı  ölü,  yarı  diri  bir  çürüyüşe mahkum  eder.  Kurban  kadar  faili  de  tanıkları, tanıklığı  şöyle  ya  da  böyle  engellenenleri  de... 
Susturur,  işitilmez  kılar,  dilsizleştirir,  hissizleştirir. 
İnsansızlaştırır...  Faili  de  kurbanı  da  göreni,  görmeyi  reddedeni  de...  Kişileri,  dayatılmış  rolleri üstlenmeye,  replikleri  yinelemeye  zorlar,  kendilerini  tanıyamayacakları  aynalar  tutar  yüzlerine,  şu ya  da  bu  gücün  sözcülüğüne,  figüranlığına  indirger.  Bireyleri  olduğu  kadar  toplumları  da  geçmişlerine  yabancılaştırır  -kim  uzun  süre  baş  dönmesi¬ ne  kapılmadan  bakabilir  ki  kanın  uçurumuna  ?- geçmişlerinden  olduğu  kadar  gelecek  tasavvurlarından  da  koparır.  Yarı  ölü  halde  çürümeye  terk edilmiş  hayallerle,  sırt  çevrilmiş  ideallerle,  çiğnenmiş  ilkelerle  beslenir.  Kurbanı  unutan  her  tanıkla, katiline  benzeyen  her  kurbanla,  içindekine,  en içindekine  ihanet  eden  herkes  ve  her  şeyle... 
Şiddet,  asıl  işini  parçalayarak  kişilerin  bütünlüğünü  zedeleyerek  görür,  insani  insandan,  ötekinden olduğu  kadar  kendinden  de  koparır. 


Özgür  eş  yaşam  için  erkeğin  yapması  gerekenler  j 


m  m 

o; 


|Zgur  eş  yaşamımın  peşinde koşan  bir  erkeğin öncelikle  yapması gerekenler  şöyle özetlenebilir: 
a-  Bu  erkek  karşısına  çıkarılan  kadının  beş  bin  yıllık  uygarlık  ve onun  beş  yüz  yıllık  kapitalist  hegemonyası  altında  her  tür  kölelik  şartlanmasına  uğratılmış  kadın olduğunu  bilmelidir.  Bu  kadının  tek  çaresi  kaplansı  erkeğe  karşı  kaplansı  dişi  olmaktır.  Bütün yaşam  stratejisi  ve  taktikleri  anlık  olarak  bu temelde  inşa  edilmiştir.  Tersinden  okursak,  onun da  kendine  göre  eş  erkeği  içerisine  düşürmek istediği  bir  kafesi  vardır.  Eğer  erkek  özgür  eş yaşam  peşindeyse,  böylesi  kadın  stratejisi  ve  taktiklerinden  kurtulması  en  az  köle  kadınınki  kadar zordur.  Bu  kadının  karşı  kölelik  olarak  dayattığı strateji  ve  taktiklerden  kurtulmak  özgür  eş yaşam  peşindeki  sosyalist  erkek  için  öncelikli  bir savaş  alanı  olup,  burada  kazanmadan  sosyalist toplum  mücadelesine  adım  bile  atamaz. 

b-  Eş  evlilik  durumundaki  erkek  en  az  kadın kadar  bir  kölelik  kurumunun  etkilerine  maruz kaldığını  bilmelidir.  Kurumun  olumsuz  etkilerini  aşmak  için  bu  erkeğin  ev  mekânında  sürekli  sosyalist  yaşam  peşinde  koşması  gerekir. 
Köle  kadınla  kölece  yaşanır,  yanlış  yaşanır. 


Özelleşmiş  genelev  kültürünü  aşmak,  özgür  eş yaşam  kültürünü  edinme  başarısını  göstermeyi  gerektirir. 

c-  Kapitalist  modernitenin  baştan  çıkarıcı cinsiyetçi  kültürüne  karşı  nefs  savaşını  sürekli ve  başarıyla  vermek  gerekir.  Erkeği  teslim almak  için  geliştirilen  strateji  ve  taktikler  en  az kadın  tutsaklığı  kadar  bitiricidir.  Unutmamak gerekir  ki,  kapitalist  modernitede  erkek  bir yandan  sadece  biyolojik  olarak  abartılmış  bir erkekliğe  dönüştürülmüş  iken,  öte  yandan  tüm toplumsal  kültürüyle  kadınsılaştırılmıştır.  Aşırı cinsiyetçi  biyolojik  erkek  bir  yandan  kaplanlaştırılırken,  diğer  yandan  kadınsı  (kölemsi  kadın) kültürlü  bir  kediye  dönüştürülür. 
Modernitenin  dayattığı  bu  erkeklik  yıkılmadan sosyalist  olunamaz,  sosyalist  toplum  mücadelesi  verilemez. 

d-  Tüm  bu  olumsuz  etmenlere  karşı  özgür  eş yaşam  için  en  az  özgür  kadın  kadar  özgür  erkek mücadelesi  gerekir.  Özgür  erkeklik  tersinden erkek  egemen  toplumun  köleleştirdiği  erkek kişiliğini  aşmakla  mümkündür.  Toplumsal  gerçekliğimizde  halen  geçerli  olan  ariflik  mertebelerini  kazanmak  gerekir.  "Erkek  doğulmaz, erkek  olunur"  kadar,  uygarlık  erkeği  olarak doğulur  ama  özgür  erkek  de  olunur. 
Prometheus  erkeklik  imgesi  çağımızda  ancak demokratik  modernitenin  bilimi,  felsefesi  ve 


sanatıyla  somutlaştırılabilir.  Mitoloji,  din,  felsefe,  bilim  ve  sanatın  yaşam  için  olduğu  ve başta  gelen  rolünün  özgür  eşleşmeyi  gerçekleştirmek,  inşa  etmek  olduğu  önemle  kavranmak,  ahlakileştirilmeli  ve  estetikleştirilmelidir. 
Mevcut  çağdaş  evlilikler  hiyerarşik  hanedanlık kültürünün  (Bu  yaklaşık  yedi  bin  yıllık  bir  kültürdür)  devamı  olup,  devletçi  toplumun  temel değerlerinin  üretildiği  alan  olarak,  tecavüzün norm,  namus  tarzında  kadın  ve  erkek  kişiliğine azami  içerilmesiyle  yüklüdür.  Aşkın  gerçekleşmeydi,  yaygın  boşanmalar  ve  ailenin  çözülüşü, kişiliklere  yüklenen  iktidar  ve  sömürü  amaçlı tecavüz  kültürünün  sonucu  olarak  anlaşılmalıdır.  Özgür  ve  sosyalist  toplum  ancak  tecavüz kültürüne  karşı  anbean  felsefe,  bilim,  etik  ve estetikle  yüklenen  kişiliklerce  gerçekleştirilebilir.  Bu  temelde  gerçekleştirilecek  özgür  eş yaşamların  birey  ve  toplum  için  sürekli  güzellik,  doğruluk  ve  iyilik  üreteceği  açıktır. 

Kapitalist  modernitenin  yıktığı  mucizevî, büyüleyici  yaşamı  ancak  özgür  eş  yaşamla,  onun sosyalist  kişiliği  ve  toplumsal  mücadelesiyle kazanıp  paylaşabiliriz.  Bunun  için  çocukluktan itibaren  özellikle  kız  çocuklarını  demokratik modernite  zihniyeti  ve  kurumlarıyla  eğitmek, demokratik  sosyalist  toplumsal  mücadeleyle pratikleşmek  yaşam  tarzımız  olarak  benimsenmeli,  özgeleştirilmeli  ve  kazanılmalıdır. 


Hiç  kimsenin  dibini  göremediği  bir  uçurumdur  kan,  derinlerinde  hiçbirimizin  kendi  yüzünün yansımasını  bulamayacağı,  bulsa  da  tanıyamayacağı...  “Reel  siyasetin”  dayattığı  bir  barışın  ateşkesten öteye  geçebilmesi,  ahlaJd  duruşu,  her  tür  siyasi çıkarın  üstüne  çıkarmayan  bir  anlayışın,  “beni” merkeze  alıp  öteldni  yok  sayan  ya  da  “ben’e  benzetebildiği  kadarıyla  var  eden  bir  söylemin  barış sağlaması,  adil  ve  kalıcı  bir  barışı  gerçekten  istemesi,  ışık  kadar,  su  kadar  istemesi  ne  denli  mümkündür?  (Geçen  yazımda  yarıda  kestiğim  cümlelerimi,  bir  soruyla  bitireyim.) 


*** 

Fotoğraflar...  Yalın  ayak  ölüler...  Dışarıda, soğukta.  Ağaçların  altında,  terk  edilmiş.  Kadın, erkek,  çocuk,  örtüsüz,  kefensiz,  isimsiz... 
Muhtemelen  günlerdir  beJdiyorlar,  sanki  kendi mezarlarım  ararcasına  ağır  ağır  toprağa  karışıyorlar...  Bir  başka  fotoğrafta,  tek  sıra  halinde,  balık istifi  gömülmüş  ölüler,  yaşları  ya  da  cinsiyetleri seçilemiyor...  Harput,  Gölcük  gölünde  kanın içinde  yüzen  ölüler...  1915,  Leslie  Davis  ve  Harry AtJdnsonün  çektilderi  fotoğraflardan  (Belge Yayınları  arşivi)  biri:  Su  yüzeyinde,  kıyıda  insan gövdeleri,  uzuvlar...  Derisi  büzüşmüş  bir  kol,  bir yarım  yüz.  Sakallı  bir  adam,  ayak  bileğinden  tuttuğu  genç,  ince  bir  kadın  bacağını  objektife  gösteriyor.  Çorabı  hemen  hemen  yırtılmış,  jartiyeri hala  bacağında...  Bir  zamanlar  genç,  herhalde  çok güzel  bir  kadının  ölümünden  sonra  bile  zerrece saygi  gösterilmeyen  mahremiyeti,  derin  bir  utanç duyuyorum  o  tek,  yarı  çıplak,  jartiyerli  bacağa balonış  olmaktan...  Kelimelerin  yetmediği  fotoğraflar,  içinde  çıplak  ayaldi  ölülerin  sıra  sıra  uzandığı,  soğuduğu  kelimeler...  1915,  karanlık  bir unutuşun  içinden  bize  bakan  Ermeni  çocukları. 
Bir  deri,  bir  kemik  kalmış,  paçavralara  sarınmış, aç,  sefil,  üşümüş,  yaralı  çocuklar.  Anne  babalarım, ailelerini,  evlerini,  dünyalarım,  herşeylerini  kaybetmiş.  Kimi  derin  bir  umutsuzluJda,  bir  çocuk yüzünde  daha  da  altüst  edici  bir  umutsuzluJda bakıyor,  ağlamaklı  ama  artık  ağlay amadan... 
Kiminin  gözlerini  korku,  dehşet  ele  geçirmiş. 
Çoğunun  baJcışıysa  bomboş,  sanJd  görme  yetisini yitirmiş  gözlerini  artık  var  olmayan  bir  dünyaya yöneltmişler...  İçlerinden  biri,  belki  artık  görmeye ya  da  görülmeye  dayanamadığından,  belki  de  bizleri  o  korkunç  boşluktan,  aslında  hiç  çıkamadığımız  o  ceset  çukurundan  esirgemek  için  yüzünü ötelere  çevirmiş.  1915,  Qafle,  Sevkiyat,  Tertele... 
Irmak  kenarlarında,  dar  geçitlerde,  boğazlarda, köprülerde,  bazen  yola  çıkar  çıkmaz  başlayan, ardı  arkası  kesilmeyen  saldırılar...  Cinayet,  işkence,  tecavüz,  yağma,  layım... 


*** 

Tarih,  ne  yalnızca  tarihçilere,  ne  de  siyasetçilere aittir.  Herkesten  çok  kurbanlarındır,  ölenlerin  ve sağ  kurtulanların...  24  Nisan,  2015.  Acıyla,  utançla  bakıyoruz  ‘tarihe’,  yüz  yıl  sonra,  yüzleşmek  ve özür  dilemek  için  çok  geç  kalmamış  olmayı  hala umut  ederek... 


Öyle  acıyarak  bakmayın  yüzüme. 

Yüzümdeki  derin  çizgiler,  yaşanmışlıkların  ardında bıraktığı  izlerden  en  gözle  görüleni.  Yaşlanmış  yüreğime  sığdıramadığım  acılarımı  yüzümdeki  derin çizgilere  sakladım  kimseler  gelip alamasın,  dokunamasın  diye...  Ben bu  yaşımda  acıların  en  büyüğünü  yaşadım,  kucağıma  boğazı  kesilmiş  torunumu  yatırdım,  açık  gözlerinde  donuk kalan  son  gözyaşlarından  öptüm,  kanın kırmızıya  çevirdiği  kumral  saçlarını  okşadım.  Birkaç  saat  öncesinde  çocukların oyun  oynadıkları  köyümüzün  sokaklarında katledilen  çocuklarımın  cansız  bedenlerinin arasında  dolaştım.  Çocuk  seslerinin  yükseldiği  köyümüze  şimdi  ölümün-  korkunun kokusu  sindi. 

Sizlerin  duyamadığı,  benim  ise  kulaklarımda yankılanan  kadınların  çığlıklarıyla  yaşıyorum aylardır.  Komşularımın  diri  diri  yakıldığını gördü  bu  buğulu,  gözpınarları  kurumaya  yüz tutmuş  gözlerim...  Onların  yanık  bedenlerinin kokusuyla  yaşadım  günlerce...  Kutsal  mekanlarını  bırakmak  istemeyen  akrabalarımın,  kardeşlerimin,  komşularımın  ferman  öncesi  sevdiklerimizi  korusun  diye  yakar  ettiği  kutsallarının  yerle bir  edildiğine  tanıklık  ettim.  Oysa  güneş  hep  yeryüzüne  ışınlarını  saçsın,  insanların  içine  biriken karanlığı  sevgiyle  aydınlatsın  diye  en  kıymetli  dualarımızı  fısıldıyorduk  o  ibadetgahların  duvarlarına. 

Yüzümdeki  derin  çizgiler  yüreğimde  biriktirdiğim nice  acıları  saklar  sadece.  Acıyarak  bakmayın  yüzüme, başka  anlamlar  yüklemeyin,  çünkü  hiçbirinin  benim dünyamda  bir  karşılığı  yok.  Ben  adı  bile  anılıp  bilinmeyen 
72  ferman  yaşadım,  bu  73.sü..  73  kez  katliamdan  geçen, 
kan  ve  ölümle  sınanan  bir  inanca  sahibim.  Yüzümdeki  derin çizgilere  73  fermanı,  katilamı,  yitirilen  insanların  acısını  sakladım.  Yüzümdeki  çizgilerin  keskinliği  yaşlılığımdan  değil,  yaşanmış  acılarımın  derinliğinden.  Bu  kadar  yaşanmışlığa  rağmen  kin beslemem,  öfke  barındırmamam  yüreğimde.  Çünkü  benim  inancımda  yer  yoktur  bunlara.  0ŞARISTAN  ASMİN  /  ŞENGAL 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Em  jin  niye  cîhane  ne! 


e: 


((  —  m  dikarin  jiyanek  azad  ava  bikin,  ji  ber em  ji  sedî  pençe  ne!  Em  jin  Tirkiyeyek .  nû  xeyal  dikin: 

Em  Tirkiyeyek  ku  jin  rastî  şîdeta  mer  nayen, nayen  qaetilkirin,  rastî  tacize  naye,  li  kolane azad  bigerin,  çilen  ku  dixwazin  li  xwe  bikin... 

Dibistana  ku  dixwazin  bixînin,  perwerdeya zimane  dayike  bibinin,  fikren  xwe,  baweriya xwe  azad  binin  ziman,  dikarin  bixebitin,  bixwî- nin  û  siyasete  bikin... 

Kare  ku  em  je  hez  dikin,  bikin,  ji  bo  ku  jinen cüda  neyen  ditin,  heqdeste  wek  hev  bigirin  û rastî  taciz  û  tecavvize  neyen.... 

Mirov  karibin  li  benden,  nasnameya  xwe xwedî  derkevin,  xeyal  bikin.... 

Em  xeyal  bikin  ji  ber  eme  karibin  xeyalen xwe  pek  binin. 

Ji  ber  em  jin, 

Em  jin  nîve  cîhane  ne! 

Edî  Bes  e! 

Tirkiye  yek  ji  vvelaten  ku  heri  zede  nevvekheviya  jin  û  mer  le  te  jiyîne.  Li  gor  lekolîna Foruma  Aboriya  Cîhane  ya  li  ser  142  vvelatan hatiye  kirin,  Tirkiye  di  newekheviya  jin  û  mer  de di  reza  125.  de  ye. 

Em  jin  dibejin  edî  bes  e,  em  ji  darizandina  ne adilane  ya  kujeren  jinan,  eciz  bûne.  Em  ji  bekarî,  birçîbûn,  koçberkirine  eciz  bûne! 

Em  dixwazin  li  vvelatekî  ku  bi  hiqûq  û  edelet 
heye,  li  vvelatekî  ku  şîdet  rine,  li  vvelatekî  ku  24 
saetan  kreşen  be  pere  hene,  meclîseke  ku  nîve we  jinin  û  ti  serdestî  tine,  bijîn. 

Eme  hemû  cil  û  bergen  qirej  û  firaqen  qirej yen  cîhane  neşon.  Eme  hemû  cîhane  bi  keda xwe  ter  nekin. 

Em  vvelatekî  azad  xeyal  dikin, em  dikarin  ve  bikin! 

Em  dikarin  behiqûqî  û  nevvekheviya  ku jin  pe  re  rû  bi  rû  ten  ji  hole  rabikin. 

Heza  me  ya  ku  em  ve  bikin  heye. 

Ji  ber  ku  dîroka  jinan  ne dîroka  mexduriyetan,  ya tekoşînan  e... 


Ji  ber  ku  helvvesta  wan  ya  li  dijî  nevvekhevî, bindestî,  şîdest,  serdestî,  yekpareziye,  zelal  e. 

Ji  ber  ku  ligel  xizan,  bindest,  metînger  û JİNAN  E 

Di  hilbijartinen  Giştî ye  2015'an  de  nîve  namzeten  me  jinin.  Namzeten  jin,  jinan  diyar  kirin. 

Rojava...  Şoreşa  Jine 

Rojava  û  Kobane  bû  mînakeke  şenber  ya jiyana  nû  ya  ku  em  diparezin. 

Li  aliyekî  li  zemîna  reş  û  tarî  ya  Rojhilata Navîn,  gel  jiyanek  nû  ava  dikin  û  li  aliye  din  jî  li dijî  çeteye  çavsor  ye  DAİŞ'e  ku  mirovahî  û bavveriyan  tine  dike,  jinan  li  bazaran  difiroşin, tekoşînek  behempa  hat  dayîn. 

Li  Rojava  jinan  di  avakirina  jiyana  nû  de  û hem  jî  di  berxwedana  li  dijî  DAİŞ'e  de  roleke peşeng  lîst. 

Berxwedana  Rojava  û  Kobane  bo  me  hemûyan  bû  hevî,  bû  mînak.  Em  di  şer  de  û  hem  jî  di avakirina  civakî  de,  di  meclîs  û  akademiyan  de jinen  Kobane  peşengî  kir  û  hemû  cîhan  rakirin berxwedane.  Li  dijî  çeteyen  çavsor  serkeftin qezenc  kir. 

Peymaneke  civakî  ya  nû  ya  ku  dibeje  'Ji  bo tesîskirina  demorkasî,  azadî  û  edeleta  civake;  Ji bo  jiyaneke  hevşar  û  xweser,  ji  bo  mafe  jinan  û zarokan  be  dayîn,  ji  bo  bavveriyan  re  azadî'  hat qebûlkirin. 

Em  jî  dikarin  bikin. 

Em  jin  di  pevajoya  çareserî  û  müzakereye  de 

Em  jin  pevajoya  müzakereye  wek  tekoşîna demokratîkkirina  devvlet,  civak  û  azadiya gelen  Tirkiyeye  dibînin  û  mudaxîle  pevajoye ne.  Pekanîna  aştiye  û  mayîndebûna  aştaiye  bi tevlibûna  jinan  a  pevajoya  müzakere  û  aştiye pekane. 


we  vvezareta  Jinan,  wezareta  VVekhevî  û  VVezareta 
Polîtîkayen  civakî  ava  bike. 

We  Komîsyona  VVekheviya 
Derfete  ya  Jin-Mer,  wek 
Komîsyona  Wekheviya  Jin-Mer biguhere. 


Keda  lenerîne  nekare tene  li  mile  jinan  be  barkirin 

Pegala  kapîtalîst  ya  serdest  a  meran  keda jine  ya  li  male  nabîne.  Kare  male  jin  dîl  girtine, jin  cilan  dişon,  xwarine  çedikin,  bi  zarokan  re mijul  dibin,  li  extiyaran  dinerin.  Jiyane  ji  nüve diafirînin. 

Em  wek  HDP  we  ji  jin  û  mer  jiyanek  civakî  di şert  û  mercen  vvekhev  de  ava  bikin,  we  hewl bidin.  Eme  jiyaneke  nû  ya  ku  piştevanî  di  navbera  jin  û  meran  de  pekane  ava  bikin. 

Eme  li  her  bajar,  gund,  tax,  kargerî  û  heremen  sanayî  organizeye  kreşen  be  pere  yen  24 
saetan  xizmete  didin  vebikin. 

Li  her  bajarî  we  malen  lenerîne  be  vekirin  be pere  we  zimete  bide  civake. 

Îstîhdama  jine  we  be  zedekirin 

Li  vvelate  me  ji  sedî  64.8  mer  dixebitin. 
Rejeya  jinan  jî  ji  sedî  26.7  e. 

Nîve  jinan  yanî  ji  sedî  47  be  qeyd  dixebitin. 
Nîve  jinen  be  qeyd  dixebitin  jî  karkeren  li  malbatan  dixebiitne. 

Ji  bo  zedekirina  îstîhdame,  kemkirina  betali- ye  û  rakirina  nevvekheviye; 

We  dawî  li  pekanîn  zayendperest  yen  li  dijî jinan  be  dayîn. 

Li  saziyen  weke  ÎŞ-KUR'e  we  regeza  wekheviya  pozîtîf  be  pekanîn. 


Banga  me  bo  hemû  jina  ye! 

Jiyana  Nû,  vvelatekî  ku  jin  azad  û  vvekhev  e. 

Em  bang  li  hemû  jinan  dikin  ku  bendan  hilvveşînin  û  Jiyana  Nû  bi  hev  re  ava  bikin. 

Deng  ji  HDP'e  re! 

Jin  berbi  siyasete, xwedî  gotine.... 

Nevvekheviya  zayenda  civakî  pirgireka  herî sereke  ya  roja  îro  ye.  Ji  bo  ku  li  her  qade  wekhevî  pek  be  dive  tekoşîn  be  dayîn,  ev  jî  peyvvira me  ya  serekeye. 

Em  jinen  HDP'î  xwedî  li  tecrübe,  qezencen tekoşîna  bi  dehan  salî  ya  tevgera  jinan  a Kurdistan  û  Tirkiyeye  derketin.  Em  tekoşîna xwe  li  ser  ve  qezence  ava  kir. 

Em  ji  bo  tişten  nehatine  dîtin,  tine  hatine hesibandin,  heyî  bikin  beşdarî  siyasete  dibin. 

HDP  partiyek  jina  ye 

Ji  ber  ku  tevlîker,  vvekhev  û  azadîxwaz  e. 


Eme  hemû  benden hilbijartine  hilvveşînin! 

Li  gorî  rapora  Foruma  Aboriya  Cîhane, Tirkiye  di  ware  hejmara  parlamenterin  jin  de  di nava  142  vvelatan  de  di  reza  98.  de  ye.  Di  alî hejmara  jinan  a  kabîneye  de  jî  di  reza  133.  de ye. 

HDP  dizane  ku  demokrastiya  ku  beşdar nebe,  ne  demokrasiye.  Ji  bo  ve  jî  beşdarbûna jinan,  peyvvira  ferzkirî  dibîne. 

Benda  ji  sedî  10  ya  ku  herî  zede  bandore  li jinan  dike  we  rabike. 

Li  şûna  vvezareta  Polîtîkayen  Malbatî  û  Civakî 


Ji  bo  lenerîna  extiyar,  nexweş  û  zarokan  we zimet  be  dayîn. 

Kreşen  be  pere  we  ben  vekirin. 

We  hewl  be  dayîn  ku  li  hertaxe  kreş  be  vekirin. 

Pergala  xebate  ya  cihen  kar  we  li  gorî  ku  jin û  mer  li  zaroken  xwe  binere,  be  sazkirin. 

Saeten  xebate  roje  7  saet  û  heftane  we  35 
saet  be. 

Evvlehiya  kar  we  bo  her  kesî  mafekî  teqez  be. 

Di  maeşen  jinen  teqawît  de  sale  zedebûnek baş  bekirin. 

8'e  Adare  de  hemû  jin  we  bikevin  betlane  û  jin we  be  pere  vvesayîten  veguhestine  bikarbînin. 


Karkeren  jin  ye  male  we bikevin  çarçoveya  qanûna  kar 

Piranî  jin  di  karen  male  de  dixebitin. 
Hejmara  karkeren  male  di  ser  mîlyoneke  de  ye. 
Ev  karker  we  bikevin  çarçoveya  qanûna  evvlehiya  kar. 

Ji  karkeren  avhevvayî  yen  jin  re li  cihe  ku  dijîn  kar 

Karkeren  avhevvayî  li  cihen  ku  diçinû  dixebitin  rastî  her  cureye  pekanîne  ten.  Tekildarî  wan de  we  tedbîr  ben  girtin. 

Bi  taybet  jî  jibo  jinen  ku  li  cihen  dijîn,  bixebitin,  tedbîr  we  ben  girtin. 

We  azadiya  wan  ya  rexistibûne  bikeve  bin evvlehiye. 

Ji  bo  jinen  astengdar, jiyanek  be  asteng 

Ji  bo  jinen  astendar  jî  we  Serokatiya  Daîreya Polîtîkaya  Jinan  a  di  bin  bana  VVezareta Astengdaran  de  we  xebate  bimeşîne,  polîtîka  û çareseriyan  peş  bixîne. 

Ji  bo  zaroken  keç  yen  astendar  we  mafe  perwerde  be  dayîn. 


Ji  kuştinen  jinan  re  bes  e 


Tekoşîna  li  dijî  şîdet  û  kuştinen  jinan,  tekoşîna  me  ya  serekeye.  Li  her  qade  jiyane  eme  li  dijî şîdeta  li  ser  jine  di  nava  tekoşîne  de  bin. 

Eme  qanûnen  ku  şîdete  zede  dikin, biguherin. 

Stargeh,  mîvanxane  û qaden  jiyana  azad 

Ji  aliye  vvezareta  Polîtîkayen  Malbatî  û  Civakî d  eli  14  bajaran  ŞOMÎN,  94  mîvaxane  û  her wiha  33  yen  reveberiyen  he  re  mî  û  3  yen STK'yan  xizmete  didin,  le  ev  ter  nake. 

HDP  ji  bo  her  cureye  nevvekheviye  ji  hole rabe  we  di  serî  de  peymana  CEDAVV  û  yen  din en  navnetevveyî  bîne  cih. 

Jiyanek  ekolojîk 

HDP  ya  ku  parastina  ekosîsteme  ya  li  dijî kapîtalîzme  wek  regez  dibîne,  mafe  xwezaye dipareze  û  her  wiha  tekoşîn  ekolojiye  bi  tekoşîna  li  dijî  zayendpersetiye  digire  dest. 

Di  pervverdehiye  de  dawî  li  nevvekhevî  û zayendperestiye  te 

Em  HDP  we  zemîna  pervverdehiyeke  demorkatîk,  zanistî  û  bi  zimane  dayike  ava  bikin. 

Müfredata  pervverde  vve  ji  naveroka  şoven, nîjadperest,  yekparez,  erîl  û  mîlîtarîst  be  paqijkirin. 

Hemû  jin  ji  kîjan  bavveriye  dibin  bila  bibin  we ji  mafe  vvekhev  ye  pervverde  fedeye  bigirin. 

Ji  bo  jinan  we  xizmeta  pervverdehiya  be pere,  vvekhev  we  bedayîn. 

Di  spore  de  jî  dawî li  zayendperestiye  be  dayîn! 

Çavkaniyen  bo  spore  hatibin  veqetandin  di serî  de  ji  bo  jinan  û  hemû  girseyen  berfireh  we cihen  spore  ben  çekirin. 

Tesîsen  spore  li  taxan  ku  jin  dikarin  xwe  bigihînin  we  ben  avakirin." 
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Nevvaya  Jin 


ji  navjiyane 


ZEYNEP  ERDEM 


Buhara  jina  Kurd 
Rojhilata  Navîn  girtine  ber 


Em  di  meheke  buhare  germ  re  derbas dibin.  Li  Bakure  Kurdistane  pevajoya  hilbijartine  bi  hemû  lez  û  beza  xwe  didome. 
Bi  taybet  hejmara  namzeten  jin  di  lîsteya  HDP  e de  heyecan  û  kefxweşiyeke  mezin  ava  kiriye.  Jin  di asta  heri  bilind  de  tevli  siyasete  dibin.  Be  guman ev  hejmara  mezin  a  namzeten  jin  xwe  dispere tekoşineke  di  her  warî  de  ku  bi  salan  hatiye  dayin. 
Jin  xwedî  idayeke  mezin  in  ku  bikaribin  qaden  bi jine  tene  naskirin  (kare  male,  xwedîkirin  û  mezinkirina  zarokan  û  hrwd.)  û  qaden  ku  wekî  yen zilam  tene  ditin  (civak  bireve  birin,  siyaset,  aborî û  hrwd.)  bixin  nava  hev  û  jinan  vegerînin  qaden  je hatine  dûrxistin.  Ya  dîtîr  ku  esase  vî  kari  pek  tine jî,  îdîaya  jinan  a  peşengtiya  xebaten  avakirina neteweya  demokratik  e. 

Di  heman  wextî  de  li  Rojavaye  Kurdistane  asta tekoşîna  jinan  û  role  ku  di  reveberîya  demokratik de  dilîzin,  roleke  sereke  ye.  Tevlîbûna  jine  di  xebaten  parastina  rewa  de  ku  li  Kobane  bixwe  re  serkeftineke  dîrokî  li  hember  çeteyen  DAIŞ  e  anî,  bala hemû  cihane  kişand.  Tekoşina  jina  Kurd  a  çil  şali, berhemen  xwe  bi  Şoreşa  Rojava  gerdûnî  kirine. 

Faşizma  DAIŞ,  heza  desthilatdariya  zilam  a  di asta  heri  dijwar  deye.  Dest  daveje  hemu  nirxen civake  û  jinan  li  bazaren  koleyan  difroşe.  Le  bi berxwedana  Rojava  re  jî  derket  hole  ku  bi  saya heza  ku  jine  bi  rexistin  kiribe,  binkeftin  ne  mümkün  e. 

Li  Rojhilate  Kurdistane  jî  jin  di  nava  kar  û  xebaten  xwe  birexistinkirine  de  ne.  Be  guman  li  vir  jî ew  mirasa  jine  ya  bi  dehen  salan  ku  bingeha  tekoşîne  pek  tine,  gelekî  xurt  e.  Tevgera  jina  Kurd  bandore  li  jinen  Iranı  jî  dike.  Ji  ber  ku  li  Irane,  di  nava 


rejîma  meleyan  de  bi  ti  awayî  mafe  jiyane  ji  jinan re  nine,  isal  di  serî  de  paytexta  Irane  Tahran  û bajare  Esfehan,  li  gelek  bajaren  Irane  bi  dehan  jin rastî  erişen  asîtavetina  ser  rû  hatin.  Hin  ji  wan jinan  jiyana  xwe  ji  dest  dan  û  geleke  wan  jî  seqet man.  Ev  hovîtiya  li  hember  jinan,  be  guman  erişeke  pergala  desthilatdariya  zilam  e.  Le  li  cihe  ku zulm  di  asteke  bilind  de  be,  derfeten  tekoşine  jî xurt  in.  Yek  ji  welaten  Rojhilata  Navîn  ku  te  de heza  tekoşineke  xurt  heye  jî  Irane. 

Le  beguman,  radîkalbûna  tekoşina  jine  bi peşengîya  jina  Kurd  li  Rojhelata  Navîn,  hezen  serdest  ditirsîne.  Ji  ber  ku  ve  hereme  ji  çanda  xwedawendan  re  malovanî  kiriye,  îro  jî  jin  li  ser  ve  erdnigariye,  xwedî  li  ve  mirasa  xwe  ya  giranbuha  derdikevin  û  heviyen  nû  çe  dikin.  Heza  ku  jina  kurd derxistiye  hole,  modela  jiyana  azad  afirandiye. 

Li  her  çar  perçen  Kurdistane  jin  xwe  ji  avakirina neteweya  demokratik  berpirsiyar  dibinin.  Li Bakure  Kurdistane,  we  desthilatdariya  zilam  di şexse  hukumeta  AKP  e  de  bi  tekoşîna  jinan  tek biçe.  Li  Başure  Kurdistane  bi  legerina  azadiye,  we azadiya  di  bin  bandora  hezen  derve  de  ku  kengî bixwazin  dikarin  şûnde  bistînin,  bi  deste  jina  birexistinkirî  veguheze  jiyanek  azad  û  demokratik.  Li Rojhelate  Kurdistane  jî  jinen  Kurd  eşen  hemû jinan  veduguhezînin  tekoşine  û  hesab  ji  desthilatdariye  dipirsin.  Ev  jî  bi  xwe  re  heviye  dide  hemu gel,  bawerî  û  rengen  cüda  yen  civaken  li  Irane.. 

Ev  tekoşîn  hemû  di  şoreşa  Rojava  de  ketiye meriyete  û  mînakek  berbiçav  derxistiye  hole.  U tekoşina  li  beşen  din  en  Kurdistane  te  dayin  jî,  ne xeyal  e.  Rastî  bi  xwe  ye  ku  gelek  encamen  we,  ji niha  ve,  di  nava  civake  de  derke  tine  hole.. 


Ji  Leyla  Qasim  heta  Şîrînan 


kevneşopiya  bemvedane 


•  Newal  PINAR 

Beriya  Beseyan  bi  hezaran  qehremanen  be nav  en  jina  kurd  bi  Sema,  Çîçek  û  Arjînan berdevvam  dike.  Dema  em  behsa  dîroka zindî  dikin  em  nikarin  behsa  qehremantiya  Leyla Qasim  ya  li  hemberî  rejîma  Baas  nekin  û  yan  jî nabe  ku  mirov  behs  neke.  Leyla  di  vvelate  xwe  de wek  jinek  kurd  tekoşîna  kurdbûne  da.  Hertim komkujiyen  li  vir  ji  dil  his  kiriye.  Bi  komek  hevalen xwe  yen  li  zanîngehe  ji  ber  ku  eşa  gel  dikşand, qebûl  nedikir,  tevlî  rexistina  ciwanan  bû.  Di  sala 1974'an  tevlî  4  hevalen  xwe  te  girtin.  Li  gel  ku temene  we  ciwan  jî  bû  le  xwedî  we  sekne  bû  ku cesaret  dida  derdora  xwe.  Leyla  Qasim  mînaka vverekiya  jina  kürde.  VVerekiya  we  Celaden  we  jî dide  şerme.  Ti  caran  poşman  nabe  û  dibeje  ku tene  ez  ji  tiştekî  poşmanim  û  dive  gel  min  biborî- ne,  ew  jî  ewe  ku  min  baş  xizmet  nekir  û  hatim  girtin.  Ti  caran  ji  berxwedaniye  paşde  vengeriyaye. 
Dema  ku  diçe  ber  dare  îdame  bi  gotina  'Bijî  Kurd  û Kurdistan'  dîroke  ew  wek  Leylaya  qehreman,  keça serhilder  a  kurd,  nivîsand.  36  sal  piştî  darvekirina 


Leyla  Qasim  dîsa  li  Îrane  di  meha  Gulane  de  jinek kurd  û  4  hevalen  we  ber  bi  dare  îdame  ve  çûn. 
Şîrîn  Elemholî  bi  Ferzad  Kemanger,  Ferhad  VVekîlî û  Elî  Heydariyan  re  be  ku  cezaye  wan  ji  aliye  dîwana  bilind  ve  were  erekirin,  piştî  ku  te  tecazukirin  di 9'e  Gulana  2010'an  de  te  darvekirin. 

Şîrîn  Elemholî  jî  li  îrane  ji  bo  ku  bibe  heviya  jinen ku  di  bin  zexten  îrane  de  ye,  hemû  emre  xwe  danî hole.  Dema  ku  xebaten  jinan  li  îrane  dimeşîne  ji aliye  hezen  rejîme  ve  te  giritn.  Li  hemberî  her  cure şikenceyan  ruhe  xwe  ye  berxweder  wenda  nake. 
Li  gel  4  hevalen  xwe  bi  sirûda  Ey  Reqîb'  ber  bi dare  îdame  ve  diçe.  Le  çave  wan  li  dawî  nemaye ku  li  pişt  xwe  mîraseke  azadiye  bi  cih  hiştine  û  bi  vî awayî  tevlî  karvvanen  şehîdan  dibin.  Yekane  îfade- ya  evîna  azadiye  hilbijartina  reya  mirinek  bi  vî rengî ye.  Bi  mirina  xwe  bûne  parek  ji  civaka  azad  û bi  we  zanebûne  ber  bi  mirine  ve  meşiyan. 

NAMEYA  ŞEHÎD  ŞÎRÎN  ELEMHOLÎ 

Ev  3  sal  in  ez  girtî  me.  Ev  3  sal  di  bin  şert  û mercen  giran  de  derbas  bû.  Ez  pişt  hesinen  girtî- 


gehe  de  2  salan  be  parezer  hatim  girtin.  Di  bin îşkenceyen  pasdaran  de  rojen  pir  bi  eş  derbas bûn.  Di  ve  pevajoye  de  derbare  dadgehe  de  min xwest  bem  agahdarkirin,  le  ev  daxwaza  min  her tim  bebersiv  hate  hiştin.  Piştî  darizandine  bi awayekî  bedadî  derbare  min  de  biryara  îdame hate  dayîn.  Sedema  girtina  min  çi  ye?  An  jî  ez çima  ber  bi  îdame  ve  diçim? 

Gelo  sedema  ve  yeke  kurdbûna  min  e?  Ger  wisa be  ez  dibejim  ku  ez  weke  kurd  ji  dayik  bûm.  Ji  ber kurdbûne  di  nava  jiyanake  bieş  de  ji  her  tiştî  hatim mehrûmkirin.  Zimane  min  kurdî  ye,  ez  bi  vî  zimanî bi  malbat,  heval  û  nasen  xwe  re  diaxivim.  Min  bi  vî zimanî  bi  wan  re  tekîlî  danî  û  ez  bi  vî  rengî  mezin bûm.  Ev  re  bû  pira  tekîliyen  min.  Niha  jî  axaftina  bi vî  zimanî  hatiye  qedexekirin.  Ez  nikarim  bi  zimane xwe  bixwînim  û  binivîsînim.  Ji  min  re  dibejin  kurdbûna  xwe  înkar  bike.  Ez  jî  dibejim  ku  heke  ez  tiştekî  wisa  bikim  ez  e  hebûna  xwe  înkar  bikim. 

îşkenceya  ku  we  li  min  kir  bi  şevan  bû  kabûse min.  Şopen  darbeyen  ku  we  li  sere  min  daye  hejî heye  û  bandore  li  ser  min  dike,  carnan  bi  seatan  li ser  hişe  xwe  diçim  û  hema  wisa  dimînin.  Li  gel  ku min  beriya  niha  daxwaza  berçavke  kiribû  ku  ji  ber şikenceya  sere  min,  bandor  li  çave  min  jî  kir,  le daxwaza  min  nehate  pekanîn. 

Van  şikenceyan  li  hemberî  hemû  zaroken  kurdan  dikin,  kesen  wek  Zeyneb  Celaliyan  û  Ronak Sefarzade  û  gelek  kesen  din.  Dayiken  kurd  hertim zaroken  xwe  meraq  dikin.  Dema  ku  telefon  le  dide hertim  bi  tirsa  agahiya  ku  zaroken  wan  hatine  darvekirin  bibîhîzin  dijîn.  Di  2010'an  de  piştî  lepirsîne min  careke  din  şandin  Girtîgeha  Evîne.  Xwestin  ez bi  wan  re  bikevim  nava  hevkariye.  Gotin  de  li hemberî  ve  yeke  cezaya  darvekirine  rakin.  Dadger ji  min  re  got  ku  meye  par  te  berda  le  ji  ber  ku  malbata  te  alîkarî  nedaye,  niha  tu  li  virî.  Dadger  got  ku Ez  wekî  girtiyeke  di  deste  wan  de  heta  ku  arınanca  wan  pek  neynim  min  bernadin  an  jî  de  darve bikin.  Dadger  wiha  got:  Ti  caran  azadî  nîn  e!' 

Serkeftin  /  03.05.2010.  Şîrîn  Elemholî 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çand  û  hüner 


Nevvaya  Jin 


Avaşîn  bı  dengek  hedı  we  lı  Kevıre  Sevvıyan,  yane  herıkına xwe  li  pişt  çiyayen  Sewî  berdewam  bike.  Yekbûna  we  ya  bi Basya  re,  di  navbera  livîna  basken  perperîk  û  çîvçiva  çûka  re we  vegere  efsaneyeke.  Avaşîn,  we  bi  şadehiyek  mezin  ve,  her roj  wek  çavkaniya  Avaşînek  nû  reya  xwe  berdevvam  bike. 


Be  cih  û  bevvar... 


Jinen  Ezîdî  yen  ciwan  en  ji  ber  erişen çeteyen  DAİŞ'e  ji  neçarî  cih  û  vvaren xwe  terikandin  û  hatin  li  Elihe  bi  cih bûn  anîn  ziman  ku  daxwaza  wan  tene  vegera  Şengale  ye.  Jina  bi  nave  Ebîr  Xerî  diyar  kir ku  Beyta  Laleşe  ji  bo  wan  pîroz  e. 

Çeteyen  DAİŞ'e  di  8'e  tebaxa  2014'an  de bi  armanca  dagirkirina  Şengale  bi  hemû heza  xwe  erîşî  gele  Şengale  kir.  Di  encama erîşa  çeteyan  de  bi  sedan  vvelatî  hatin  qetil- kirin  û  jin  û  zarok  hatin  revandin.  Bi  hezaran vvelatiyen  Ezîdî  ji  bi  saya  gerîlayen  HPG'e  li Çiyaye  Şengale  hatin  parastin  û  korîdoar vekirin  û  bi  ewle  derbasî  Rojavaye  bûn.  Bi hezaran  vvelatiyen  ezîdî  ji  ber  erişen  çeteyen  DAİŞ'e  li  Şengale  koçber  bûn  û  li  bajaren  Bakure  Kurdistane  û  Tirkiyeye  bi  cih bûn.  Di  heman  çarçoveye  de  gelek  vvelatiyen  ezîdî  hatin  Elihe  û  ji  aliye  Şaredariya Elihe  ve  li  günde  Qorke  ya  bajaroka  Avvîske ya  navçeya  Qubîna  Elihe  hatin  bicihkirin. 
VVelatiyen  ezîdî 8  meh  in  li  gund  dijîn.  Di  erişen  çeteyan  de  bi  taybet  jin  û  zarok  gelek  bi bandor  bûn.  Bi  taybet  jin  di  aliye  derûnî  de pirsgireken  gelek  cidî  dijîn.  VVelatiyen  ezîdî ligel  pirsgireken  dijîn  daxwaza  wan  ew  e  ku careke  din  vegerin  Şengale  û  li  ser  axa  pîroz jiyana  xwe  bidomînin. 


hinek  rihet  bibe  xebat  ten  meşandin.  Li  konbajar  li  ser  derûniye  dersen  cüda  ten  dayîn. 
Jina  ezîdî  ya  bi  nave  Radiye  Xerî  (17)  diyar kir  ku  ji  ber  xwe  bi  vvaneyan  re  mijûl  dike hinek  jî  be  bandora  erîşan  li  serxwe  avetiye û  le  çi  bikin  jî  dile  wan  ji  bo  Şengale  diaveje, daxwaza  wan  vegera  Şengala  pîroz  e.  Jina civvan  a  bi  nave  Ebîr  Xerî  jî  hesten  xwe  wiha anîn  ziman:  "Ev  der  baş  e,  le  di  dile  me  de axa  me  heye.  Çi  dibe  bila  bibe,  li  Şengale jiyaneke  me  hebû.  Le  li  vir  tu  jiyan  û  plansaziyeke  ji  bo  peşeroje  me  tüne.  Em  li  vvelate xwe  diçûn  medreseyan  û  me  xwe  mîjûl dikir.  Niha  em  li  vir  ne  bi  zimane  civaka  kürden  bakur  dizanin  ne  jî  dikarin  xwe  bi  kargehan  mijûl  bikin.  Ez  gelek  dixwazin  pirtûkan  bixwînim  le  pirtûka  ku  em  je  fem  bikin tüne.  Hemû  tîpen  latînî,  em  bi  nivîsa  latînî nizanin.  Me  gelek  caran  daxwaza  pîrtûken bi  tîpen  erebî  kir,  le  mixabin  tüne.  Ji  ber  roja me  vala  derbas  dibe  em  gelek  aciz  dibin." 

Xerî  anî  ziman  ku  Beyta  Laleşe  ware  wan e  û  tene  daxwaza  wan  vegera  Şengale  ye. 

•  Diha 


Jinen  ezidî  yen  rastî  erîşen  hovane  yen çeteyen  DAİŞ'e  hatin  zor  û  zehmetî  ji  deste çeteyan  rizgar  bûn.  Di  hişe  wan  de  her  dem erîş  û  îşkenceya  li  wan  hatiye  kirin  he  ye. 
Ranya  Xelîl  di  temene  xwe  ye  civvan  de  şahidiya  erîş  û  kuştinan  kiriye  hej  jî  di  çaven  wan de  bandora  erîşan  xuya  dike.  Jinen  ku  di demen  reve  de  divvelîdin  nave  zaroken  xwe yen  ku  nû  dihatin  dine  teqes  dikirin  û niha  jîji  bo  neçarî  û  bevvariya  xwe  binin ziman  nave  zaroken  ku  nû  çedibin dikin  "Bevvar"  Zaroke  bi  nave 
Bevvar  ku  berî  6  mehan  ji  dayik bû,  ji  kene  li  ser  rûye  wî  de diyar  e  ku  haya  vvîjitu  tişte hatiye  jiyîn  tüne  û  niza- ne  çima  nave  wî 
"Bevvar"  e.  Hemû  zaroken  Ezîdî  li  heviya  careke  din  vegerin  Şengale û  di  kolanen  bajar  de bi  azad  bilîzîn  û  bijîn. 

'Beyta  Laleşe ware  me  ye' 

Li  Konbajare 
Qorke  ye  ku  vvelatiyen  ezîdî  le  dimînin  ji  bo  derûniya jin  û  civvanan 


•  Rojînda  ENGÎZEK 


User  Avaşîn  pir  tişt  hatine  gotin. 
Bedevviya  we,  paqijbûna  we,  demxe- ya  xwe  li  aven  din  xistiye.  Li  ser  helbest,  stran  hatin  nivîsandin.  Le,  dîsa  jî  kes nekarî  bedevviya  we  bi  temamî  binivsîne. 
Avaşîn,  yane  Ava-Şîn.  Çavnkaniyen  Avaşîn,  ji derveye  ava  Baze,  hemû  aven  we  yen  din  be kirej  in.  Di  Avaşîn  de  gelek  cûreyen  masiyan hene.  Bejna  van  masiyan  ji  bîst  santîmetre heya  yek  metre  ye. 

Meşa  gerîla  ya  her  ku  diçe  mezin  dibe,  valati- ya  dadigre,  bi  hesten  kûr  en  îsyana  wan  ji  derde milyonan  re  dibe  derman,  en  ku  rûye  jiyanek  nû derdixin  ser  rûye  roje,  ji  Avaşîn  re  keliyen  bi sîhir  dixuliqîne. 

Wexta  we  berf  li  nava  hev  xist,  we  deme hûne  şewqa  şîn  a  ronahiye  bibînin.  Şînahiya Avaşîn  jî  bi  vî  rengî  paqij,  zelal  û  bedevve.  Avaşîn di  hundire  ve  şînahiye  de,  renge  kesk  jî  digre nava  xwe.  Ji  ve  ye  je  re  dibejin  Avaşîn.  Wexta mirov  heya  demeke  be  navber  li  Avaşîn  dinere, ji  ber  beriqandina  we  ya  dijvvar  mirov  wisa  hîs dike  ku  kor  dibe. 

Di  cîhana  nakokiyan  a  ku  paşverûtî  û  bilindbûn  di  nava  hev  de  jiyan  kirine,  Avaşîn  bedengî pejirandiye.  Dil,  mejî  û  rûhe  mirovan  bi  pelen xwe  ve  dişo,  ji  hemû  gemariye  te  paqij  kirin  û vedigerîne  zelal  bûna  we  ya  eslî.  Bi  bangavvazi- ya  vegera  li  cevvhere  xwe,  di  xwebûna  xwe  de diherike.  Li  hemberî  miroven  belengaz  en  di  dîlgirtiya  xerabiyen  xwe  de  İsrar  dikin,  dikeve  nava îsyaneke.  Avaşîn,  ji  quntaren  Çarçela  yen  çavkaniya  jîne  ye,  yan  jî  ji  landika  herî  kevin  a  şaristaniye  berbi  bedavvîbûne  ve  diherike.  Çem  û  kanî jibo  ku  tevle  bibin,  berbi  meşa  azadiye  ve  dibezin.  Di  esas  de  Avaşîn,  ji  berf  û  ava  çar  çiyan  ava dibe.  Ev  çiya  bi  reze  Cîlo,  Çarçela,  Gare  û  Simile. 

Çavkaniyen  Avaşîn  bi  xeten  stûr  ji  vana  pek ten; 

Wek  çavkanî  Cîlo; 

Dema  mirov  ji  aliye  Bakûre  Gare  ye  Cîlo  le dinere,  lûtkeya  Cîlo  ji  Başûr  heya  Deriye  Aslan, li  pişt  Deriye  Aslan  Zomen  Jîrkî,  li  aliye  we  ye Bakûr  jî  li  pişt  gevvriya  te  derbas  kirin,  wexta mirov  xwe  berbi  jer  ve  ber  dide  qereqol  û günde  Şitaza,  wexta  berbi  jor  hildikşin  Zome Cafer,  Noqta  Birîndara  û  li  ser  lûtkeya  herî  jor  jî sandiq  heye.  Dola  ava  Perîxan  a  ji  helîna  berfe pek  te,  xwe  ji  sedan  kaniyan  xwedî  dike  û  heya noqteya  ku  dibe  Avaşîn  mezin  dibe. 

Ev  qada  ku  ava  Perîxan  le  derbas  dibe,  bi  giştî ji  günden  Kurd,  Ermenî,  Süryanî  û  Keldanî  pek te.  Li  ve  qade  Dera  Mate  ya  hîn  jî  xwe  li  ser  linga girtiye  û  qenalen  we  yen  ave  yen  ku  ji  dûrahiya kîlometreyan  de  wek  eseren  dîrokî  xûya  dikin. 
Dîsa  her  du  aliyen  we  ave  ji  daren  goz,  findiqen biyanî,  kîrazen  biyanî,  tirî,  sev,  hejîr  û  hinaran hatiye  girtin.  Wek  çavkanî,  Ava  Medî  ya  ku  ji kaniyen  dolan  diherike  û  ji  berfa  ji  çiyaye  Simbil dihele  pekte  û  weke  yek  ji  çavkaniyen  herî girîng  ye  Avaşîn  te  zanîn.  Berî  ku  bigheje  Baze, Ava  Medî  li  bin  günde  Zere  bi  ava  Perîxan  re dibe  yek  û  reya  xwe  wek  Perîxan  berdevvam dike.  Piştî  we  jî  li  segoşeya  Baze,  ava  Balze  jî tevle  dibe  û  wek  Perîxane  reya  xwe  dom  dike. 

Wek  çavkanî  Gare; 

Ji  aliye  din  ye  segoşeya  Baze,  ava  Alantus  a  ku xwe  ber  dide,  tevle  ve  yekbûne  dibe.  Ava  we mezin  bûye.  Le,  hîn  jî  nebûye  Avaşîn.  Ev  kombûn  heya  bi  ava  Veregon  a  ji  dola  Doskî  diherike  dibe  yek,  wek  Perîxane  diherike. 


Wek  çavkanî  Çarçela,  Cîlo; 

Ji  lûtkeyen  Çarçela,  ava  Deriye  Bîndî  û  Deriye Manu  -ev  av  ji  qeşayen  Çarçela  te-  aven  ji  qeşayen  Cîlo  yen  bere  xwe  dide  More  dihele,  li günde  Veregon  dighin  hev,  li  ve  dere  nave  ava Veregon  digre,  heya  segoşeya  Oremar  jî  ve nave  radike.  Vaye,  edî  li  segoşeya  Oremar  nave Avaşîn  derdikeve. 

Sînoren  Avaşîn  ji  Sînova  destpe  dike  û  piştî dola  Doskî  Oremar  nav  digre.  Günde  Başûr  û herema  Oremare  ji  Avaşîn  re  dibejin  Rubare. 
Bere  ku  bigheje  Basya,  dest  bi  fireh  bûne  dike. 
Gundiyen  li  we  dere  ji  van  cihen  fireh  bûye  re nave  Ava  Tan  didine.  Tirk  jî  dibejin,  Zapa  biçûk. 

Şînahiya  we  ya  bi  hemû  sadebûna  xwe  ve  ji nava  çiyan  diherike,  bi  kefen  sipî,  saf  en  sûlaven biçûk  ve  ji  zemînen  rast  nazik  nazik  diherike. 
Avaşîn  bi  baranen  bihar  û  payîze  re  gelek  coş dibe.  Gelek  giyanen  nû  digre  nava  pelen  xwe. 

Wexta  li  Avaşîn  te  nerîn,  xeyalen  jiyanek  azad û  nû  zindî  dibe.  Ji  bo  jiyana  vvekhev,  azad  û  xwezayî  ya  hatî  vvinda  kirin  ji  nüve  jiyan  bigre  û rojen  tarîtiya  dîroka  ji  cevvher  qut  kiriye  ben dîtin,  dive  Avaşîn  were  hîs  kirin  û  nas  kirin. 

Avaşîn  ji  quntaren  çar  çiya  hatiye  peçandin. 
Di  Rojhilate  we  de  Çarçela,  Landike,  Kartal, Mam  Reşo,  Barzan  û  Şîrîn;  Di  Rojavaye  we  de Cîlo,  Helkîz,  Cembelî  ye  quntare  Gare  ye, Renabevan  a  wek  zozanen  Avaşîn  te  zanîn,  xwe li  pişt  çiyayen  Kuro  Jaro  berdide,  bi  ava  Zape  re dibe  yek  û  herikîna  xwe  bi  meşa  xwe  ya  be  dawî bi  naven  cüda  berdevvam  dike. 

Te  çima  ev  mesken  hilbijartiye? 

Dîtina  Avaşîn,  gihiştina  we  ne  hesaniye.  Xwe di  dolen  wisa  teng  de  veşartiye  ku,  heya  tu  di laten  we  de  hilnekşî  û  revvîtiya  xwe  di  şîvereyen we  de  derbas  nekî,  ne  mimkune  tu  nepenî  û xweşikbûna  we  bibînî.  Li  ber  ave,  şîvereyen direj-zirav  hene,  le  ji  ber  sedeme  latan  wexta  te xwestin  dûbare  xwe  berdin  keleka  ave,  mirov neçar  dimîne  ku  hilkişe  girekî.  Wexta  we  ve çend  caran  dubare  kir,  we  ji  hundire  we  were ku  hûn  ji  Avaşîn  re  bibejin,  "Te  çima  ev  mesken hilbijartiye?..."  Sedema  we  jî,  di  çîrok,  dîrokî, bedevvî,  reng  û  cevvhere  we  de  veşartiye. 

Wexta  hûn  ji  jor  ve  li  dola  Avaşîn  binerin, hûne  tehten  dîk  û  rûye  we  qurmiçî  yen  kalek rûspî  bi  bîrtîne  bibînin.  We  deme  mirov  wisa  hîs dike  ku,  xudayen  xedar  heya  bedavviye  Avaşîn di  nava  van  tehtan  de  esîr  kiriye. 

Avaşîn,  bîranînen  paşeroje  bi  xwe  re  diherikîne. 
Keçûn  Şîtunîs  di  nava  ve  ave  de  cil  dişon,  zarok  di hundire  we  de  avjeniye  dikin,  keriyen  pez  ji  keleke  ve  av  vedixun.  Li  bilindahiyan  jî  çûken  ku  bi Avaşîn  re  hedî  hedî  basken  xwe  dadixin  û  dubare dest  bi  firîne  dikin,  ji  bo  ku  hesreta  axe  ya  ji  ave  re derbas  bibe,  bi  ave  re  hedî  hedî  diherike  û  peşde diçe.  Hûn  nikarin  herikîna  Avaşîn  bisekinînin.  Ma hûne  çawa  bidin  seknandin  ve  herikîne  û  her  ku diçe  giyanen  nû  tevlî  nava  xwe  dike?... 

Xweza  bi  hemû  bereketa  xwe  ve  ya  her  kes  î/e ye.  Vaye  Avaşîn  jî,  beyî  ku  ferq  texe  navbera mirovan,  hemeza  xwe  ji  her  kese  re  vekiriye.  Yen ji  ve  xeyîdîne  çebûne,  ledane,  kevir  kirine.  Le  ew, ji  xerabiye  re  xerab  bersiv  nedaye.  Bi  zanistiya  ku ew  çavkaniya  herî  kevin  a  cîhane  ye,  bersiva  herî baş  ya  bide,  ji  bîr  kirin  bûye,  efû  kirin  bûye,  helbet  beyî  ku  radestî  ti  kesî/e  bibe.  We  ji  cevvhere xwe  hes  bikira,  we  yek  keliye  jî  ne  vvestiya  ba  û tengav  ne  baya.  Wexta  ku  jiyanen  nû  yen  ku giyan  dide  dixuliqîne,  bi  serkeftinen  ku  qezenç kiriye  gelek  kefxweş  dibe.  Vaye  we  Avaşîn  bi  van hestan  di  zemîne  xwe  de,  bi  yekbûna  xwe  ya Basya  re  bibe  Basya,  Basya  jî  we  bibe  Avaşîn. 


Yekbûna  we  ya  bi  Basya  re 

Avaşîn  bi  dengek  hedî  we  li  Kevire  Sevviyan, yane  herikîna  xwe  li  pişt  çiyayen  Sewî  berdevvam  bike.  Yekbûna  we  ya  bi  Basya  re,  di  navbera  livîna  basken  perperîk  û  çîvçiva  çûka  re we  vegere  efsaneyeke.  Avaşîn,  we  bi  şadehiyek  mezin  ve,  her  roj  wek  çavkaniya  Avaşînek nû  reya  xwe  berdevvam  bike. 

Van  xaken  ku  cara  yeke  jiyan  le  bejin  daye, we  her  bihost  we  berbi  şopen  we  deme  de bibe.  Jiyan  we  ji  nüve  di  çaven  we  de  zindî bibe.  Dîroka  ku  ti  tiştî  peş  çav  nake,  li  van xakan  a  gemar  bedevv  kiriye,  a  binkeftî  vege- 


randiye  serketine  û  ya  hatî  jebirin  jiyanî  kiriye. 
Avaşîn  coşa  ve  ya  mezin  di  hundire  xwe  de digre  û  berbi  diyaren  cüda  ve  diherike.  Bi  esas girtina  peşxistina  xuliqkariye,  bi  zindî  kirine  re diherike  Avaşîn.  Beyî  ku  ti  tişt  ben  paş  çav kirin,  ev  xak  hûrgiliyen  herî  biçûk  dighîne encamen  mezin.  Bi  yekpare  kirina  dîroke  re we  ye  kevin  nû  bike,  binkeftine  bighîne  serkeftin,  we  ya  gemar  xweşik  bike  û  we  coşa hezar  salî  bide  jiyan  kirin. 

Van  xaken  ku  bi  hezar  û  yek  q i rej  û  zingarî  ve hatiye  gemar  kirin,  bi  deste  neslekî  nû  ye  azad  re ji  nüve  vejîn  dibe.  Ev  xak  dûbare  bi  deste  zaroken xwe  ve,  denge  xwe  gihandiye  hemû  cîhane... 
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Nevvaya  Jin 


Gelo  pirsgireka  me  pirsgireka  jine  ? 

Aliye  herî  balkeş  e  mijare  jî;  me  çiqasî  hewl  da  pirsgireka  xwe  ya  civakî  weke  pirsgireka  jine  binirxîne,  ev  pirsgirek  mîna  avgereke  her  kes  kişand  nava  xwe  û  mezin  bû.  Pirsgireka  me  bi  rastî jî  bi  tene  pirsgireka  jine  ye?  Pevvendiya  ve  pirsgireka  jine  bi  civake  re  çi  ye? 


Hûn  bi  feydeyeıı çaya  Melisa  dizanin? 


^^ayen  nebatî  yen  ji  bo  jiyaneke  bi  tenduristeyeke  baş 
|  gelekî  girîng  in,  dema  bi  şevveyekî  rast  ten  bikaranîn, 
^^bandoren  erenî  bi  xwe  re  tinin.  Pispor  diyar  dikin  ku geleF  nebaten  li  behnfiroşan  ten  firotin,  dibe  ku  bandora xwe  winda  kiribin  an  jî  di  dema  rast  de  nehatibin  berhevkirin,  lewma  welatiyan  hişyar  dikin  ku  li  cihe  je  ne  war  in,  nebatan  nekirin.  Di  nava  nebaten  ku  herî  zede  li  bazare  te  tevlîhevkirin  de,  giyaye  melîsa  heye  ku  te  gotin  ji  bo  xewe  baş  e. 

Pelen  giyaye  Melîsa  ku  tevî  feydeya  xwe  ya  li  razane  te gotin  ji  bo  çareseriya  pirsgireken  sîstema  hezme  jî  dibe  alîkar,  herî  zede  bi  pelen  giyaye  lîmone  re  te  tevlîhevkirin. 
Giyaye  lîmone  e  dişibe  pelen  melîsa,  ji  ber  ku  behtir  erzan  e, ji  vvelatiyan  re  te  firotin.  Lewma,  dema  giyaye  melîsa  hat kirîn,  dive  mirov  baldar  be. 

Çaya  ji  pele  melîsa  ku  bi  taybetîji  bo  miroven  nikarin  razen te  peşniyarkirin,  di  heman  heme  de  li  hemberî  behntengiye jî  baş  e.  Pelen  melîsa  yen  hatine  hişkirin,  ku  xwedî  taybetmendiya  behnfirehiye  ye,  bi  fîncanek  ava  kelandî  re  10  deqeyan  dive  be  ragirtin.  Pispor  peşniyar  dikin  ku  ev  çay,  saetek beriya  razane  were  vexwarin. 


Kemaniya  B12  bandorek neyînî  li  serketina  zarokan  dike 


Kemaniya  vîtamîna  B12  a  li  gel  zarokan,  ji  zehmetiya hînbûne  heta  qelsbûna  serketina  li  dibistane,  di  gelek qadan  de  bandoreke  neyînî  li  zarokan  dike.  Kemaniya vîtamîna  B12  a  di  nava  ave  de  dihele  û  ji  ber  renge  xwe  nave Vîtamîna  sor'  le  hatiye  kirin,  dikare  bandore  li  hemû  hücre, raçînk  û  organan  bike. 

Vîtamîna  B12  ku  ji  xwarinen  heyvvanî  te  wergirtin,  gelek mirov  ji  ber  sedemen  aboriye  yan  jî  vejetaryaniye,  nikarin werbigirin.  Kemaniya  vîtamîna  B12  re  li  ber  pirsgireken  westaniye,  kemasiya  konsantrasyon  û  hînbûne,  ji  bîr  kirin  û  be mecaliye  vedike.  Qebztî,  bediliya  xwarine,  zehmetiya  hevsengiye,  depresyon,  qelsbûna  hiş  û  kembûna  kîlo  jî  nîşaneyen kemaniya  ve  vîtamîne  ne.  Kemaniya  B12  bandore  li  rehiken mirovan  jî  dike  û  dibe  sedem  ku  dest  û  piye  mirovan  bitevize. 

Bi  taybetî  di  nava  zarokan  de  kemaniya  B12,  eğer  demeke direj  dewam  bike  dibe  sedem  ku  peşketine  kem  bike  û  serketina  xwendekaran  a  li  dibistane  qels  bike.  Ji  ber  ku  re  li  ber pirsgireken  konsantrasyon  û  hînbûne  vdike.  Kemaniya  ve vîtamîne  dibe  sedem  ku  ziman  bi  eş  e,  por  bivveşe  û  renge çerm  tarî  bibe. 


•  Gulan  BOTAN 

«sedan  salan  e  em  hewl  didin 
U  I  pirsgireken  xwe  yen  civakî  fern 
I  /  I  bikin  û  wan  çareser  bikin.  Di  ve mijare  de  re  û  rebaz  nemane  me  neceribandine.  Di  nava  pirsgireken  xwe  yen civakî  de  ya  sereke  jî  me  weke  pirsgireka jine  destnîşan  kir.  Pirsgireka  jine  roj  bi  roj kûr  bû,  mezin  bû  û  niha  mîna  gireka  kor  li peşiya  me  ye.  Aliye  herî  balkeş  e  mijare jî;  me  çiqasî  hewl  da  pirsgireka  xwe  ya civakî  weke  pirsgireka  jine  binirxîne,  ev pirsgirek  mîna  avgereke  her  kes  kişand nava  xwe  û  mezin  bû.  Pirsgireka  me  bi rastî  jî  bi  tene  pirsgireka  jine  ye? 
Pevvendiya  ve  pirsgireka  jine  bi  civake  re çi  ye?  Ya  herî  girîng  jî,  gelo  we  ne  şaş  be ku  mirov  ve  pirsgireke  bi  tene  weke  pirsgireka  jine  penase  bikin?  Heta  ku  weke civak  û  jine  em  ve  pirsgireke  rast  nenirxî- nin,  bingeha  we  fem  nekin  û  çareser nekin,  ev  pirsgireka  ku  em  je  re  dibejin pirsgireka  jine  ye  û  xwe  je  vedigirin,  we her  tim  mîna  avgereke  civakî  hebûna 


xwe  devvam  bike. 

Di  demeke  û  cihekî  de  jinek  li  erîşe  rast hat.  Ev  jin  kî  bû?  Em  pirse  bi  vî  rengî  biguherînin;  ev  jin  kîjan  parçeye  civake  ye? 
Weke  takekes  nave  jine  negirîng  e,  le bele  jinbûyîna  we  gelekî  girîng  e.  Dibe  ku ew  jin  diya  min,  diya  te,  xwişka  min,  xwişka  te  be.  Gelo  weke  civake  em  ve  erîşe xwe  erîşa  li  hemberî  xwe  dibînin?  Yan  jî em  pirsgireken  jine  weke  pirsgireken xwe  dibînin?  Ji  ber  ku  em  van  pirsan nakin,  mixabin  pirsgirek  her  tim  weke pirsgireka  ya  li  derveyî  me  dimîne.  Erîş, tacîz  û  tecavvizen  li  hemberîjine  naqedin. 
Le  em  nabînin  ku  ev  erîş  exlaq  û  cîhana ruh  û  manevvî  ya  civake  çiqasî  dikuje.  Em hîn  behtir  bi  kûrahî  li  tabloya  li  peşberî xwe  temaşe  bikin.  Çima  li  mafe  jiyane  ye jine  te  gerîn?  Çima  ji  jine  re  cihen  kar  ten vekirin?  Çima  ji  bo  jine  stargeh  ten  avakirin?  Gelo  em  nîve  jiyana  xwe  ji  xwe  cüda dibînin?  Em  hewl  didin  azadiya  we  ku mafe  we  ye  herî  xwezayî  ye,  mîna  xereke dibexşînin  we.  Em  çi  ji  ke  digirin  û  didin ke?  Em  kî  ne? 


Pirsgireken  ku  em  je  re  dibejin  pirsgireken  jine  û  her  tim  xwe  je  vedigirin,  her  roj ruhe  me  dikujin.  Eğer  ya  ku  li  goşeyeke tarî  ya  kolane  li  erîşe  rast  hat  xwişka  min, diya  te,  xwişka  yen  din  bûya.  Me  ev  nedît. 
Sîsteme  em  ewqasî  ji  hiş  xist,  ku  me  her tim  a  li  erîşe  rast  hat  mîna  'ya  din'  dît.  Jina li  erîşe  hat  me  ji  xwe  nedît,  le  bele  di  cevvhera  xwe  de  jî  me  cesaret  nekir  ku  rizandina  dînamîken  xwe  yen  civakî,  bibînin. 

Le  bele  weke  civak,  em  edî  behtir  bi mezinahî  li  eynika  jiyane  dinerin.  Em  edî dizanin  ku  pirsgireken  bi  ser  me  de  hatine,  pirsgireken  civakî  ne.  Zîhniyeta  ku jine  û  civake  weke  vîn  nabîne,  her  roj  hilvveşînan  li  ser  me  ferz  dike.  Le  em  edî dizanin  ku  erîşa  li  hemberîjine  erîşa  li  dijî vîna  civake  ye.  Em  e  bi  ravvestandina çerxa  ve  sîstema  em  kiriye  xerîbe  me' pirsgireken  xwe  çareser  bikin.  Em  bi  ve dizanin;  Zîhniyeta  erîşa  li  hemberî  jine rewa  dibîne,  zîhniyeta  civake  hildivveşîne ye.  îdeala  jiyaneke  wekhev,  serbilind  û  bi rûmet  a  civake,  bi  tekoşîna  li  hemberî  ve zîhniyete  dibe. 


Eğer  em  bi  terken ave  venexwin,  we  çi  bibe? 


Carna  em  zede  ave  vedixwin,  carna  jîji  bîr  dikin  ave  vexwin.  Le  pispor  di  her  daxuyaniye  de  destnîşan  dikin  ku  av  ji  bo  bedena  mirovan gelekî  girîng  e  û  peşniyar  dikin  ku  rojane  3  lître  av  were  vexwarin. 
Di  mehen  bihare  de  gelek  nexweşiyen  bi  qelsbûna  sîstema xwevegirtine  re  rû  didin,  dikarin  bedena  mirovan  bibetilînin.  Ji  bo zindî  hiştina  bedena  xwe,  yek  ji  xalen  dive  em  le  baldar  bin,  vexvvarina  ave  ye.  Ji  bo  astengkirin  neyîniyen  di  ve  deme  de  li  bedena  mirovan  xwe  bide  der,  gelekî  girîng  e  av  were  vexwarin.  Pispor bi  taybetî  destnîşan  dikin  ku  dive  rojane  3  lître  av  were  vexwarin. 

Ava  bi  qelîte  û  paqij  ji  bo  tenduristiya  mirovan  gelekî  girîng  e. 
Magnezyûm  Sodyûm  en  di  nava  ave  de  hene,  ji  bo  bedena  mirovan mîneralen  gelekî  girîng  in.  Pispor  diyar  dikin  ku  vexwarinen  li  derveyî ave,  nikarin  şûna  ave  bigirin  û  destnîşan  dikin  ku  vexwarinen  xwedî kafeîn  re  li  ber  qelskirina  dil  û  windakirina  ava  beden  vedikin. 
Pispor  bibîr  dixin  ku  bi  hişyarbûne  re  vexwarina  2  qedeh  av organen  hundirîn  dixe  nava  tevgere,  nîv  saet  beriya  xwarine  vexwarina  ave  ji  bo  sîstema  hezmkirine  dibe  alîkar,  vexwarina  qedehek  av  beriya  xweşuştine,  re  li  ber  hevsengiya  tansiyone  vedike. 

Ava  beriya  xwarine  te  vexwarin  di  heman  deme  de  re  li  ber biçûkbûna  porsiyonan  vedike  û  ji  bo  kemkirina  kîloyan  dibe  alîkar.  Eğer  bi  terkerî  av  neye  vexwarin  li  gel  mirovan  nexweşiyen çerm,  pirsgireken  sîstema  hezmkirine,  kolestrola  bilind,  nexweşiyen  gurçike,  westabûna  kronîk  xwe  didin  der. 
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Beni  bul  anne,  bir  CUMARTESİ 


günü.. 


•  Dilan  DERSİM 

Galatasaray  Lisesi  önünde  sıralanmış  bir grup  insan.  Meydandan  gelip  geçenlerden  kimilerinin  öfkeli  bir  bakış  fırlattığı, kimilerinin  acıdığı,  kimilerinin  ise  vicdanı  olduğu insanlar...  Onları  anlayabilmenin  başı  'insan7 olmaktan  geçiyordu.  Ve  ne  yazık  ki  çağımız  'insan7 olabilme  becerisinin  diplerde  gezindiği  bir  aşamayı  yaşıyordu.  Çünkü  sanki  'tarih  öncesi  zamanlardan7  kalan  bir  acıyı  yüklenen,  kederli  gözleriyle feryad  eden,  her  nefes  alış  verişleri  yüzlerinde  bir çizgi  olarak  beliren,  kimi  beyaz  tülbentli,  kimi  ak saçlı,  kimi  anne,  kimi  torun  olan  bu  insanların  çığlığına  kalplerini  kapatanların  sayısı  hayli  fazlaydı. 
Şayet  öyle  olmasaydı  her  hafta  oturdukları  bu meydanda  joplandıklarında,  tartaklandıklarında, saçlarından  sürüklenip  tutuklandıklarında  buna tanıklık  eden  insanların  sesi  büyümez  miydi,  'dur7 demez  miydi?  Oğul  ve  kızlarının  fotoğraflarını ellerinden  düşürmemek  için  çabaladıklarında, birileri  koşup  tutmaz  mıydı  bir  köşesinden?  Onlar o  meydanda  öyle  kahredici  bir  acıyla  otururken, bir  dolu  insan  yanlarından  öyle  umursamaz  geçip gitmez,  haykırışlarına  eğilmez  miydi? 

Plaza  de  Mayo'dan 
Galatasaray  Meydanına 

Arjantin'de  1976  askeri  darbesinden  sonra  her hafta  Perşembe  günü  Plaza  de  Mayo'da  toplanan anneleri  örnek  alarak  başlatmışlardı  bu  eylemi. 
Günleri  başka  olsa  da  sesleri  benzerdi.  Her  hafta Cumartesi  saat  12:007de  toplanıyor,  bakmaya kıyamadıkları  evlatlarının  bir  çerçeveye  sığdırılmış 
suretlerini  kederle  taşıyorlardı.  19957in  27 
Mayısında  307a  yakın  insan  tarafından  başlatılan bu  eylem  Türkiye'de  sivil  itiaatsizliğin  en  uzun soluklu  eylemi  oldu.  Belki  kendi  çocuklarının 


Oğlum  gelir  de  evi  bulamazsa... 


n Şubat  2013  tarihinde  105  yaşında  gözleri  açık  vefat  etmişti  Berfo  Ana. 
Cumartesi  Anneleri’nin  sembol  isimlerinden¬ di.  33  yıl  boyunca  oğlu  Cemil'i  aradı.  Adresini değiştirmedi,  evini  boyamadı;  oğlu  Cemil gelir  de  evi  bulamaz  diye.  Son  isteği  oğlunun kemikleri  ile  birlikte  gömülmekti. 

Berfo  Ana'nın  oğlu  Cemil'e  yaktığı  ağıt: 

başımı  taşların  üzerine  koydum... 

komşular:  "yapma  Berfo 

kuşlar  gözünü  çıkarır"  dedi. 

kapıyı  bacayı  açık  bıraktım... 

evladım  gelir  dedim. 

senin  oğlun  kaçtı ,  diyorlar. 

oğlum  nereye  kaçabilir? 

ben  oturup  kime  derdimi  anlatacağım  ana  can? 

yüzüğün  benim  parmağımda  Cemil  can. 

yüzüğünü  parmağıma  taktım. 

gözlerini ellerini ayaklarını  bağladılar , 

yolunu  şaşırdın  da  mı  gelmedin? 

ben  öldüm...  ama  senin  için  dirildim  Cemil  can 


kemiklerine  kavuşamadılar  ama,  bu  ülkede  başka gençlerin  kaybedilmesine  karşı  en güçlü  bend  oldular. 


Onurun  ve  direnişin  anneleri 


Evet  95  yılının  27  Mayıs'ıydı. 
Cumhurbaşkanı  Demirel,  Başbakan 
Çiller,  Emniyet  Genel  Müdürü  ise 
Mehmet  Ağar'dı.  Bu  üç  adın  buluştuğu bir  coğrafyanın  nasıl  bir  zulme  gebe olduğunu  düşünün  şimdi.  Nasıl  işkenceler,  ne  tür  ölümler,  ne  çok  kayıplar yaşandığını  tahayyül  etmeye  çalışın  bir an.  12  Eylül  cuntasından  sonra  devrim  ve devrimcilik  adına  ne  varsa  yok  etmeye yemin  etmiş  bir  cumhuriyet,  yukarıda yanyana  sıralanan  her  üç  ismin  büyük  bir gururla  taşıdığı  düşmanlıkla  kendi  ülkesinin çocuklarını  yutmaya  devam  ediyordu.  95  yılının 
21  Mart'ında  kaybedilen  Haşan  Ocak'ın  işkence 
edilmiş  bedeni  55  gün  sonra  kimsesizler  mezarlığında  bulunmuştu.  Ardından  hemen  sonra Rıdvan  Karakoç'un  bedeni...  Onlar  Türkiye'de gözaltında  kaybedilenlerin  sembol  isimleri  oldular.  Haşan  Ocak'ın  annesi  Emine  Ocak  ve  bir  grup 'kayıp7  annesi  çocuklarının  fotoğraflarını  alarak Galatasaray  Meydanına  indi.  Tek  bir  istekleri vardı;  çocuklarını  kaybedenlerden  hesap  ve kemikleri... 

27  Mayıs'tan  sonra  her  hafta  karanfillerle, 
fotoğraflarla,  hikayelerle,  çığlıklarla  oturdular Galatasaray  Meydanı'nda.  Bıkmadılar,  usanmadılar,  kar  demediler,  yağmur  dinlemediler.  Kaç  kez tutuklandılar,  kaç  kez  engellendiler  ama  o  meydandan  vazgeçmediler.  Orası  sadece  hesap sorma  alanı  olmaktan  çıkmış,  kayıp  annelerinin 


,  artes.  Hrant  Dink  ödülü  Cumartesi  annelerine 

Sezen  Aksu'nun  "Cumartesi  _ 
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anlatan  eserler  arasında  ver  a  1 

bekleyebekleye  geçiyor  günler  'j 

aün  sağır  dilsiz  sustu  bülbülle kemiğim  etim  kapı  önlerinde 

mn  kavıp  can  kayıp 

ailabZ  bu  nasıl  bir  dünya 

bu  nasıl  bir  ayıp  dışardan 


HRANT  DİMK  VAKFI 


Cumartesi  anneleri  adına 


hepinizi  selamlıyorum,  ödül  için  çok  teşekkür  ediyorum.  Ancak  keşke çocuklarımız  yanımızda  olsaydı  da  ödül  almasaydık.  tabii  ki  çok  üzüntülüyüz  ama  bir  yandan  da  Hrant  Dink’le  yan  yana  olduğumuz  için  çok sevinçliyiz.  Hrant  Dink  hep  bizim  yanımızdaydı”  demiştir. 


JJ 


CEMİL'İ  ASKERLER  GÖfÜRDİİĞÜHDE 

“ANNE'DEDİ  BEN  DE'YAVRUH" 

0  SESİNİ  (OK  ÖZLEDİN. 


/şıklar  için* 


annenim ,  seni  aramaya  geldim, şayet  ölmüşse  kemiklerini  istiyorum! 
çocuğumun  mezarını  istiyorum... 


acılarını  ortaklaştırdığı  bir  alana  dönüşmüştü.  Biri bir  diğerinin  kulağına  oğlunu  gece  rüyasında  kaç kere  gördüğünü  fısıldıyor,  bir  diğeri  kızının  kendisini  çağırdığını  göz  yaşlarıyla  anlatıyordu.  Birlikte büyüyen  torunlar  vardı  o  meydanda,  babası  kaybedildiğinde  henüz  anne  karnında  olan  çocuklar... 
Bir  de  'kayıp7  evladlarının  kemiklerine  kavuşamadan  'ahi  tarihi  karalayıp77  giden  anneler... 

Bir  mezarın  başında  ağlayamamak 

Bu  topraklarda  yüzlerce  insan  gözaltında  kaybedildi.  Gündüz  ortasında  insanların  gözü  önünde  kaçırıldılar  ve  bir  daha  geri  dönmediler.  Beyaz toros  ölümün,  yok  edilmenin  markasına  dönüşmüştü.  Gece  yatağından  dipçik  darbeleri  arasında alınanlar  oldu,  'ifaden  alınacak7  denilerek  karakola  çağrılanlar  oldu.  Ve  çoğu  işkencelerde  katledilerek  kaybedildiler.  Nefret  o  kadar  büyüktü  ki,  bir mezarı  dahi  olsun  istemiyorlardı.  Şimdi  o  kayıp yakınlarının  başında  ağlayabileceği,  dua  edebileceği,  ziyaret  ederek  çiçek  koyabileceği  bir  mezarı dahi  yok.  Bunun  kadar  kahredici  başka  bir  şey  olabilir  mi?  Bu  belirsizlik  kadar  insanı  tüketen  başka bir  şey  var  mıdır,  yiyip  biteren  ve  kemiren... 

1999'dan  sonra  yeniden 
Galatasaray  Meydanı 

Cumartesi  anneleri  27  Mayıs  1995  -  13  Mart 
1999  tarihleri  arasında  200  hafta  her  Cumartesi 
günü  toplum  vicdanına  seslendiler.  Kimi  yazar, aydın,  aktivistlerle  güçlü  bir  kamuoyu  oluşturdular.  31  Ocak  20097a  kadar  ara  verdikleri  süre boyunca  mücadelelerini  çeşitli  platformlarda  sürdürmeye  devam  ettiler.  2009  yılında  tekrar Galatasaray  Meydanı'nda  oturmaya  başladıklarında  şöyle  diyorlardı:  ''10  yıl  aradan  sonra Cumartesi  Anneleri  ve  insan  hakları  savunucuları olarak,  resmi  ağızlardan  itirafların  gelmesi,  JİTEM elemanlarının  adres  gösterdikleri  asit  kuyuların¬ da,  derelerde,  çukurlarda,  gözaltında  kaybedilen evlatlarımıza,  sevdiklerimize  ait  kemiklerin  bulunması,  Ergenekon  davası  kapsamında  yargılanan bazı  isimlerin  gözaltında  kaybedilen  yakınlarımızın  failleri  arasında  olması  nedeniyle  31  Ocak 
2009  Cumartesi  günü  yeniden  Galatasaray 
Meydanı'nda  oturmaya  başladık.77 


Cumartesi  annelerinin/insanlarının 
20.  yıl  mücadelesi 

Ve  şimdi  o  annelerin  mücadelesi  20  yılını  dolduracak.  '95'te  başlayan  ve  değişik  alan  ve  platformlarda  20  yıldır  sürdürülen  mücadelede, anneler  'kayıp7  çocuklarının  akıbetini  bilmek istiyorlar.  Bu  direngen,  onurlu  ve  yüce  yürekli anneler/insanlar;  evlatlarını,  kardeşlerini,  sevdiklerini  bir  'kayıp'a  dönüştüren  devlet  zihniyetinden  hesap  sordukça,  "binlerinin  maşası77 olmakla  suçlandılar.  Türk  başbakanı  Erdoğan "Onlar  kim?  Ne  yapıyorlar.  Sadece  oturuyorlar. 
Tüzel  kişilikleri  yok.  Arkalarında  kimler  var  biliyor  musunuz?77  diyerek,  bu  anneleri  hedef  gösterdiğinde  "sadece  çocuklarımıza  bir  mezar  istiyoruz77  diye  yanıt  verdiler. 

Sahi  çok  muydu  bir  mezar  istemek?  Hangi  ara insan  vicdanı  bu  kadar  kararmış,  kendine  yabancılaşmıştı?  Bu  ülke  en  güzel  insanlara  en  genç zamanlarında  nasıl  da  kıymıştı... 

Gencecik  insan  mezarlığına  dönüşmüştü  bu topraklar.  Bu  ülkenin  zalimleri  varoluşlarını  bu genç  insanların  yokoluşu  üzerine  kurgulamıştı. 
Öyle  çok  kaybetmişti  ki  bu  ülke,  öyle  çok  annenin ahım  almıştı  ki...  Tarihleri  olmayacak,  hep  kara, kapkara... 

Sabahlara  kadar  perde  arkasından,  titrek bedenleriyle  yol  gözleyen  anneler  oldu.  "Bir yumru  boğazımda  yavrum,  bir  taş  bağrımda77 diye  inleyerek  göz  kurutanlar...  Dokunmaya, öpmeye  kıyamadıkları  çocuklarının,  ellerinde bir  resme  dönüştüğüne  inanamayanlar  ve  o resme  bakamayanlar...  Oğlu  gelir  de  evi  çıkaramaz  diye  ev  değiştirmeyenler,  çocukları  yok diye  onların  sevdiği  yemeği  pişirmeyenler,  son giydiği  elbiseleri  yıllarca  saklayanlar... 

Onları  unutmayalım... 

"Ben  hatırlatma  takıntısı  olan  bir  insanım77 diyerek  bize  her  daim  belleği  zinde  tutmamız gerektiğini  salık  veren,  bunun  için  de  sisteme diş  bileyen  kelimelerini  üstümüze  üstümüze salıveren  Eduardo  Galeano  demez  miydi  "anımsayın,  unutmayın77  diye. 

Mücadeleyi  güçlendiren  şey  de  bu  değil  mi zaten,  unutmamak... 

Cumartesi  annelerini  ve  acılarını  unutmayalım. 
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Türkiye’de  yaşanacak  olan  7  Haziran genel  seçimleri,  milletvekili  adaylarının  ve  parti  seçim  vaatlerinin  açıklanmasıyla  birlikte  sıcak  gündem  yaratmaya  başladı.  Bu  seçimlerde  HDP’nin  barajı  aşma  noktasında  büyük  bir  iddiaya  sahip  olması  da  tartışmaların,  araştırmaların,  anketlerin  ana  gündemini  teşkil  ediyor.  Başkanlık  sistemini  dayatan AKP  zihniyetinin,  HDP  barajı  yıktığında  bunu kolay  kolay  gerçekleştiremeyeceğini  bilmesi sonucu  her  türlü  provokasyonun  yaşanabileceğini  Ağrı  kurgusunda  somut  gördük. 

Önceki  seçimlerde  üç  parti  üzerinden  giden değerlendirmelerde  Kürt  Özgürlük Hareketi’nin  seçimlerdeki  rolü  tartışılmaz  ya da  üstü  örtülürdü.  Ancak  bugün  gelinen  noktada  hiçbir  özel  savaş  politikasının  önleyemeyeceği  derecede  kendini  gündem  yapan  bir  gelişme  yaşanmaktadır.  O  da  Kürt  Halk Önderi’nin  yıllar  önce  önerdiği  ve  ancak  birkaç yıldır  yaşam  bulan  Türkiye’nin  rengini  yansıtan  bir  partinin  varlığıdır.  Bu  partinin  en büyük  özelliği  toplumu  oluşturan  birçok  farklılığın  temsili  olarak  kendini bu  sistem  arayışında  bulmasıdır.  Kürt, 

Türk,  Arap,  Ermeni,  Alevi,  Ezîdî, 

Islami  tüm  farklılıklarla  birlikte  farklı Kürt  siyasi  gruplarının,  sol  hareketlerinin,  emekçilerin,  engellilerin,  çevrecilerin  temsilcilerinin  de  bu  bileşende kendilerini  ifade  etmeleridir.  Ve  tabii ki  KADINLAR! 

Kadın  adaylar 
!  ve  çarpık  anlayışlar 


CHP’nin  Ermeni  adayı 
I  soykırımı  dile  getirebilecek  mi? 

Sistem  partilerinin  aday  listelerinde  farklılıkların  yer  alması  o  kimliğin  kendisini  ifade etmesi  için  bir  garantör  rolü  oynayacak mıdır?  O  adaylar  bir  kimliği,  bir  kültürü, inancı  ve  bir  mücadeleyi  taşıdıkları  için  mi varlar,  yoksa  vitrinlik  mi  seçildiler.  Örneğin tekçi  ve  milliyetçi  olan  CHP’nin  Ermeni adayı  mecliste  soykırımı  dile  getirebilecek midir?  Yine  CHP’nin  Roman  adayı  kendilerini  ‘öteki’  yapan  yüz  yıllık  cumhuriyet  politikalarını  eleştirebilecek  midir?  AKP’nin  Alevi adayı  devlet  politikalarıyla  Alevilerin  sistem içileştirilmeye  ve  asimile  edilmeye  çalışıldığını söyleyebilecek  midir?  Nitekim,  kendi  kimliğini  satan  başdanışman  Ethem  Mahçupyan’ın kibarca  “Ermeni  soykırımı  yoktur  demek mümkün  değil”  ifadesinden  18  saat  sonra sözde  yaş  haddinden  emekli  olduğunu  (edildiğini)  gördük. 


kendi  adlarına  konuşabilecek  midir?  Diyelim ki  partilerinin  böyle  bir  politikasının  olmadığını  söyleyerek,  kadın  sorununu  çözecekleri iddiası  ile  listelere  girdiler.  Sistem  partilerinin kadın  sorununu  çözmek  bir  yana,  daha  da  meşrulaştırdığı  zeminde  hangi  argümanlara  dayanarak  kadın  sorununu  çözecekler? 


Seçilemeyecek  sıralarda tutulan  kadınlar 


Oysa  HDP,  listesini  oluştururken  kadın  adayları  kadınlar  seçmiş,  illere  göre  de  “bir  kadın-bir erkek”  yöntemini  uygulamıştır.  Bu  arada  kadınlar  listelerin  ilk  sıralarında  bulunmaktadır.  Oysa diğer  partilerin  listelerinde  birçok  kadın  seçilemeyecek  sıralarda  durmaktadır.  Sanırız  kadınları  da  erkekler  seçmiştir.  Bildiğimiz  kadarıyla diğer  partilerde  kadınların  özgün  bir  araya  geldikleri,  kendi  adlarına  kararlar  alıp  parti  politikasına  ekledikleri  bir  mekanizma  bulunmamaktadır.  Başbakan  Davutoğlu’nun  99  kadın  adayla 


AKP,  MHP  ve  CHP’nin  listelerinde  de  farklı  kesimlere  yer  verildiğini görüyoruz.  Burada  kimi  yanılgılı  yaklaşımları  ele  almamız  gerekebilir. 

Bunu,  “CHP  de,  AKP  de  bizim  sayemizde  ilerledi,  mecbur  kaldı,  genişledi,  demokratikleşti”  gibi  söylemlerle ifade  etmek  onların  ideolojik  kandırmacalarım  güçlendireceğe  benziyor.  Aslında HDP’nin  demokratik  ulus  paradigmasının  toplumda  yaratacağı  muazzam  etkiye karşılık  bu  kazanımı  liberalize  etmeye, kendine  mal  etmeye  ama  içini  boşaltmaya dönük  bir  politika  olarak  ele  almak  gerekmektedir.  Hatırlarsak  AKP,  eşbaşkanlık  sistemini de  partiler  boyutuyla  yasal  düzenlemeye  sokmuş  ve  uygulayacağını  belirtmişti.  Bu  süreç  tam da  Kürt  hareketinin  eşbaşkanlık  sistemini  toplumsal  algılara  kabullendirdiği  bir  döneme denk  geliyordu.  Sonuç;  AKP’de  eşbaşkanlık  sistemi  meğer  iki  erkeğin  birlikte  başkan  olabilmesini  de  sağlıyormuş.  Ama  bu  yasal  düzenle¬ me  tarihe  şöyle  geçecek:  AKP  çok  ilerici  bir karar  aldı,  eşbaşkanlık  sistemini  partiler  boyutuyla  yasallaştırdı! 

Madem  öyle  “neden  bunu  yerel  yönetimler¬ de  de  kabul  etmedin  ve  hatta  pratikte  uygulayan  Kürdistanlı  yöneticilere  davalar  açtın”  diye bir  soru  da  tarih  kitaplarına  girecek  mi  acaba? 
Hayır,  girmeyecek  çünkü  tarihi  egemenler  yazdığı  sürece,  bu  tür  çarpıtmalar  zihinsel  inşalar¬ da  rol  oynayacaktır. 


ve  bu 


uğurda  büyük  kahramanlıklar  yaratan  kadın  muadelesinin  kendisi  olacaktır. 


Kadın  kimliği  ile var  olabilecekler  mi? 


Aynı  yöntemle  partilerin  kadın  sorununa  ve kadın  temsiliyetine  yaklaşımını  da  ele  alabiliriz. 
HDP’nin  aday  gösterdiği  kadın  sayısı  diğer  üç partinin  toplam  aday  sayısından  fazla.  Bu  da kadın  mücadelesinin  yarattığı  bir  somut  veri  olarak  önümüzde  duruyor.  Diğer  partiler  de  tarihlerinde  hiç  olmadıkları  kadar  kadın  aday  gösterdiler.  Ancak  burada  birkaç  soru  sormak  gerekiyor: 

AKP,  CHP  ve  MHP’  nin  listelerinde  bulunan  kadın  adayların  seçilebilirlik  durumu nedir?  Bu  kadın  adayları  kimler  seçmiştir? 

Bu  partilerin  listelerinde  yer  alan  kadın  adaylar  kendi  kimliklerini  yani  kadın  olmanın  kimliğini  o  partilerin  baskıcı,  yasaklayıcı,  küçümseyici,  tecavüzleri  teşvik  edici  ve  daha  sayamayacağımız  politikalarını  eleştirebilecek  midir, 


yaptığı  salon  toplantısındaki  konuşması  kadını aşağılayan,  küçümseyen,  akıl  veren,  “bak  biz  size verdik”  yaklaşımı,  kadın  olarak  bizlerin  yüreğini sızlattı.  Düşünsenize  Selahattin  Demirtaş, HDP’li  kadın  adayları  bir  salonda  toplayacak; kürsüye  çıkacak  ve  onlara  üstten,  akıl  veren  söylemlerde  bulunacak.  Amedli  gençlerin  bir  deyimi  vardır  ya:  “gülmeğim  geli...  “ 

İradeleşen  kadın  değil, 

I  edilgen  kadın  istiyorlar 

Mecliste  kadın  sayısının  artması  elbette  ki önemlidir,  ancak  erkek  egemen  zihniyetin  bu sayıyı  arttırırken  kadın  mücadelesini  boşa çıkarma  temelinde,  liberalize  eden,  “bak  biz de  kadın  sorununa  duyarlıyız,  yoksa  bu  kadar kadını  bu  sıralarda  oturtmazdık”  yaklaşımının  da  bir  sonucu  olduğunu  görmek  gerekiyor.  Eril  zihniyetin  temsilcisi  partiler  kadınla¬ 


rı  listelere  koyarak  ama  kadınları  susturarak, tam  da  kendi  hakikatlerini  yaşamış  oluyor. 
Gelişen  kadın  mücadelesi  karşısında  “kadın; milletvekili  de  olur,  anne  de  olur,  evinin  kadını  da  olur”  söylemini,  “kadın;  özgürlük  arayışını  dile  getirmediği,  uslu  durduğu,  edilgen yaklaştığı  sürece  elbette  milletvekili  de  olabilir”  şeklinde  okuyabiliriz. 


HDP’de  kadınları  erkekler  seçemez erkekler  kadınlara  akıl  veremez 


HDP,  özgün  kadın  mücadelesinin,  özgür iradeyle  açığa  çıktığı,  kendi  adına  örgütlendiği bir  hareketin  de  bileşeni  olarak  büyük  bir  tarihi  sorumluluk  üstlendi.  Bu  tarihi  sorumluluğun  temelinde  hem  Türkiyeli  feminist  hareketlerin,  kadın  kurulularının  ve  Kürt  Kadın Hareketi’nin  kazanmaları  yatıyor.  Bu  yüzdendir  ki  parti  içinde  ve  genel  siyasette  kadınlar adına  erkekler  karar  veremez,  kadınları  erkekler  seçemez,  erkekler  kadınlara  akıl  veremez... 

HDP’nin  kadın  bakış  açısı  ile deklere  ettiği  bildirgesi  tarihsel  bir birikim,  bir  siyasi  kültür,  bir  duruş, ahlaki  ve  politik  yaklaşımdır. 

HDP  barajları  yıkıp  meclise  girdiğinde,  Türkiye  halkları  ve  kadınlar  artık  barış,  eşitlik  ve  özgürlük 
J  temelinde  birlikte  yaşamanın somut  pratiğine  tanık  olacaklar. 
Şiddete,  tecavüze,  emeğin  sömürülmesine,  kadın  kimliğinin  çarpıtılmasına  karşı  kadınların  bir  araya geldiğinde  ne  kadar  güçlü,  moralli, inançlı  olduğunu  göreceğiz.  Kabul ve  ret  ölçülerini  kendilerinin  belirlediğini  gördükçe  başta  genç  kadınlar  olmak  üzere  kadınlarda  sorgulamalar  başlayacak.  Mücadeleyi  yükseltmek  için  halkla  birlikte  alanlara çıktıklarında,  liberal  elit  siyasetin ikiyüzlülüğünü  sorgulatacaklar. 

Ve  Türkiye  siyaseti  kadın  perspektifiyle  bu  kadar  geniş  temsil  edilen  bir  partiyle  tanışacak.  Yükü  çok  ağır  olacak  erkek meclisin,  uykusu  kaçacak  ceylan  derisinde rahat  rahat  oturan  vekillerin. 


Şimdi  gece  gündüz  çalışma  zamanı 


Kürt  Özgürlük  Hareketi  elbette  ki  sadece siyasal  zeminde  mücadele  etmiyor.  Siyasal  alandaki  kazanmaların  kendisi  zaten  mücadelenin bütünlüklü  yürütülmesinden  kaynaklanıyor. 
Şimdi  tüm  kurumlar  ve  bireyler  olarak  gece gündüz  demeden,  kapı  kapı  gezerek  özgürlük aşkımızı,  birlikte  yaşamanın  özlemini  anlatma zamanı.  Toplumsal  değişim  ve  dönüşümün yaşanması  için,  kadınlar  olarak  bu  seçimde  de en  önde  ve  hiç  yorulmadan  çalışma  zamanı.  Bir oyun  bile  barajları  yıkmaya  katkı  sunacağı  çalışma  temposunun  zamanı... 

8  Haziran  sabahı  meclise  gidecek  olan 
kadınlar  birer  birey  değil;  beş  bin  yıllık  köleliği  mahkûm  eden  ve  bu  uğurda  büyük  kahramanlıklar  yaratan  kadın  mücadelesinin  kendisi  olacaktır. 
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Kobane’ye  saldıran  zihniyet  ile 


•  • 


Ozgecaıı  ı  kadeden  zihniyet  aynıdır 


Kadının  sömürü  ve  kölelik tarihini  beş  bin  yıllık  tarihten  kopuk  almak  yanıltıcı sonuçlar  doğurabilmektedir.  Erkek egemen  zihniyet  beş  bin  yıl  önce kendisini  kurumsallaştırarak,  zorbalıkla,  gaspla,  inşa  ettiği  ideolojik hakimiyetle  kadının  yarattığı  değerlere  el  koydu.  Pratikte  yaşanılanın öncelikle  ideolojik  alt  yapısını  oluşturup  zihniyetini ördü.  Bu  durum  toplumsal  tarih  boyunca  yaşandı. 
Bu  beş  bin  yılı  öz  olarak  tanımlanırsak,  kadın  şahsında  topluma  yöneltilen  saldırının  tarihi  olarak tanımlayabiliriz.  Bu  tarihin  toplamını  "kadın  kırımı" olarak  ifadelendirmek,  kadın  şahsında  "toplum kırımı"  olarak  tanımlamak  yerindedir.  Tam  da  bu nedenle,  kadının  özgürlüğü  toplumun  özgürlüğünü  belirler,  kadınının  içinde  bulunduğu  statü  toplumun  ulaştığı  düzeyi  anlaşılır  kılar. 

Şiddet  kadar 

çözümlerini  de  konuşmalıyız 

Erkek  egemen  sistemin  kendisini  devam  ettirmesinde,  aile  kurumunun  çok  önemli  bir  yeri bulunmaktadır.  Kadının  sömürgeleştirildiği,  toplumsal  rollerin  öğretildiği,  kadınlık  ve  erkeklik  olarak  öğretildiği  ilk  sömürgeci  kurum,  aile  kurumudur.  Mevcut  aile  kurumunda  kadınsılık,  geleneksellik,  erkeksilik  rolü  oldukça  biçimlendirilerek  ve özümsenerek  yaşanmaktadır.  Bu  durumun  eleştiriye  tabi  tutulması  şarttır.  Sistem  tüm  kurumlarıyla  artık  bir  sona  doğru  ilerlemektedir.  Şu  anda  tüm kurumlarıyla  teşhir  olmuş  durumdadır.  Bu  yıkılış sürecinde  bizim  nasıl  bir  toplumsal  inşa  yaratacağımızı  değerlendirmek  lazım.  Çünkü  sadece şiddeti  değerlendirmek,  korkunun  toplumsallaşmasına  vesile  olur.  Şiddetin  bu  kadar artmasının  temel  nedeni,  kadınların,  toplumun  ve  özgürlüğe  göz  diken  kesimlerin,  reaksiyon  gösteren,  örgütlü-örgütsüz  isyan  etmek  isteyen  kesimleri  sindirmek  için  bu  kadar  şiddet  uygulanır ve  propagandası  yapılır.  Bununla bilinçaltına  bir  yönelim  söz  konusudur. 

Bu  yüzden  şiddeti  tartıştığımız  kadar, sistemin  alternatifini  nasıl  oluşturacağımızı  da  tartışmamız  gerekiyor. 

Kadın  "zayıf  cins"  olarak nesneleştirildi 

Tarih  günümüze  doğru  geldikçe,  kadın  katliamları,  kadına  yönelik  şiddet  daha  da  artarak devam  etmiştir.  Bu  herkesçe  kabul  gören  bir durumdur.  Bugün  dünyada  her  bir  dakikada  bir kadın  katledilmekte,  on  kadın  tecavüze  uğramaktadır.  Tabii  şunu  unutmayalım;  istatiksel  bilgiler  bir  bütün  gerçeği  yansıtmaz.  Gerçek  daha acımasız  ve  kötüdür.  Bütün  uluslarda,  bütün  dinlerde  kadına  yönelik  şiddet  "koca  hakkı,  baba hakkı,  namus"  adı  altında  büyük  oranda  meşru görüldü.  Yaşamın  her  alanında  kadına  baskı uygulanmaktadır.  En  son  Ortadoğu'yu  kasıp kavuran  bir  katliamı  gerçekleştiren,  kadınları katleden,  kaçıran,  tecavüz  eden,  kadını  ganimet olarak  gören,  köyleri  basan  DAİŞ  gericiliği  aslında tarihin  kadın  karşısında  binlerce  yıldır  nasıl  örüldüğünü  gözler  önüne  seren  bir  sonuçtur. 

Günümüzde  yaşadığımız  tüm  sorunların  elbette bir  arka  planlı  var.  Mitolojik,  teolojik  hatta  bilimcilikte  de  bu  vardır.  Bugün  Darvvin'in,  Freud'un  tüm psikoanalist  çözümlemelerine  baktığımızda  kadının  zayıf  cins  olarak  biçimlendirildiği  görülecektir. 
Tüm  bu  sistem  kurumlan  kadının  zayıf  cins  olduğu noktasında  hemfikir  olmuş,  toplum  ve  aile  bunun üzerinden  şekillenmiştir.  Kadınlık  ve  erkeklik  rolleri  bu  kurumlar  üzerinden  yürütülmüştür. 

Özgecan'ın  katledilmesi devlet  politikasıdır 

Günümüzde  ise  kadına  yönelik  saldırıda  en  etkili  silahlardan  bir  tanesi  de  medyadır.  Medya  için dördüncü  kuvvet  denilmektedir.  Aslında  medya oynadığı  rol  itibari  ile  birinci  kuvvet  düzeyine  gelmiştir.  Çünkü  bir  yerde  ne  olup  bittiği  nasıl  verilirse  toplum  da  o  şekilde  algılıyor.  Medya  algı  operasyonu  yapmada  oldukça  başarılı  bir  durumdadır. 


Gündem  yaratmada,  gerçeği  çarpıtmada, olay  ve  olguları  ters  düz  etmekte  rol  oynayan  medyanın  dili  cinsiyetçidir.  Bu  yüzden medya  hem  iktidara  hizmet etmektedir  hem  de  bunun üzerinden  para  kazanmaktadır.  Yoğun  bir  toplumsal  kesim medyanın  direkt  muhatabıdır. 

Bu  bakımdan  değerlerin  yer değiştirmesi,  doğru  ve  yanlışın  birbirine  karışması tamamen  medyanın  gücü  ile  oluyor.  Eğer  bugün medya  bu  durumda  olmasaydı,  siyaseti  kirli  yürütenler  de  bu  kadar  etkili  olamazdı.  Bu  nedenle  toplumun  alternatif  medyaya  ihtiyacı  bulunmaktadır. 

Son  aylarda  yaşanan  en  somut  örnek  Özgecan Aslan  olayıdır.  Bu  hemcinsimizin,  arkadaşımızın acısını  derinden  yaşadık.  Bu  durum  bizleri  çok  etkiledi.  Ama  medya  bunu  bile  taraflı  işledi.  Kadın kurum  ve  kuruluşlarına  karşı  ayrımcılık  yaptı.  Olayı sadece  suçu  işleyenler  üzerinden  ele  aldı  ve  topluma  da  böyle  yansıttı.  Oysa  bu  bir  devlet  politikasıydı  ve  etraflıca  ele  alınması,  tartışılması  şarttı. 

Özgecan  olayı  aslında  devletin  kadınlara  yönelik  yarattığı  şiddetin,  baskının  açığa  çıkmasını  sağlamış,  yaşananlara  ayna  olmuştur.  Toplumların hafızasında  silinemeyecek  olaylar  olur  ve  bu  toplumun  tüm  hücrelerine  nüfuz  eder,  vicdanını  sarsar.  Özgecan  olayı  da  böylesi  bir  olaydır.  Aslında Özgecan  Aslan  herkesin  hikayesidir.  Her  kadın  gün- 


Şengal,  Kobane  olayları  ile 
Özgecan  olayı  birbirinden  ayrı ele  alınamaz,  hepsi  ortaktır. 
Aynı  zihniyetin  saldırılarıdır. 
Bu  yüzden  de  biz  bu  sorunu çözümlenmemiş  Kürt  sorunundan  ayrı  tutamayız.  Kürt sorununun  çözümsüzlüğü toplumsal  krizlerin  büyümesini,  şoven-faşist  saldırıların artmasını  ve  cinsiyetçi  saldırıların  yoğunlaşmasını  birlikte getirmektedir.  Tüm  bu sorunları  birbirinden bağımsız  ele  alamayız. 


ÖZGECAN  ASLI 

ÖLÜYORUM  DEDİ  İNSANOĞLU, 
KOLAY  GELSİN  DEDİ  TANRI  VE 
GÖZLERİNİ  KAPATTI. 


AKP  kadın  düşmanı  bir  örgütlemedir 

Kadınların  öz  savunma  ihtiyacı  artık  elzemdir, öz  savunmada  silahlı  mücadele  önemlidir,  ama "öz  savunma  sadece  silah  ile  yürütülür"  demek yanlış  olur.  Örneğin  önümüzdeki  günlerde  tek  bir kadının  AKP'ye  oy  vermemesi  bile  öz  savunma anlamına  gelecektir.  Bu  da  bir  siyasi  öz  savunmadır.  Yine  şiddet  uygulayan  bir  erkeğe,  toplumun selam  vermemesi  ve  tecrit  uygulaması  bir  öz savunma  biçimidir.  Kadınlar  kendilerini  sisteme ve  AKP  gerçeğine  karşı  çok  güçlü  bir  şekilde örgütlemelidir.  AKP  kendisini  nihayetinde  devlet zihniyetiyle  örgütlendirmiş  bir  partidir.  Her  ne kadar  kendisini  toplumun  içinden  çıkmış  olarak gösterse  bile,  orta  sınıfa  dayanan,  Kürt  sorununu revize  etmek  ve  çözümsüzlüğü  başka  bir  şekilde zamana  yaymanın,  Kürt  halkını  iradesizleştirme- nin  temelinde  oluşturulmuş  kadın  düşmanı  bir örgütlenmedir.  AKP  kadına  ilişkin  her  şeye  müdahale  hakkını  kendinde  buldu.  Kürtajdan  tutalım, üç  çocuk  projesine,  kadının  giyim  kuşamından, etek  boyuna,  kız  öğrencilerin  erkek  öğrencilerden  uzak  alanda  hareket  etmesine  kadar  her şeye  karar  vererek,  yeniden  toplumu  şekillendirmeye  çalıştı.  Kadın  siyasetçiler  hedef  haline  geldi. 
Özgürlük  mücadelesi  yürüten  kadınlar  tutuklandı.  Kadın  düşmanı  olan  bu  iktidara  karşı  kadın kendisini  siyasi  anlamda  da  savunmalıdır. 

Öz  savunma  için kadın  birlikleri  oluşturulmalı 

öz  savunma  çok  değişik  şekillerde  yürütülebilir. 
Birincisi  profesyonel  askeri  temelli  bir  savunmadır. 
Ki  bu  savunma  genç  kadınlar  açısından  oldukça önemli  ve  hayati  bir  durumdur.  Kadınlar  hiçbir zaman  güvenliğini  bir  erkeğe  teslim  etmemelidir, t  Profesyonel  kadın  savuma  birliklerinin  geliştirilmesi  çok  önemlidir.  Bunu  "gelin  dağlara,  silahlanın"  anlamında  söylemiyoruz.  Belki  bu  da  çok önemlidir,  ama  bunu  toplumdaki  bütün  kadınlar  için  istemek  çözüm  değildir.  Biz  öz  savunma örgütlülüğümüzü  topluma  taşırma  niyetindeyiz.  En  çaresiz  kadın  yalnız  kalan  kadındır.  Bu durumu  atlamamak  lazım.  Mevcut  kapitalist sistem  aile  kurum  ve  ilişkilerini  dağıtmış  durumdadır.  Kadın  aile  içinde  de  şiddet  görmektedir.  Bu yüzden  kadının  kendisini  örgütlemesi  ve  bunu  toplumsallaştırması  şarttır. 

Erkekte  vücut  bulan  erkeklik öldürülmeli 


Kadınların  öz  savunma  ihtiyacı  artık  elzemdir.  Öz savunmada  silahlı  mücadele önemlidir,  ama  "öz  savunma sadece  silah  ile  yürütülür" 
demek  yanlış  olur.  Örneğin önümüzdeki  günlerde  tek bir  kadının  AKP'ye  oy  vermemesi  bile  öz  savunma  anlamına  gelecektir.  Bu  da  bir siyasi  öz  savunmadır.  Yine şiddet  uygulayan  bir  erkeğe, toplumun  selam  vermemesi ve  tecrit  uygulaması  bir  öz savunma  biçimidir. 


lük  olarak  evde, sokakta,  okulda,  işyerinde tacize  maruz  kalmıştır,  birçok  kadın da  tecavüze  uğramıştır.  Dolayısıyla  kadına  yönelik  şiddeti  bireylerle,  sınıflarla,  uluslarla,  gerilikle ele  alınması  tamamen  olayın  saptırılmasıdır. 
Kadının  bu  konuda  mücadelesini  devlete  karşı yürütmesi  gerekir. 

Kobane  ve  Özgecan'a saldıran  zihniyet  aynıdır 

Medyanın  kadına  yönelik  şiddet  ele  alışı  oldukça manipüle  edicidir.  Gazetelerin  üçüncü  sayfaları hep  kadının  başına  gelen  cinayet  haberleri  ile doludur.  Bu  kadına  yönelik  şiddetin  magazinleştirilmesi  ve  topluma  da  bu  şekilde  sunulmasıdır. 
Özgecan  olayında  ana  akım  medyaya  rağmen,  toplumun  bilinçlendiği  ve  reaksiyona  geçtiği  görüldü. 
Bu  refleks,  sadece  bu  olayla  sınırlı  kalmamalıdır, çünkü  bu  bir  katliam  zihniyetidir.  Toplum  çok  ciddi trajediler  yaşamaktadır.  Şengal,  Kobane  olayları  ile Özgecan  olayı  birbirinden  ayrı  ele  alınamaz,  hepsi ortaktır.  Aynı  zihniyetin  saldırılarıdır.  Bu  yüzden  de biz  bu  sorunu  çözümlenmemiş  Kürt  sorunundan ayrı  tutamayız.  Kürt  sorununun  çözümsüzlüğü toplumsal  krizlerin  büyümesini,  şoven-faşist  saldırıların  artmasını  ve  cinsiyetçi  saldırıların  yoğunlaşmasını  birlikte  getirmektedir.  Tüm  bu  sorunları  birbirinden  bağımsız  ele  alamayız.  Bu  yüzden  komple bir  demokratik  değişim  ve  dönüşüm  gereklidir. 
Kadınların  muhakkak  örgütlenmesi,  hem  de  sadece  siyasi  ve  toplumsal  örgütlenme  değil,  öz  savunma  temelinde  örgütlenmesi  şarttır. 


Her  kadının  bir  komünü  olmalıdır. 
Güçsüzleştirme  politikaları,  kadınların  örgütlenmesiyle  ortadan  kaldırabilir.  Çünkü  erkek  egemen sistem  de  kendisini  kadın  karşısında  çok  iyi  örgütlemiş  durumdadır.  Bu  örgütlülük  ancak  'erkeği öldürmek'  ile  kırılabilir.  Erkeği  öldürmek  kavramı ilk  dönemlerde  çok  tartışıldı,  mesafeli  yaklaşanlar dahi  oldu.  Büyük  tartışmalara  yol  açtı.  Sadece somut  olaylar  olduğu  zaman  bazı  konular  tartışılıyor,  oysa  ki  kadın  her  zaman  şiddeti  yaşamaktadır.  Bu  yüzden  sorunların  dönem  dönem  tartışılması  doğru  değildir.  Erkeği  öldürmeyi  biz  bir  kavram  ve  kuram  olarak  ele  alıyor  ve  stratejik  yaklaşıyoruz.  Erkeği  öldürmek  derken,  erkekte  vücut bulmuş,  iktidarı  ve  egemenliği  öldürmek,  değişi¬ me  uğratmaktır.  Kadını  mahkum  eden,  ezen-ezilen  ilişkisini  yaratan,  yoksulluktan  tutalım  daha birçok  şeye,  gencinden  yaşlısına  herkesin  karşılaştığı  ve  yaşadığı  sorunların  temelinde  iktidar  sorunu  yatmaktadır.  Erkeklerin  bu  yaklaşımları  yıkılmıştır.  Erkeği  öldürmek  aslında  sistemi  öldürmektir.  Kapitalist  kültürden  kurtulmaktır.  Erkeğin  de özgürlük  problemi  vardır.  O  yüzden  mevcut erkeklik  hali  lav  olmuş,  ömrünü,  miadını  doldurmuş  bir  erkeklik  halidir.  Biz  bu  erkekle  kadını  eşit tutamayız.  Şu  an  yaşadığımız  dönem  tam  da erkekliğin  öldürülmesinin  şart  olduğu  bir  zamandır.  İktidarın,  vahşetin,  devletin,  egemenliğin yerle  bir  edilmesi  şarttır.  Toplumun  yeniden  kendisini  özdeğerlerine  dayanarak  inşa  etmesi  gerekir.  Kadınlar  artık  öncesiyle  kıyaslanamayacak düzeyde  bir  irade  ve  bilinç  kazanmıştır.  Erkeği öldürmek  demek  somut  olarak  bir  öz  savunma  işidir.  Bu  yüzden  de  kadın  her  sahada  öz  savunma gücünü  daha  da  büyütmelidir. 
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Mühürlenen  Ermeni  kadınları  ve  bir  utancın  yüzyılı 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avaşlar,  katliamlar,  soykırımlar en  çok  kadınları ve  çocukları  sever,  onları yutar,  yok  eder...  Bu  gün 
Ezîdî  kadınlar,  dün  Ruandalılar ve  çok  değil  100  yıl  önce  Ermeni kadınlar...  Aynı  yazgıyı  paylaştılar, ancak  tarih  sayfaları  onlara  yer  ayırmadı  ve ayırmayacak  da.  Çünkü  kadınların  tarihi  yazılmaz,  çünkü  kadınlar  konuşamaz.  Konuşabilenler ileri  yaşlarda  ölüme  çok  yakınken  konuşabilmişler,  yazanlar  ise  yine  kadınlar  olmuştur.  Bu  bağlamda  Zabel  Yesayan’ın  gerek  1908  Adana Katliamı  gerekse  1915  Soykırımının  duyulur kılınması  için  yaptığı  çalışmaları  önemli  bir  yer tutar.  Ne  acı!  Tüm  o  trajedi  içinde  Ermeni  kadınları  en  ağır  yükü  sırtlamak  zorunda  kalmış,  soykırımın  tüm  vahşetini,  korku  ve  işkenceleri  içinde idrak  etmişlerdir.  Ölümden  kurtulanlar  ise  yaşadıklarının  utancı  içinde  yıllarca  suskun  kalarak, ölecekleri  günün  hayaliyle  yaşamışlardır... 

1915  yılında  Ermeni  kadınları,  anayurtlarını 
kaybettiler,  eşlerini,  kardeşlerini  ve  evlatlarını kaybettiler.  Küçük  kız  çocukları  ana  babalarını kaybederek  henüz  çocukken  her  yaştan Müslüman  erkeklerin  ‘karılığına  geçtiler  ve  evlatlarının  katili  oldular.  Tüm  bunları  yaşarken işkence  ve  tecavüz  hep  yanı  başlarındaydı. 

1915  sürecinde  Ermeni  kadınlarına  yönelik 
tecavüzler  konusunda  çalışmalar  çok  az.  Çok yetersiz  olmakla  birlikte  anlatıcıların  olayları gerek  utanç  gerekse  hatırlamaktan  çekinmeleri nedeniyle  oldukça  hafifletilmiş  veya  çoğu  yerler atlanmış,  es  geçilmiş  olarak  günümüze  yansımış 


ı 


olması  da  bir  gerçektir. 

Savaş  bahanesiyle  kitlesel  tecavüzlerin  soykırım  suçu  olarak  kabul  edilmesi  henüz  dünya 
hukuk  sisteminde  yeni  yer  edinmiştir.  BM  1948 
konveksiyonunda  soykırımın  tanımı  yapılırken bu  konuda  herhangi  bir  madde  yoktur; 

1994  Ruanda-3  ay  içinde  250  bin 

199 1- 2002  Siera  Leone-60  bin 
1989-2003  Liberya-  40  bin 

1992- 95  Yugoslavya-60  bin 

1998-  Kongo-200  binden  fazla  kadın  tecavüz ve  işkenceye  maruz  kalmıştır. 

Sadece  ve  sadece  2008  yılında  Sudan  devlet başkanı  Omar-al  Başir  iddianamesinde,  kitlesel tecavüzler  soykırım  suçu  olarak  kabul  edildi. 

Bu  kadınların  Osmanlı  soykırımlarından  sağ olarak  kurtulmaları  bir  başka  işkence  sayesinde gerçekleşmiştir,  bu  da  zorla  İslâmlaştırılma  hikayesidir.  Bazı  kaynaklara  göre  200  bin  kadın  1915 
Soykırımı  esnasında  veya  hemen  akabinde İslâmlaştırılmış;  Türk,  Kürt  ve  Araplar  arasında dağıtılıp  paylaştırılarak  kimlikleri  ellerinden  alınmış,  yeni  bir  yaşam  dayatılmıştır.  Yaşamak  istiyorsan  böyle  yaşayacaksın. 

Çoğu  kez  ailelerini,  bazen  kardeşlerini  korumak  adına  tecavüze  ve  ardından  gelen  zorla  evliliklere  boyun  eğmek  zorunda  kalan  kadınlar  kimliklerini,  özgeçmişlerini,  anayurtlarını,  ailelerini de  unutmaya  zorlanmıştır.  Belki  de  çoğu  başlarına  gelen  bu  belaya  katlanabilmek  için,  gönüllü olarak  tüm  bunları  yani  kendilerini  kendi  eden her  şeyi  unutmayı  yeğlemişlerdir. 

Ancak  İslâmlaştırma  ile  birlikte  kimlik  unutturulmaya  çalışılmışsa  da  işkencenin  ömür  boyu devam  etmesi  niyetiyle  olsa  gerek  vücutlarına 


kazman  bir  izle  her  an  her  şekilde  kurbanlık oldukları  da  hatırlatılmıştır...  Kimliğini  unutacaksın,  ancak  bana  kurban  olduğunu  asla  unutmayacaksın! 

Bedenleri  sömürülen  bu  kadınları  diğer  insanlardan  ayırmak  için  vücutlarına  farklı  bir  dövme kazınmıştır,  bu  iz  ömür  boyu  taşıyacakları  utancın  mührü  gibidir.  Her  bir  aşiretin  kendi  işareti var  ve  kadınların  ellerli,  alınları  bu  işaret  ile  damgalanmıştır.  1919  yılında  yayınlanan  New  York Times  gazetesinde  yer  alan  bir  makaleden,  bu kadınların  Küba’ya  götürüldüğünü  öğreniyoruz. 
Çünkü  hiç  bir  ülke  onları  kabul  etmek  istememektedir,  epey  sonra  bu  kadınlardan  bazıları toplu  halde  Fresno’ya  gidebilmiştir.  Burada  da  bu kadınlara  “blue  lips”  denmiş  ve  bu  zavallı  kadınlar bir  başka  damga  yemişlerdir.  (Benzer  bir  yolculuk hikayesini  Fatih  Akının  filmi  “The  Cut’ta”  da görüyoruz,  ancak  burada  kız  damgalı  değildir). 

12  yaşında  tecavüze  uğrayan  ninesi  hakkında 
konuşan  film  rejisörü  Suzan  Xardalyan,  ninesini torunlarını  sevmeyen,  öpüp  koklamayan,  kimsey¬ le  kucaklaşmayan  ve  her  türlü  fiziksel  teması  reddeden  bir  kadın  olarak  hatırladığını  anlatır.  Nine sürekli  olarak  ellerini  insanlardan  gizler,  ellerine kazıdıkları  dövme  alnına  damgayı  da  vurdurmuştur.  Rejisör,  ninenin  sular  gibi  Kürtçe  konuşmasının  sebebini  anladığı  gün  ellerin  de  sırrını  çözer. 

1915’in  bir  diğer  işkence  alanı  kadın  pazarlarıdır.  Bu  konuda  Yves  Tbernon  sayesinde  elimize bilgiler  ulaşmıştır.  Thernon,  Ermeni  kadınların seks  kölesi  olarak  çalıştırıldığından  bahseder. 
Burada  önemli  olan  nokta  1909’da  köle  pazarları resmen  kaldırılmasına  rağmen,  savaşın  sonlarına kadar  Ermeni  kadın  ve  çocukların  köle  olarak 


satılmasına,  Ermeni  köleler  için  pazarların  açılmasına  devam  edilmiş  olmasıdır.  Satıcılar  mallarından  bir  an  önce  kurtulma  peşinde  olup  fiyatları  oldukça  düşük  tutmaktadırlar.  5-7  yaş  arası çocuklar  bir  koyun  fiyatına  satılırken,  aralarında genç  yaşta  olan  kadınların  fiyatı  biraz  yükselmektedir.  Köleleri  satın  alanlar  ileride  resmi  olarak satın  aldıkları  kölenin  mal  varlığına  da  sahip  olabiliyorlardı. 

Ermeni  kadınlar  içinde  sıkça  görülen  intihar vakaları  da  soykırım  gerçeğinin  bir  başka  yüzüdür.  Kitlesel  tecavüzlere  uğramamak  adına toplu  olarak  kendilerini  Murat,  Fırat,  Habur sularına  atan  kadınların  tarihi  de  ne  yazık  ki yazılmamıştır. 

Aile  içi  şiddet  ise  bu  kadınların  gerçek  ailelerinden  kopartılıp  daha  önce  saydığım  çeşitli  eziyetleri  yaşadıktan  sonra,  yeni  bir  ailenin  kadını olarak  yaşayacakları  evde  de  ve  yaşamları  boyunca  süre  gelen  bir  olgu  olmuştur.  Kendi  evi  olabilecekken  cehennemine  dönüşen  evde,  sözde  gelin geldikleri  o  evlerde  sığıntı  gibi  yaşamışlar,  evlatlarına  kendi  dilleriyle  bir  ninni  dahi  söyleyememişlerdir.  Oysa  ninniler  illa  ki  insanın  kendi  annesinden  veya  ninesinden  öğrendiği  geleneksel ezgilerdir.  Dili  yasaklarken  ninniler  de  yasaklanmış,  geleneksel  kültürün  anneden  çocuğuna  aktarımı  da  bu  yolla  engellenmiştir.  İşte  bu  ninniler yasaklanmışken  yine  bu  kadınların  yazgısı  ileride yeni  yeni  ninnilerin  ortaya  çıkmasına  neden olmuştur.  Bunlar  acı  dolu,  kanlı  gözyaşlarıyla ıslanmış  ezgilerdir  ve  gerçek  sahiplerinin  diline yasaklı  olan  bu  ninniler.  Diğer  Ermeni  kadınların kin  akan  göğüslerini  emen  bebelerin  kulaklarına fısıldanmıştır. 


Çocuklara  vitamin vermek  doğru  mu? 


Günümüzün  anne-babaları  çocuklarına  vitamin  vermeyi  görev  bilmeye  başladılar. 
Bilimsel  araştırmalar  sağlıklı,  enerjik  çocuklara  ihtiyacı  olmadığı  halde  vitamin  ve  mineral  verildiğini  ortaya  koymaktadır.  Halbuki  dışardan  vitamin ancak  eksiklik  varsa  verilmelidir. 

Vitaminler,  vücudun  normal  işlevlerini  sürdürebilmesi  için  gereken,  çoğunlukla  vücutta  üretileme- yen,  bu  nedenle  dışarıdan  alınması  gereken  maddelerdir.  Elbette,  her  yaş  için  vitamin  gereklidir. 
Ancak,  sorun  bu  vitaminin  hangi  kaynaklardan  elde edileceğidir.  Aslında  vitaminler  o  kadar  farklı  gıdalarda  bulunurlar  ki,  dengeli  bir  beslenme  düzeniyle vitamin  gereksinimini  gıdalardan  karşılayabiliriz. 
Ancak  çocuklar  söz  konusu  olduğunda  dengeli  beslenme  bazen  pek  kolay  olmuyor.  Bazı  çocuklar  çok iştahsızdır,  bazıları  çok  seçicidir,  belli  gıdaları  ağızlarına  koymazlar.  Bir  kısmı  da  kötü  beslenme  sonucunda  yeterli  büyümeyi  gösteremeyip  akranlarından  geri  kalırlar.  Böyle  çocuklar  için,  çocuk  doktorunun  önerisi  doğrultusunda  takviye  vitamin  şurup veya  tabletleri  kullanmak  gerekli  olabilir.  Ancak, vitamin  takviyelerinin  de  ilaç  olduğunu,  her  ilaç  gibi gelişigüzel  kullanılmaması  gerektiğini,  aşırısının zararlı  olacağını  unutmamak  gerekir.  Özellikle yağda  eriyen  vitaminler  (  A,  D,  E  ve  K  vitaminleri  ) ihtiyaçtan  fazla  alınırsa,  vücutta  depolanmakta  ve sorunlara  yol  açmaktadırlar. 

Vitamin  ihtiyacı  olan  bebekler 

•  Beklenen  ağırlığın  altında  olan, 

•  Yetersiz  ve  dengesiz  beslenen, 

•  Kronik  hastalığı  olan  çocukların  vitamine  ihtiyacı  vardır. 

Gerekmediği  halde  vitamin  almanın  zararları •  Bulantı 
•  Kusma 
•  Karın  ağrısı 
•  Karaciğer  bozukluğu 
•  Sinirsel  problemler 

Çok  çeşitli  yiyecek  tüketmek  en  iyi  yöntemdir. 
Meyve,  sebze,  tahıl,  süt  ürünleri,  yağsız  et,  tavuk, balık,  baklagiller,  yumurta,  ceviz,  fındık  beslenmede  bulundurulmalıdır.  Doymuş  yağlar,  kolesterol,  tuz  ve  şeker  en  aza  indirilmelidir.  Bu  kurallara göre  beslenen  çocukların  aileleri,  çocuklarına  hala vitamin  verme  konusunda  kararsızlarsa  doktora başvurmalıdırlar. 

Vitaminlere  başlama  zamanı 

6  aylıktan  küçük  emzirme  dönemindeki  bebekler,  D  vitamini  dışındaki  her  türlü  ihtiyacını  anne sütünden  karşılayabiliyor.  Daha  sonraki  dönemde dengeli  beslenme  ile  bu  ihtiyacın  karşılanamaması  durumunda,  çocuğa  hekim  önerisi  doğrultusun¬ 


da  vitamin  ve  mineral  desteği  gerekiyor.  Özellikle ergenlik  döneminde  büyümesi  hızlanan,  erişkinlerden  daha  fazla  enerjiye  ihtiyacı  olan  çocuğun, bu  haplardan  alması  gerekiyor. 

Vitamin  haplarına  ne  zaman  ihtiyaç  duyulur 

Bu  vitamin  haplarında  genellikle  A,  B,  C  ve  D  vitaminlerinin  yanısıra  kalsiyum,  demir,  magnezyum gibi  mineraller  de  bulunuyor.  Uzmanlar,  düzenli beslenen  bir  çocuğun  5  yaşına  gelene  kadar  sadece D  vitamini,  beslenme  problemi  olan  çocukların  ise multivitamin  preparatlarını  kullanmasını  öneriyor. 
Demir  eksikliğine  bağlı  kansızlık  büyümenin  hızlı  ve beslenme  problemlerinin  yoğun  olduğu  çocukluk döneminde  önemli  bir  sorun.  Eksiklik  erken  tanınıp yerine  konulmazsa  öğrenme  yeteneğinde  azalma ve  okul  performansında  düşmeye  neden  olabiliyor. 
Çocukluk  döneminde  vitaminler  ile  demir  ve  kalsiyum  gibi  minerallerin  fiziksel  ve  zihinsel sağlık  açısından  önemi  büyük. 


Nasıl  seçim  yapmalı? 

Bebeklere  ve  çocuklara  yönelik  multivitaminleri, doktorunuza  danışarak  seçmelisiniz.  Bu  konuda  dikkat  etmeniz  gereken  noktalar  şunlar: 

*  A,  B6,  B12,  C,  D  ve  E  vitaminleri,  folik  asit, demir,  iyot,  kalsiyum,  beta  -  karoten,  fosfor  ve  magnezyum  içeren  multivitaminleri  tercih  edin. 

*  Belirtilenden  daha  fazla  vitamin  hapı  vermeyin.  Özellikle  A,  D,  E  ve  K  gibi  yağda  eriyen  ve  fazlası  vücutta  depolanan  vitaminler  için  bu  durum  daha büyük  önem  kazanıyor. 

*  Seçim  yaparken  hapların  doğal  olup  olmadığını  kontrol  edin. 

Haplar  güvenli  mi? 

Günde  1  taneden  fazla  alınmadığı  takdirde, vitaminlerin  herhangi  bir  zararı  yok.  Ancak,  fazlasının  zararlı  olduğunu  unutmayın.  Özellikle  vücutta  depo  edilebilen vitaminlerin  (A;D;E;K) 


fazlasının,  sağlık  açısından  yarar  değil,  zarar  getirdiğini  bilmelisiniz. 

Ayrıca,  lezzetli  ve  şekere  benzeyen  bu  hapları, çocuklardan  uzak  tutmak  için,  onların  erişemeyeceği  yerlere  koymayı  sakın  unutmayın! 

Hangi  mineral  ne  işe  yarar? 

Demir:  Hızlı  büyüme  sırasında  kan  ve  kas  yapımında  demir  temel  taştır.  Demir  eksikliğinde  çocuklar  huzursuzluk,  depresyon,  enfeksiyon  yatkınlığı gösterir.  Büluğ  çağında  demir  eksikliği  daha  belirgin görülür.  Adet  görmeye  başlayan  genç  kızlarda erkek  çocuklara  göre  demir  gereksinimi  daha  fazladır.  En  iyi  kaynaklar  hindi,  sığır  eti,  karaciğer,  ıspanak,  fasulye  ve  eriktir. 

Kalsiyum:  Sağlıklı  kemik  gelişmesi  için  gereklidir. 
Çocukluk  çağında  eksik  alınan  kalsiyum,  kemiklerin ileriki  yaşlarda  sağlam  olmamasına  neden  olur.  Süt, yoğurt,  peynir,  sardalya  en  iyi  kalsiyum  kaynaklarındandır.  Kalsiyum,  brokoli  ve  ıspanakta  da  bulunur. 

Doğal  gıdalarda  vitaminler 

Vitamin  A:  Normal  büyüme,  cilt  sağlığı,  göz  sağlığı  (özellikle  gece  görme  ve  renkli  görme),  doku  onarımı,  enfeksiyonlara  karşı  direnç  sağlamada  gereklidir.  Sarı-turuncu  renkli  meyve  ve  sebzelerde (havuç,  kayısı,  kabak,  şeftali  gibi),  balık,  yumurta, süt  ürünleri,  kırmızı  et,  ıspanak,  brokoli,  roka  gibi yeşil  sebzelerde  bulunur. 

Vitamin  B:  Bu  grupta  bir  düzine  farklı  vitamin  yer alır.  B  grubu  vitaminler,  vücutta  çeşitli  metabolik süreçlerde  yer  alırlar,  kanımızdaki  alyuvarların  yapımı  için  gereklidirler.  Et,  tavuk,  balık,  süt,  yumurta, tam  tahıllarda  (kepeği  ayrılmamış),  kuru  baklagiller¬ de,  ıspanak,  brokoli  gibi  sebzelerde  bulunurlar. 

Vitamin  C:  Bağ  dokusu,  kaslar  ve  cilt  sağlığı  için gereklidir.  Kemik  gelişimini  ve  yaraların  iyileşmesini  hızlandırır,  enfeksiyonlara  karşı  direnç  kazandırır.  Turunçgiller,  kivi,  çilek  gibi  meyvelerde, domates,  brokoli,  ıspanak,  Brüksel  lahanası,  biber gibi  sebzelerde  bulunur. 

Vitamin  D:  Vücuda  kalsiyum  ve  fosfor  emilimini sağlar,  kemik  ve  dişlerimizin  sağlığı  için  gereklidir. 
Yumurta  sarısı,  süt  ve  süt  ürünleri,  balık  yağında bulunur.  Güneş  ışığı  yardımıyla  cildimizde  de  D  vitamini  üretilebilir.  Ancak  son  yıllarda,  güneşin  uzun dönemdeki  zararları  göz  önüne  alınarak  korunmaya önem  verilmekte,  D  vitaminini  sadece  güneşten değil  de  gıdalardan  almak  da  önerilmektedir. 

Vitamin  E:  Vücudumuzu  zararlı  kimyasal,  toksik maddelere  karşı  korur,  bağışıklık  sistemini  güçlendirir.  Tam  tahıllarda,  bitkisel  yağlarda,  ay  çekirdeği,  fıstık  gibi  kuru  yemişlerde,  ıspanak,  brokoli  gibi yeşil  sebzelerde  bulunur. 
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daki  etkiler  dışındaki  etkenleri  daha  az  önemsiyordu.  Buna  karşılık,  ebeveynlerin  çocuklara dönük  aldırmazlığına  özel  vurgu  yapıyordu.  Ona göre,  bir  çocuğun  olaylara  dönük  algısı,  ebeveynlerin  niyetlerinin  aksine,  bir  kişinin  nevrozunu anlamada  anahtar  rol  oynar.  Örneğin;  anne  veya baba  çocuğun  duygularıyla  alay  ettiğinde  bu çocukta  bir  sıcaklık  ve  şefkat  yoksunluğu  duygusu  yaratabilir.  Anne  veya  baba  çocuğa  verdikleri sözleri  rastgele  ihmal  ettiklerinde  bu  çocuğun ruh  sağlığında  tahripkar  bir  rol  oynayabilecektir. 


Karen  Horney  feminist  psikiyatri  disiplininin  bir öncüsüydü.  İlk  kadın  psikiyatristlerden  biri  olarak kadın  psikiyatrını  ele  alan  ilk  sunumlardan  birini o  hazırlamıştı.  1922-1937  yılları  arasında  yazdığı on  dört  sunumu  "Feminine  Psychology"  (Dişil Psikoloji)  adı  altında  birleştirip  tek  cilt  haline getirdi.  Bir  kadın  olarak,  kadın  davranışlarındaki eğilimlerin  bir  haritasını  çıkarmada  ihmalkar  davranıldığını  hissediyordu.  "The  Problem  of Feminine  Masochism"  (Dişil  Mazoşizm  Problemi) isimli  denemesinde,  dünya  çapındaki  kültürlerve toplumların  kadınları  aşk,  prestij,  sağlık,  bakım  ve korunma  için  erkeklere  dayanmaya  teşvik  ettiklerini  kanıtladığına  inanıyordu.  Toplumda  erkekleri  memnun  etme  ve  onlara  aşırı  değer  verme yaklaşımının  yanısıra  kadınların  çekim  ve  güzellik objeleri  olarak  değerlendirildiğini  ifade  ediyordu. 

Kadın,  erkek,  aile,  ebeveyn-çocuk  ilişkileri  vb. 
konularda  çeşitli  ve  kapsamlı  denemeler  yazan ve  birçok  kitap  yayınlayan  Horney,  1946  yılında insanların  kendi  kendilerinin  psikiyatrı  olmalarına  yardımcı  olmayı  amaçlayan  "Are  You Considering  Psychoanalysis?"  (Psikoanalizi Hesaba  Katıyor  musunuz)  isimli  kitabını  yayınladı.  Horney,  kendi  farkında  olmanın  daha  iyi, güçlü,  zengin  bir  insan  olmanın  bir  parçası  olduğunu  her  zaman  vurgulamıştır. 

Horney  4  Aralık  1952'de,  67  yaşındayken  New York'da  yaşamını  yitirdi.  6  Mayıs  1955'de  anısına aynı  şehirde  'Karen  Horney  Kliniği'  açıldı.  Klinik, Horney'in  düşünceleri  temelinde  hastalara  ucuz hizmet  vermenin  yanısıra  sağlıkçılara  da  araştırma  ve  eğitim  desteği  vermektedir. 


Arayışların  ve  isyanın  geliştiği  yıllar 


Dokuz  yaşlarındayken  Karen  hayata  başka  bir gözle  bakmaya  başladı;  daha  meraklı  ve  isyankar biri  oldu.  Sevimli  biri  olamayacağına  kanaat  getirerek  -oysa  çoğu  kişi  tarafından  sevimli  bulunuyordu-  enerjisini  entelektüel  yönlerini  geliştirmek  için  harcamaya  karar  verdi.  Aynı  dönemde ağabeyine  aşırı  bir  özen  gösterdi,  Karen'in  bu  ilgisine  şaşıran  ağabeyi  onu  kendisinden  uzaklaştırdı.  Karen  ona  geri  kalan  yaşamında  sürekli  acı çektirecek  olan  depresyon  nöbetlerinden  ilkini bu  dönemde  yaşadı. 

1904  yılında  Karen'in  annesi,  resmen  boşanmamalarına  rağmen,  çocuklarını  yanına  alıp  eşini terketti.  1906'da  Karen  babasının  karşı  çıkmasına rağmen  annesinin  desteğiyle  tıbbi  okula  başladı. 
Kadınlar  için  yüksek  eğitim  olanağının  1900'de başladığı  Almanya'da  Freiburg  Üniversitesi kadınları  tıp  derslerine  kabul  eden  ilk  üniversitelerden  biriydi.  Karen  1908'de  Göttingen  Üniversitesine,  oradan  da  1913  yılında  mezun  olacağı Berlin  Üniversitesine  transfer  oldu.  O  dönemde temel  bir  tıbbi  eğitim  alabilmek  için  birçok  üniversiteye  devam  etmek  yaygın  bir  durumdu. 


Psikanaliz  Enstitüsü'nde  dersler 


Psikanaliz  Enstitüsü'nün  Dekanlığinı  yaptı.  Karen Horney,  bu  organizasyonu,  psikoanalitik  topluluğun  genelde  sıkı,  katı  karakterinden  hoşnutsuz olması  nedeniyle  kurmuştu.  Freudcu  psikolojiden  sapması  Horney'i  görevinden  istifa  etmeye götürdü,  ancak  hemen  sonra  New  York  Tıbbî Kolleji'nde  öğretmenlik  yapmaya  başladı.  Aynı zamanda,  "American  Journal  of  Psychoanalysis" (Amerikan  Psikanaliz  Gazetesi)  adıyla  bir  gazete kurdu.  1952  yılında  ölünceye  kadar  bu  kollejde öğretmenlik  yapmaya  ve  bir  psikiyatrist  olarak çalışmaya  devam  etti. 

Nevroza  farklı  bakış  açısı 

Birçok  konuda  psikanalize  katkılarda  bulunan ve  farklı  teoriler  geliştiren  Karen  Horney,  birçok 


Karen  henüz  bir  tıp  öğrencisiyken  Oskar Horney  ile  tanıştı  ve  1909  yılında  onunla  evlendi. 
Ertesi  yıl  üç  kız  çocuğundan  ilki  olan  Brigitte  dünyaya  geldi.  Aynı  süreçte  ilgi  duyduğu  konuları netleştiren  Karen,  psikanalizin  ön  araştırmalarını okumaya  yöneldi.  1911  yılında  annesini  kaybetmesi  onu  en  çok  yaralayan  olaylardan  biri  oldu. 
Oskar'la  evliliği  Freud'un  "seçme,  isteğe  bağlılık" teorisinin  bir  kanıtı  niteliğindeydi.  Zira  Oskar  tıpkı kendi  babası  gibi  çocukları  karşısında  otoriter  ve sertti.  Bu  yıllarda  Karen  çocuklarını  bu  atmosfer¬ de  yetiştirmeyi  kabullenmişti;  ancak  daha  sonraları,  1920'lerde  çocukları  yetiştirmeye  dönük anlayışı  değişti. 

1920'de  Karen  Horney,  Berlin'deki  Psikanaliz Enstitüsü'nde  görev  aldı  ve  burada  uzun  yıllar psikanaliz  üzerine  dersler  verdi.  Aynı  şekilde, New  York  City'deki  The  New  School'da  da  ders verdi.  'Psikanalizin  Babası'  olarak  nitelendirilen Sigmund  Freud'un  bir  muhabiri  olan  Kari Abraham,  Karen  Horney'i  psikanalizin  geniş  yeteneklere  sahip  bir  analizcisi  ve  öğretmeni  olarak nitelendiriyordu. 

Karen'in  eşi  Oskar  Horney'in  firması  1923'de iflas  etti,  hemen  ardından  Oskar  menenjit  hastalığı  geçirdi.  Hastalığı  ardından  somurtkan,  herşe- ye  itiraz  eden  ve  herşey  için  tartışma  çıkaran  biri olup  çıktı.  Aynı  yıl  Karen'in  erkek  kardeşi  de  akci¬ 


Alman  psikanalist  Karen  Horney,  Freud'un kadın  ve  erkek  psikolojilerine  dair  kimi geleneksel  görüşlerine  karşı  çıkarak, geliştirdiği  tezlerle  feminist  psikolojinin  kurucusu olaraktanımlanmaktadır.  Yeni  Freudcu  akım  içinde  değerlendirilen  Karen  Horney,  16  Eylül  1885 
yılında  Alman-Prusya  İmparatorluğu  sınırları  içinde  olan  -Hamburg  yakınlarında-  Blankenese'de doğdu.  Babası,  Berndt  VVackels  Danielsen ataerkil  düşüncelere  yürekten  bağlı, katı  gelenekçi  bir  gemi  kaptanıydı. 

Annesi  Clotilde  ise  eşinden  çok  daha farklı  ve  açık  görüşlü  bir  insandı. 

Karen'in  çok  düşkün  olduğu  bir  ağabeyi  ile  babasının  ilk  eşinden  olan,  kendisinden  büyük  dört  kardeşi  daha  vardı. 

Karen  Horney  gençlik  yıllarında  kaleme  aldığı  günlüklerinde  babasının 
"zalim  bir  disiplinci  figür"  olduğundan ve  ağabeyini  kendisinden  üstün  tuttuğundan  söz etmektedir.  Babası,  Karen'in  kendisi  hakkındaki duygularına  gücenmesine  ve  öfke  duymasına karşın  ona  uzak  ülkelerden  daima  hediyeler  getirirdi.  Buna  rağmen  Karen  kendisini  hep  babasının  şefkatinden  yoksun  hissetti  ve  annesine  daha çok  bağlandı. 


ğer  enfeksiyonundan  hayatını  kaybetti.  Bütün  bu olaylar  Karen'in  ruh  sağlığı  üzerinde  olumsuz  etki bıraktı;  ağır  bir  depresyona  sürüklendi  ikinci  kez. 
Bir  tatil  sırasında  denizde  uzaklara  açılması  intihar  girişimi  olarak  değerlendirildi.  1926  yılında Karen  ve  üç  kızı  Oskar'ın  evinden  ayrıldılar.  Dört yıl  sonra  da  ABD'ye  giderek  Brooklyn'e  yerleştiler.  Brooklyn,  Avrupa'dan,  özellikle  de Almanya'dan  akın  eden  Yahudi  göçmenlerden  dolayı  geniş  bir  entelektüel  topluluğa  ev  sahipliği  yapıyordu. 
Karen  burada  Erich  Fromm  ve  Harry 
Stack  Sullivan  gibi  akademisyenlerle arkadaş  oldu.  Erich 
Fromm'la  sonu  acı  biten yakın  bir  ilişki  geliştirdi. 


'Nevroz  ve  kişilik'  konusunda  teoriler 

Horney'in  Amerika'daki  ilk  görevi,  Şikago Psikanaliz  Enstitüsü'nde  Müdür  Yardımcılığı oldu.  Brooklyn'de  yaşadığı  dönemde  psikoterapide  çalışırken  edindiği  tecrübelere  dayanarak 'nevroz  ve  kişilik'  konusundaki  teorilerini  geliştirdi  ve  ilerletti.  1937  yılında  geniş  okuyucu  kitlelerine  ulaşan,  "The  Neurotic  Personality  of  Our Time"  (Zamanımızın  Nevrotik  Kişiliği)  kitabını yayınladı.  1941'de  Horney,  kendisinin  kurduğu 'Psikanalizin  Geliştirilmesi  Derneği'ne  ilgi  duyanlar  için  bir  eğitimi  enstitüsü  olan  Amerikan 


açıdan  da  çağdaşlarından  farklı  bakış  açıları  geliştirdi.  Zamanının  psikanalizlerinden  farklı  ele  aldığı  konulardan  biri,  nevroz  konusuydu.  Konuya derin  ilgisi,  müşterilerinden  edindiği  verilere dayanarak  nevroz  konusunda  kapsamlı  teoriler geliştirmesini  sağladı.  Horney;  nevrozun,  kişilerin yaşamında  genellikle  arasıra  ortaya  çıkmasına karşın  süreklilik  arzeden  bir  süreç  olduğuna  inanıyordu.  Bu  düşünce,  nevrozu  yoksunluk,  boşanma,  veya  çocukluk  ya  da  gençlikteki  olumsuz  tecrübelere  bağlı  olarak  dış  etkenlerle  tetiklenen  bir akıl  hastalığı  olarak  gören  çağdaşlarının  düşünceleriyle  zıtlık  arzediyordu.  Horney,  çocukluk  çağın¬ 


'Narsizm  insan  doğasında  yoktur' 

Bir  psikiyatrist  olarak  edindiği  tecrübelerden yola  çıkarak  Horney,  nevrotik  gereklilikleri  on kalıpta  formüle  etti.  Bu  on  gereklilik  ona  göre  her kişinin  yaşamda  başarılı  olmak  için  ihtiyaç  duyduğu  şeylere  dayanıyordu. 

Yine,  diğer  meslektaşlarından  ve  Freud'dan farklı  olarak,  Horney  narsizmi  insan  doğasından kaynaklanmayan,  erken  çevresel  faktörlerin  kişinin  mizacı  üzerindeki  etkilerinden  kaynaklanan bir  sonuç  olarak  değerlendiriyordu. 

Horney  meslektaşı  Alfred  Adler  ile  birlikte Yeni-Freudcu  disiplini  şekillendirdi.  Birçok  konuda  Freud'la  aynı  görüşleri  paylaşsa  da,  birçok anahtar  düşüncede  de  ona  eleştirel  yaklaşıyordu.  Horney,  diğer  birçokları  gibi  Freud'un  aksine cinsellik  ve  saldırganlığın  kişiliği  belirlemede temel  öğeler  olmadığını  savunuyordu.  Freud'un, kadınların  erkek  cinsel  organına  sahip  olmamanın  kıskançlığını  ve  kompleksini  yaşadıkları  tezine karşılık  Horney,  erkeklerin  'rahim  kıskançlığı' yaşadıkları  tezini  ileri  sürüyor;  erkeklerin  kadınlar gibi  çocuk  yapamamanın  kompleksini  yaşadıklarını  ifade  ediyordu.  Ona  göre,  erkeklerin  başarılarının  altında  bu  yetersizliği  giderme  arzusu  yatıyordu.  Yine,  kadınların  toplumdaki  doğal  yerleri¬ ne  karşılık  kendilerinin  ancak  başarı  ve  yetenekleriyle  toplumda  yer  edinebilmelerinin  de  erkeklerin  kadınları  kıskanmalarına  yol  açtığını  savunuyordu.  Horney  kimi  noktalarda  Freud'un  bazı düşüncelerine  karşı  çıksa  da,  genelde  onun düşüncelerini  daha  hümanist  bir  bakış  açısıyla  ve kültürel-sosyal  özelliklere  daha  güçlü  bir  vurguyla  yeniden  formüle  etti. 

Feminist  psikiyatride  öncü  isim 
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Nevvaya  Jin 


kaktüs 


Mayıs  201  5 


Mars  st kızıl  ötesi... 


Gündelik  yaşamımızdan  bazı  notlara baktım  da  'hayat  gayet  normal../  Sen bir  şey  söylersin  karşındaki  farklı  bir  şey anlar.  Sen  yanlış  bir  şey  yaparsın,  karşındaki  yanlışın ötesine  geçerek  üstünü-başını  batırır.  Sonrada  derler ki;  "sana  gelen  bana  gelsin!"  Yok  kardeşim  sana  gelen bana  gelmesin.  Batırmışsın  zaten,  dibe  çökerken  beni niye  çekiyorsun?  Bu  nasıl  bir  düşünme  biçimdir  Ya  STAR! 
Sevdiğine  'kör  olasın'  diyenler  var  ya.  Narsist  bile  ırmakta  aşık olduğu  suretine  'kör  olasın!'  demedi.  Bu  ne  Narsizm  ötesi  bir durumdur  Ya  STAR!  Ben  bir  şey  diyorum,  o  başka  bir  şey  anlıyor.  Anlamıyorum,  yani  o  kanaate  nasıl  varıyorsun?  Merak ediyorum  gerçekten  tüm  eril  ve  eril  zihniyet  sahibi  kişinin düşünme  mantalitesi  aynı  mı?  Ne  bakıyorsunuz  öyle  canım, sadece  merak  ettim  'aynı  mı'  diye...  Gerçekten  merak  ediyorum,  'bir  doğrudan  yanlış  nasıl  çıkarılır'  diye  kendimi  helak ediyorum  düşünmekten...  Gündelik  hayatın  'gündelik  diyaloglarından  birinde  olay  aynen  şöyle  geçiyor:  ''şimdi  ben anlamıyorum,  siz  kadınlar  niye  mücadele  veriyorsunuz  ki?  Biz artık  çok  değiştik.  İktidarımıza  da  sizi  ortak  ettik.  Hatta  biz, sizin  için  meydanları  bıraktık.  Meydanlarda  sizin  artık!  Ne diye  'erkekler  şöyle,  erkekler  böyle'  deyip  duruyorsunuz  hala anlamıyorum.  Her  yerde  kadın  var  zaten...'' 

İnan  böyle  konuşmalar  gündelik  diyaloglar  haline  geldi. 
Yani  yok,  ben  de  şunu  anlayamıyorum;  kadınların  eşitlik talebinden  sen  nasıl  iktidara  ortaklık  mantığına  vardın? 
Özgürlük  isteminden  'meydanları  size  bıraktık'  fikrine  nereden  eriştin?  Hadi  bu  fikre  bir  yerlerden  kapıldın  diyelim,  bu ne  mağduriyet  ayağıdır?  Yok,  canım  sizinki  kendine  sevdalılık  değil,  Narsist  kızıl  ötesi...  Hele  o,  "kadınlar  iktidarı  hedef alıyor"  paranoyası  yok  mu,  çileden  çıkarıyor  insanı.  Bak canım  kardeşim  ya  da  ne  bileyim  kardeşim  olmayan  yanım, sen  o  iktidardan  ne  hayır  gördün  de  biz  kadınlar  bir  hayır görelim?  Beş  bin  yıldır  iktidarsın.  Bu  beş  bin  yılda  hiçbir  şey öğrenemedin  mi?  Geri  de  bıraktığın  "şaheserlere"  bir  bakar mısın,  'kör  olasın'dan  öteye  bir  şey  kalmış  mı?  Tabi  seni  anlıyorum,  beş  bin  yıl  boyunca  kendine  her  şeyi  hak  gördüğün 


bir  noktadan  bakıyorsun.  Herkesin sana  özendiğini  düşünüyorsun.  Hiç özgür  olmadığın  için,  eşitliği  de kavrayamıyorsun.  Tabi  beyin r  iktidardan  yana  bakıyor  ya,  zikzaklı  hayatı  fark  edemiyor. 
Dünyanın  siyah  ile  beyaz  arasında  gidip  gelen  bir  renkten  ibaret alıyor.  Zannediyor  ki,  herkesin  gözü onun  yerinde.  Oysa  kendi  de batmış.  Buna  rağmen  de  kendi- 
Ine  öyle  bir  hayran,  öyle  bir  kur-Pban  ki,  sanıyor  herkes  ona  sevdalı,  herkes  ona  aşık...  Bir  de kedilere  nankör  derler. 
Nankörlük  eril  insan  marifetidir.  Beslersin,  beslersin  sonun¬ da  "ya  benimsin,  ya  kara  toprağın"  der.  Alışmış  ya  "her  şey onundur,  ona  aittir."  O  yüzden  ya  kadının  gözü  hep  ona  ait  olandadır  ya  da  ait  olmaktır...  Zavallı Sigmund  Freud  da  kadında  "p....  Kıskançlığı"  tezine  kurban gitmedi  mi?  Hayat  işte!..  İnsanın  iktidar  alışkanlıklarından edindiği  fikirler,  tabi  ki  niyetleri  de  belirler.  İşte  sırf  bu  yüzden  yanlışsın  diyorum.  Yanlışsın  çünkü  özgürlük  ve  eşitlikten iktidar  doğmaz.  Doğsa,  doğsa  iktidardan  arınmış  bir  insan doğar.  Ama  sanırım  siz  böyle  bir  insan  tasviri  pek  yapamıyorsunuz,  yanılıyor  muyum?!?  Tabi  canım  böyle  bir  insan tasviri  yapmak  kıvrak  zeka  meselesidir,  o  zeka  da  biraz  duygularla  yoğrulmuş  olmalı...  Hadi  ama  kırılmaca,  darılmaca yok.  Kabul  etmelisiniz  ki,  olmayanı  düşlemek  duygu,  gerçekleştirmek  zeka  ve  aklın  ürünüdür...  Ve  evet,  yanlışsın! 
Meydanları  siz  bırakmadınız,  biz  aldık.  Ayrıca  meydanlardan çekildiğiniz  falan  da  yok.  Baya  baya  savaş  çıkmadan  meydan muhaberesi  veriyorsunuz.  Artık  savaş  çıksa  ne  yapacaksınız merak  ediyorum.  Şimdi  tekrar  soruyorum,  'bir  doğrudan yanlış  nasıl  çıkarılır?'  Tabi  ki,  yanlış  yaşam,  yanlış  düşüncelere  götürür.  Yanlışlar  yangılara,  yangılar  gaflete...  Sonuç; Narsizm!  Bilmem  söylememe  gerek  var  mı,  Narsizm  bir  hastalıktır.  Ve  ben  nerede  bir  Narsist  görsem  tanırım!  "Hadi canım"  demeyin...  Eğer  bir  kişinin  konuşma  biçimi,  üslubu sizin  beyinciğinizi  harekete  geçirmişse,  yani  içinizden  bir  ses size  "çek  git"  ya  da  "kal,  şunun  ağzının  payını  ver"  gibi  şeyler  söylüyorsa,  bilin  ki  karşınızda  bir  Narsit  var.  Çünkü  artık provoke  olmuşsunuzdur  ve  kendinizi  savunmaya  geçmişsinizdir.  Bu  noktadan  sonra  geri  dönüş  yok.  Artık  düşünceler mantık  süzgecinden  geçmiyor,  bir  ok  gibi  direk  ileriye  fırlıyordur...  Evet,  gündelik  notlarıma  bakıyorum  yine...  'Sıradan bir  gün  ve  hayat  gayet  normal...' 
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Sağdan  Sola: 

1-  İstanbul  Film  Festivalinin  iptaline  neden olan  gerilla  belgeseli  /  HDP'den  Ardahan  2. 
Sıra  Milletvekili  Adayı,  2-  namzet  /  etrafı sularla  çevrili  kara  parçası  /  bir  dayak  cezası, 3-  HDP'den  Ağrı  1.  Sıra  Milletvekili  Adayı  / geniş  karşıtı,  4-  Kuran'da  bir  sure  /  Mısır'da güneş  tanrısı  /  hissedar,  5-  bilinmeyen  bir tarihi  anlatır  /  Kürdistan  Ulusal  Kongresinin kısaltması  /  belli  bir  ocağa  mensup  ve  yedi ayrı  dede  tarafından  en  bilgili  kimse  olarak görülen  kişi  /  ince  dantel,  6-  sahip  /  kimi zaman  /  ün,  şan,  7-  Kürtçe'de  eldiven  / eksik,  noksan,  8-  bir  düşünce  veya  kararı benimsemeyerek  karşı  çıkma  /  sıcak  bir  içecek  çeşidi  /  "hayır"  anlamında  kullanılan  bir söz,  9-  güvenilir  olmayan  bir  ölçü  birimi  / yolculuk,  10-  Kürtçe'de  saman  /  Kürtçe'de sağır  /  damardaki  sıvı  /  yarışma  ödülü  olarak  verilen  ayaklı  kap,  11-  evin  bölümlerinden  her  biri  /  bir  harfin  ince  okunuşu  /  bir nota  /  kısaca  Manyetik  Rezonans,  12-  bir düşünce,  görüntü  vb.nin  bir başkasını  hatırlatması  /  nota¬ da  duraklama  işareti  /  üzeri toprak  kaplı  ev,  13-  fakat, lâkin  /  eski  dilde  kadın  /  turpgillerden  bir  bitki,  14-  bir  nota 
/  Kürtçe'de  yıllık  /  Kürtçe'de yağ,  15-  bir  kişi,  düşünce, akım  veya  herhangi  bir  şeyi tek  başına  simgeleyen  şekil veya  resim  /  bir  bağlaç  /  görsel bir  etki  yaratmak  amacıyla yapılmış  çizgi  resimlerin  hepsi. 

Yukarıdan  Aşağıya: 

1-Arının  yaptığı  /  HDP'den 
Aydın  1 .  Sıra  Adayı,  2-  insanlık 


/  nezretmek,  3-  büyük  taş  kütlesi  /  destansı /  sözü  geçen,  varlıklı  kimse,  4-  kalçadan dize  kadar  olan  bacak  bölümü  /  uzak  / kalay'ın  simgesi,  5-  1870lerin  Rusya'sında iki  aşk  macerasını  anlatan  Tolstoy'un  ünlü romanı,  6-  çok  olmayan  /  ,kripton'un  simgesi  /  Kürtçe'de  melez  /  başkenti  Santiago olan  Güney  Amerika  ülkesi,  7-  Kürtçe'de mart  ayı  /  bağışlama  /  bir  suçluyu,  başkasına  yaptığı  kötülüğü  kendisine  aynı  biçimde uygulayarak  cezalandırma,  8-  güzel,  hoş  / görüş  mesafesini  azaltan  meteorolojik  bir olay  /  bir  tür  halk  çalgısı,  9-  zambakgillerden  bir  kış  sebzesi,  10-  acı,  sızı  duyulduğun¬ da  söylenen  bir  söz  /  mecazen  huylanmak, kuşkulanmak,  11-  kötü,  sevimsiz  /  bir  seslenme  ünlemi  /  duman  kiri  /  bir  nota,  12- hadise,  vaka  /  bembeyaz  /  Doğu  Slav  halkının  soyundan  olan  kimse,  13-  iri  fare  /  dervişler  arasında  kullanılan  bir  seslenme  sözü /  veri,  14-  yayla  atılan  çubuk  /  birini  kandırmak  için  dalavere  çevirmek,  15-  gecenin  ilk saatleri  /  otlatmak. 


121.  Sayının  Bulmaca  Çözümü 


Pratik  Öneriler 


5  yıl  önce  teşhis 


DanimarkalI  bilim  insanları,  meme kanseri  teşhisinde  çığır  açabilecek bir  gelişmeye  imza  attı.  Yeni  geliştirilen  basit  bir  kan  tahlili,  mamografi  gibi  tetkiklerden  daha  isabetli  sonuç  veriyor.  Üstelik  bu  teknikle  hastalık,  gelişiminden  5  yıl önce  öngörülebiliyor. 

Kopenhag  Üniversitesinden  araştırmacılar,  bu  yeni  testle,  kişinin  metabolik  profilini çıkarabilmek  için  kanındaki  tüm  bileşimleri ölçüyor.  Yapılan  analiz,  kanser  görülen örneklerle  karşılaştırılıyor.  Böylece  kanser öncesi  evrede  bileşenlerdeki  değişimler  tespit  ediliyor. 

Araştırmaya  göre  bu  basit  kan  tahlili, mamografi  ya  da  mamogram  olarak  bilinen yöntemlerden  daha  isabetli  sonuç  veriyor. 
Üstelik  meme  kanserini  gelişiminden  beş  yıl 


önce  belirleyebiliyor. 

Bilim  insanlarının  'şaşırtıcı'  olarak  tanımladıkları  yeni  teknik  sayesinde  meme  kanseri ihtimali  yaklaşık  yüzde  80  doğruluk  payıyla tespit  edilebiliyor. 

DanimarkalI  araştırmacılar  bu  sonuca,  20 
yıldan  fazla  bir  sürede  57  bin  hastayı  takip ederek  ulaştı. 


n  Ellerdeki  sarımsak  kokusunu  çıkarmak için  avucunuza  biraz  tuz  alıp,  hafifiçe  nemlendirdikten  sonra  iyice  ovalayın.  Sabunla da  iyice  yıkarsanız  sarımsak  kokusunun  çıkmış  olduğunu  göreceksiniz. 

Soğan  ve  balık  kokularını  da  bu şekilde  çıkartabilirsiniz. 

□Değersiz  olarak  gördüğünüz  limon  kabuklarını  güneşli bir  yere  koyup  kurutursanız, özellikle  isli  ve  yağlı  mutfak eşyalarınızı  ovarken  şaşırtıcı  sonuçlar  alabilirsiniz. 

□  Pamuklu  giysilerinizin çekmemesi  için  ilk  yıkamada  bir  gece  soğuksuda bekletin,  sonra  yıkayın. 


Kapalı  havada  depresyonun  sebebi 


Hava  açık  ve  güneşliyken  neşeli, kapalı  ve  bulutluyken  cansız ve  melankolik  olan  kişilerde çoğu  zaman  temelde  yatan  sorunun, biyolojik  saatteki  aksamalar  olduğu belirtiliyor. 

Mevsimsel  geçişlerde  görülen  depresyon  bazen  çeşitli  kas  ve  baş  ağrıları, kabızlık,  bulantı  gibi  bedensel  yakınmalara  da  yol  açabiliyor.  Belirtilerin süresi  birkaç  haftayı  buluyorsa  'mevsimdendir  geçer'  demek  yerine  tedavi¬ ye  başvurmak  gereklidir.  Yetersiz güneş  ışığı  beyinde  kimyasal  maddelerin  düzeylerini  ve  dağılımlarını  bozabildiğinden  bazı  bireyler  depresyona daha  açık  hale  gelir.  Bunun  için  güneş ışığında  sabahları  yarım  saat  kadar oturmak  mevsimsel  geçişlerdeki  depresyonu  ve  halsizliği  önleyebilir. 


Kadınlarda  depresyona  yakalanma  riskinin  erkeklere  oranla iki  kat  daha  fazla  olduğuna  dikkati çeken  uzmanlar,  mevsimsel  geçişlerde  de  depresyona  kadınların daha  sık  yakalandığını  söylüyor. 

Mevsimsel  depresyon  durumların¬ da  kişinin  dikkatini  toplayamaması  ve unutkanlığı  sebebiyle  iş  performansı düşer.  İsteksizliği  ve  yapacak  gücü bulamaması  nedeniyle  de  sorumlulukları  aksamaya  başlar.  Gün  ışığından yeterince  faydalanmanın  yanı  sıra düzenli  uyumaya  dikkat  etmek,  vitaminlerden  zengin  bir  beslenme  düzeni ve  hafif  egzersizler  yapmak  kişileri depresyondan  korur.  Unutulmamalı  ki depresyon  duyguları,  düşünceleri, davranışları  ve  bedeni  etkileyen  bir hastalıktır. 


YEMEK  TARİFİ 


Sebzeli  Patatesli  Gözleme. 


Malzemeler 


Hazırlanışı 


2  yufka 

2  yemek  kaşığı  zeytinyağı 

İç  malzemesi: 
2  patates  (büyükse  1) 

3  yemek  kaşığı  zeytinyağı 
1  minik  soğan 

1  ince  dal  pırasa 
Yarım  yeşil  biber 
I  yemek  kaşığı  doğranmış  maydanoz 
Çay  kaşığının  ucuyla karabiber 
1  çay  kaşığı  pul 
biber 


Patatesler  haşlanıp  rendelenir  veya  ezilir. 
Kuru  soğan  ufak  doğranıp,  3  yemek  kaşığı zeytinyağıyla  beraber  tavada  hafif  kavrulur.Üzerine  yine  ince  doğranmış  pırasa  ve biberler  eklenir,  1-2  dakika çevrilir.  Rendelenmiş  patates,  baharatlar, maydanoz  ve  kavrulmuş  sebzeler  derin  bir kapta  iyice  karıştırıp  iç  hazırlanır. 
Yufkalar  tezgaha  yayılır  (ben  çok  büyük olmasın  diye  ikiye  bölüp  kullandım) Zeytinyağı  gezdirip  her  tarafın  agelecek şekilde  fırça  yardımıyla  sürülür.  Orta  kısmına  iç  harç  koyulur.  Diğer  yufkalar  da aynı  şekilde  katlandıktan  sonra  tava  ocağa alınır.  Isındıktan  sonra  çok  az  yağ  gezdirilip,  tava  sağa  sola  hareket  ettirerek  yağın her  tarafına  yayılması  sağlanır.  Gözleme tavaya  alınır.  İki  tarafı  da  güzelce  kızartıp tabağa  alınır.  Sıcak  servis  yapılır. 


Nevvaya  Jin 


Mayıs  201  5 


Meme  kanserine 


sağlık 


Cilt  yaşlanması  diğer  organlardan  farklıdır.  Cilt  sadece  içten  değil,  dıştan  da yaşlanır.  Vücudunuzun  en  büyük  organını,  cildinizi  diğer  organlardan  ayıran  başlıca fark  onun  dış  etkilere  de  açık  olmasıdır. 
Kalbiniz,  karaciğer  veya  akciğeriniz  dış  ortamın ısısından  ya  da  nem  değişikliklerinden  habersizdir.  İç  organlar  havanın  yağmurlu,  karlı,  rüzgarlı,  kuru  veya  rutubetli  olmasından  etkilenmezken,  cildiniz  bütün  bu  değişimlerin  tam  ortasında  kalır.  Hem  içten  hem  dıştan  yaşlanır.  İç  dünyanızın  dışında  hava  kirliliği,  fabrika  dumanları, endüstriyel  buharlar,  sigara,  egzoz  gazları  da  cildinizi  etkiler. 

Araştırmalar  derimizin  genetik  yani  içsel  ve çevresel  faktörlerle  ilişkili  olarak  yaşlandığını göstermiştir. 

İçsel  (Genetik)  Yaşlanma 

Genleriniz  yaşlanma  sürecinizin  hızını  belirler. 
İçsel  yaşlanma  doğal  yaşlanma  süreci  olarak  da tanımlanabilir.  Bu,  yirmili  yaşların  ortasından başlayarak  ilerleyen  bir  süreçtir.  Cilde  güç  ve esneklik  sağlayan  yapı  taşlarından  kolajen  ve elastin  sentezi  azalır.  Cildin  doğal  yenilenme  hızı yavaşlar. 

içsel  yaşlanma  sonucunda  deride  şu  belirtiler ortaya  çıkar; 

•  İnce  kırışıklıklar, 

•  İnce  ve  saydam  deri, 

•  Destek  yağ  dokusu  kaybı  sonucunda  yanaklarda  ve  göz  kenarlarında  çökmeler, 

•  El  üzeri  ve  boyunda  elastikiyet  kaybı,  sarkma, •  Deri  kuruluğu  ve  kaşıntı, 

•  Saç  renginde  grileşme  ve  beyazlama, 

•  Saç  kaybı, 

•  Menopoz  sonrası  tüylenme 
•  Tırnaklarda  incelme. 

Dışsal  (Çevresel)  Yaşlanma 

Dışsal  faktörler  genetik  yaşlanma  sürecini  hızlandıran  etkenlerdir. 

En  önemli  dışsal  etken  güneş  (ultraviyole) hasarıdır.  Bunun  yanı  sıra  tekrarlanan  mimikler, yerçekimi,  uyuma  şekli  ve  sigara  da  yaşlanma sürecini  etkilemektedir. 


yaşlanması nedir? 


1)  Deri  rengi  ve derideki  melanin miktarı, 

2)  Kişinin  uzun süreli  ya  da  şiddetli güneş  ışığına  maruz  kalmasıdır.  Beyaz  ciltli  kişiler güneş  hasarına  ve  güneşe  bağlı yaşlanmaya  daha  yatkınlardır. 

Solaryum  da  foto  yaşlanmayı  hızlandırmaktadır. 

Sigara 

Sigara  kullanımı  vücudumuzda  genel  yaşlanma  sürecini  hızlandıran  biyokimyasal  değişikliklere  neden  olur.  On  yıldan  uzun  süre  günde ortalama  10  sigara  içen  kişilerde  deri  yaşlanması  hızlanmıştır.  Sigara  dumanı  derimizi  besleyen damarları  daraltır.  Oksijen  ve  A  vitamini  gibi gerekli  besinlerin  deriye  ulaşmasını  azaltır. 
Sigara,  kolajen  ve  elastinin  yapısını  da  bozar. 
Sonuç  olarak  cilt  erken  sarkar  ve  kırışır. 

Sigara  içerken  kullanılan  mimiklerde  kırışıklık oluşumu  arttıran  etkenlerdir. 


Güneş 

Güneşe  bağlı  yaşlanma  ya  da  dermatolojik tanımla  'foto  yaşlanma',  yıllar  içinde  kronik hasar  şeklinde  karşımıza  çıkar.  Hücresel  DNA yapısı  zarar  görür.  Cildin  kendini  yenilemesi yavaşlar.  Kolajen  parçalanır  ve  kolajen  sentezi bozulur.  Güneş,  elastin  yapısına  da  zarar  verir. 
Deri  elastikiyeti  belirgin  şekilde  azalır. 


Mimikler 

Mimikler,  uzun  vadede  ince  çizgi  ve  kırışıklıklara  neden  olurlar.  Mimik  yaptığımızda  yüz  kaslarımızı  kullanırız.  Bu  sırada  deride  geçici  çizgilenmeler  oluşur.  Yıllar  içinde  cildimiz  esnekliğini  yitirdiğinden,  her  gün  tekrarlanan  mimikler sonucunda  yüzeyde  kalıcı  kırışıklar  meydana gelir. 


Günlük  olarak  güneş  koruyucusu  kullanılmadığında  yıllar  içinde  biriken  güneş  hasarı  deride; 

•  Çillenme  artışı, 

•  Yaşlanma  lekeleri, 

•  Yüzde  kılcal  damarlanma, 

•  Deride  kabalaşma  ve  sarkma, 

•  İnce  kırışıklıklar, 

•  Aktinik  keratoz  (deri  kanseri  öncüsü  olarak kabul  edilen  kalın,  kabuklu,  pembe-kırmızı  oluşumlar) 

•  Deri  kanseri  oluşumu  şeklinde  görülebilir. 

Güneşe  bağlı  deri  yaşlanmasını  belirleyen faktörler: 


Yer  Çekimi 

Yer  çekiminin  derimizdeki  olumsuz  etkileri  yıllar  içinde  artar.  Ellili  yaşlarda  cildin  esnekliği belirgin  olarak  azalır.  Yer  çekimine  bağlı  olarak burun  ucu  düşer,  kulaklar  uzar,  gözkapakları  sarkar,  üst  dudak  incelirken  alt  dudak  belirginleşir. 

Uyuma  Pozisyonu 

Yüzünü  yastığa  dayayarak  uyuyan  kişilerde yıllar  içinde  kırışıklıklar  oluşur.  Kadınlarda  sıklıkla  yanak  ve  çenede,  erkeklerde  alın  bölgesinde görülürler.  Sırtüstü  uyuyan  kişilerde  yastığa bağlı  kırışıklıklar  oluşmaz. 


Derin  kırışıklıklar  nasıl  oluşur? 

Hormonal  değişiklik  ve  hormonal  aktivitelerin yavaşlamasıyla  cilt  yaşlanması  hızlanır.  Cildin elastikiyetini  sağlayan  kolajen  ve  yağ  doku  zayıflar.  Cildin  nem  tutma  kapasitesi  azalır.  Ciltte  sıkılık  kaybı,  incelme  ve  kuruluk  gözlenir.  Cildin doğal  antioksidan  sistemi  yetersiz  kalmaya  başlar.  Sonuçta  ciltte  derin  kırışıklıklar  oluşur. 

Derin  kırışıklıklar  iki  çeşittir;  dinamik  ve  statik. 
Dinamik  kırışıklıklar  yüz  kaslarının  hareketleriy¬ le  gelişirler.  Bunlar,  göz  etrafındaki  kazayağı  çizgileri,  alındaki  kaygı  çizgileri  ve  kaşların  arasındaki  kaş  çatma  çizgileridir.  Statik  kırışıklıklar  ise, kas  hareketleri  ile  değişmezler. 

Sarkma  ve  gevşeme  nasıl  oluşur? 

Hormonal  aktivitelerin  yavaşlamasıyla  45  yaş sonrası  cilt  yaşlanması  hızlanır.  Cilt  sıkılığını  kaybeder,  sarkma  ve  gevşemeler  başlar.  Bunlar yoğun  olarak  çene  çizgisi,  yanaklar  ve  göz kapaklarında  gözlenir. 

Daha  sağlıklı  ve  genç  bir  cilt  için ne  yapılmalıdır? 

Genetik  yaşlanma  sürecinizi  durdurmak  ya  da yavaşlatmak  uzun  bir  süreçtir  ancak,  güneşten korunmak,  sigara  içmemek  ve  mimik  yapmayı azaltmak  erken  yaşlanmayı  önleyebilir. 

Biyolojik  yaşınızı  ölçtürerek  işe  başlayabilir, daha  bilinçli  önlemler  alabilirsiniz. 

Dermatoloji  uzmanlarının  güneşten  korunma  önerileri; 

•  Bronzlaşmaya  çalışmayın  ve  solaryuma  girmeyiniz. 

•  Saat  10-16  arasında  güneşe  çıkmayınız. 

•  Gün  içinde  geniş  kenarlı  şapka,  güneş  gözlüğü  ve  uzun  kollu  beyaz  giysiler  giyininiz. 

•  Yıl  boyunca  düzenli  olarak  güneş  koruyucu  kullanınız.  Güneş  koruyucunuz  UVA  ve  UVB  filtreleri ve  minimum  15  koruma  faktörü  içermelidir.  Güneş koruyucular  dışarı  çıkılmadan  15  dakika  önce  uygulanmalı,  terleme  ya  da  suyla  temas  sonrası  tekrar sürülmelidir.  •  Kaynak:kaliteliyasam.org 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Paris’te  bir  eşbaşkan ve  erkek  iktidarını  devirmek! 


•  Samiye  YILMAZ 


Serpil  Dinç,  Erzurumlu,  32  yaşında  ve  üç çocuk  annesi.  12  yıldır  Fransa'da  yaşayan  Dinç,  Paris  Demokratik  Toplum Merkezi'nin  eşbaşkanı.  Daha  önce  Paris'te çeşitli  çalışmalarda  yer  alan  Serpil  Dinç,  burada elde  ettiği  deneyimleri  şimdi  eşbaşkanlık  sistemine  taşıyor. 

Paris  Demokratik  Toplum  Merkezi'nin  eşbaşkanı  olmanın  çok  kolay  olmadığını,  bu  alanda  eril zihniyetle  güçlü  bir  mücadele  gerektiğini  belirtiyor  Serpil  Dinç:  "Eşbaşkanlığı  erkek  zihniyetiyle şekillenmiş  bir  toplulukta  yürütmenin  zorlukları var.  Ne  yazık  ki  ataerkil  bir  toplumuz  ve  biz  kadınlara  sürekli  'öteki'  olarak  bakılmış,  irademiz tanınmamış.  Evde  çocuk  bakan,  eş  olan,  yemek yapan  ve  görevi  de  aslında  bu  olan  kişiler  olarak bakılmış  bizlere.  Bizi  başka  bir  alanda  görmek istemiyorlar.  İşte  bu  sınırları  yıkıp  geçmek  isteğimizde  de  birçok  zorlukla  karşılaşıyoruz.  Tüm bunlar  bizim  çalışma  zeminlerimize  de  yansıyor. 
Mahalle  çalışmalarımızdan  tutalım,  meclis  çalışmalarımıza  ve  eşbaşkanlığa  kadar  bunlar  yansıyor.  Bu  anlayışlarla  mücadele  etme  konusunda biz  kadınlar  biraz  tutuk  kalabiliyoruz,  çekimser duruyoruz.  Kendimize  güvenmiyoruz.  Bunlar aşmamız  gereken  noktalar " 

Eşbaşkanlık  doğru  anlaşılmalı 

Serpil  Dinç  eşbaşkanlık  çalışmalarına  önceleri kendisini  pek  hazır  hissetmez.  Bu  durumu  "ben de  erkek  başkanlara  alışık  biriydim"  diye  açıklıyor.  Eşbaşkanlık  sisteminin  doğru  anlaşılması gerektiğininin  altını  çiziyor  Serpil  Dinç  ve  "eşbaşkanlık  görev  paylaşımıdır,  karşılıklı  iradenin tanınmasıdır.  Böylesi  bir  sistemde  biri  bir  diğerine  'yardımcı  güç'  olarak  bakamaz"  diye  ekliyor. 

Eşbaşkanlık  sisteminin  erkekler  açısından zor  bir  durum  olduğunu  düşünüyor  Serpil  Dinç. 
"Çünkü"  diyor  "erkek  iktidarı  paylaşmaya  hazır değil,  görev  ve  hizmet  paylaşımına  dayanan eşbaşkanlığı  kendi  iktidarı  için  tehlikeli  görüyor.  Dolayısıyla  da  kadının  önüne  engeller  çıkarabiliyor." 

Eşbaşkanlık  sisteminin  daha  doğru  anlaşılması  için  Paris  Demokratik  Toplum  Merkezi'nde  eğitimler  düzenlediklerini,  eğitimlerle  önemli  bir düzey  yakalandığını  vurguluyor  Eşbaşkan  Dinç: "Bu  eğitimlerle  yanlış  yaklaşımları  tümüyle  aştığımızı  da  ifade  edemeyiz.  Eril  zihniyetle  mücadele uzun  soluklu  bir  mücadeledir." 

Kadınlar  dil 

ve  iletişim  sorunu  yaşıyor 

Paris'te  yürüttükleri  kadın  çalışmalarını  da değerlendiren  Dinç,  performanslarının  istenilen düzeyde  olmadığını  söylüyor.  Ve  kadınlardan daha  aktif  bir  katılım  beklentisini  dile  getiriyor. 
Paris'te  kadınların  daha  fazla  ortaklaşması  için toplantılar,  seminerler,  paneller,  kahvaltılar düzenleniyor.  Ve  bu  etkinlikler  çerçevesinde  eve 


mahkum  kılınan  kadınlara  başka  bir  yaşamın  da mümkün  olacağı  anlatılıyor.  Serpil  Dinç  bu  kapsamdaki  çalışmaları  şöyle  özetliyor:  "Kadınlara evin  dışında  da  bir  yaşamın  olduğunu,  evde  kaldıkları  süre  içerisinde  zamanı  iyi  değerlendirmeleri  gerektiğini,  kadınların  kendilerini  eğitmeleri¬ nin  önemini  ele  alıyoruz.  Bunlarla  bağlantılı  olarak  küçük  ev  toplantıları  yapıyoruz.  Burada  da günlük  yaşadığımız  politik  gelişmeleri,  yine kadınların  ailevi  sorunlarını,  çocuklarıyla ilişkilerini  ele  alıyoruz.  Özellikle  çocuklarıyla  aralarındaki  iletişim  sorunlarına  ilişkin  tartışmalar  yürütüyoruz. 

Bilindiği  gibi  birçok  Kürt  kadını yaşadığı  ülkenin  dilini  bilmiyor. 

Birçok  kadın  okuma-yazma bilmiyor.  İşte  tüm  bunları  tartışıyoruz,  bunları  nasıl  aşacağımızı  değerlendiriyoruz. 

Çözümü  kadınlarla  birlikte arıyoruz." 

Bu  çalışmalarla  birlikte 
Paris'te  kadın  buluşmaları  daha  güçlü  zeminlerde  ■ gelişir.  Kadınların  bu  tür  I etkinliklere  ilgisi  artar. 

Sorunlarını  tartışan  ve  bu sorunlara  çözüm  üreten her  buluşma  kadınları daha  fazla  çeker.  Serpil 
Dinç  bu  buluşmaların  toplumsal  geriliklerle  mücadelede  çok  önemli  olduğunu  düşünüyor  ve  "daha  radikal  çıkışlara  ihtiyaç  var"  diyor. 

Kürdistan  Kadın  Özgürlük 
Mücadelesi'nin  ödediği  bedeller  göz  önünde  bulundurulduğunda,  bu  bedellere  denk  bir  gelişim  seyri  içinde  olmadıklarını  vurguluyor  Eşbaşkan  Dinç:  "Kadınlarımız yaşama  katılma  konusunda  hala  tutuk. 

Verili  sistemin  'namus'  ve  gelenekleri  çerçevesinde  bakıyorlar  hayata.  Bunları  birden aşmayı  beklemiyoruz  elbette,  fakat  Kürt  kadınlarının  özgürlük  mücadelesini  esas  aldığımızda  bu tür  anlayışlar  hiç  yakışmıyor  toplumumuza.  Tabii ki  bunlarla  mücadele  ediyoruz  ve  aşmak  için  çaba da  gösteriyoruz,  ama  yeterli  değil." 

Dışarıya  çıkmaktan ürken  kadınlar  var 

Serpil  Dinç,  toplumsal  cinsiyetçiliğin  her alanda  köklü  yaşandığını  ve  bunun  sonuçlarının çalışmalarına  birebir  yansımasını  bulduğunu vurguluyor:  "Burada  birçok  kadının  okma  yazması  yok,  metroya  tek  başına  binemiyor,  bir etkinliğe  çağırdığımızda  yolu  bilmediği  için gelemiyor.  Kadınların  üzerinde  erkeklerin  baskıları  ise  devam  ediyor.  Birçok  kadın  eşinin  göstereceği  tepkiden  korktuğu  için  bir  şey  söylediğimizde  veya  sorduğumuzda  'önce  eşime  sorayım,  sonra  size  cevap  veririm'  diyor.  Erkek  egemen  zihniyetin  kadınlar  üzerinde  hükmü  sürüolmadığını,  bu  alanda  eril  zihniyetle güçlü  bir  mücadele  gerektiğini r  belirtiyor  Serpil  Dinç: 

"Eşbaşkanlık  görev  paytaşımıdır,  karşılıklı iradenin  tanınmadiğerine  'yar- 

K  ıB  rak  bakamaz." 


"Örgütleme  çalışmalarımıza  hız  verdik. 
Özellikle  gençleri  dahil etmeye  çalışıyoruz. 
Kobane  ile  birlikte  halkımızda  gelişen  büyük duyarlılığı  örgütlülüğe dönüştürme  çabalarımız var.  Kadınlar  olarak  meclisin  içerisinde  %  40  olarak  yer alıyoruz.  Bu  bizim  için  önemli düzeyi  ifade  ediyor.  Önümüzdeki  süreçte  Demokratik  Toplum 
Merkezi'nin  bütün  komisyonlarında kadın  arkadaşları  yerleştimeyi  hedefliyoruz.  Komisyonlarda  da  %  40  kadın kotasını  uygulamaya  çalışıyoruz.  Bunun  yanı sıra  dışilişki  çalışmalarımızı  daha  da  büyütmeyi amaçlıyoruz.  Özellikle  Kobane  ve  Rojava  ile birlikte  Fransız  kadınlarla  kolektif  çalışmalarımız  oldu  ve  önemli  sonuçlar  da  aldık.  Aynı zamanda  belediyelerden  Kobane  için  maddi destek  aldık.  Kobane  için  üç  konferans  düzenledik  ve  geceler  hazırlandık.  Bu  konferans  ve gecelerden  elde  edilen  gelir  Kobane'ye  aktarıldı.  Kobane  ile  birlikte  özellikle  yerel  örgütlerin ve  de  Fransız  halkının  bize  yaklaşımlarının değiştiğini  görebiliyoruz.  Her  ne  kadar  hükümetin  politikaları  değişmese  de,  tabanın Kürtlere  karşı  büyük  bir  ilgisi  gelişti." 

Serpil  Dinç  son  olarak,  kadınların  yaşamın her  alanında  var  olması  için  örgütlenme  çalışmalarını  büyüteceklerine  dair  kararlılık  ve  iddia ile  bitiriyor  sözlerini:  "Örgütlü  mücadelemizle birlikte  özsavunma  alanlarımızı  yaratacağız. 
Kadınlar  kendi  özgücü  ile  hareket  etmelidir. 
Bunun  için  de  daha  fazla  örgütlülük  ve  daha fazla  özsavunma  diyoruz." 


yor.  Tüm  bunlar  bizim  için  büyük  sorunlar  teşkil  ediyor.  Ama  pes  etmiyor,  mücadele  alanlarımızı  genişletmeye  çalışıyoruz." 

Paris'te  kadınlar  için  projeler  de  var.  En  önemli  sorun  ise  dil  sorunu.  Bu  sorun  kadınların  çok ciddi  sorunlar  yaşamasına  neden  oluyor. 
Kadınlar  dış  dünyaya  açılamıyor,  kendilerini  ifade edemiyor.  Bu  tabloyu  göz  önünde  bulundurduklarını  söyleyen  Serpil  Dinç,  belediye  ile  görüşmelerin  sürdüğünü,  projelerinin  kabulü  dahilinde kadınlara  dil  dersi  verileceğini  ifade  ediyor. 

Kobane  ile  birlikte  i lişki  ağımız  genişledi 
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